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			Voorwoord

			Al vanaf mijn studententijd ben ik in het bezit van de “Metropolitian Pulpit”, de 63 delige serie prekenbundels met al de preken van de onvergetelijke “Prins der predikers”, Charles Haddon Spurgeon. Deze ver over de drieduizend preken vormen voor mij bij de voorbereiding van mijn preken een onmisbare schatmijn. Vooral qua verdeling, gedachten en beelden zijn vele van zijn preken juweeltjes in de z.g. homiletiek, de predikkunde. Het is daarom een uitmuntende gedachte geweest om ter ondersteuning van evangelisatiewerk in Nederland en België schatten uit deze nog lang niet uitgeputte mijn op te graven en aan de man te brengen. 

			Spurgeon behoorde tot de categorie “opwekkingspredikers”. Onder zijn bediening zijn er dan ook grote wonderen geschiedt. Cafés liepen leeg en kerken stroomden vol. Levens veranderden en de Heilige Geest kon waaien door de breedte van het volk van hoog tot laag. Van harte hoop ik dat u bij het lezen van deze preken ook zoiets heel persoonlijks van Gods zegen zult ervaren.

			Overigens staat Spurgeon ver boven de kerkelijke partijen en moet u echt niet op zoek gaan naar allerlei rand- en bijzaken. U vindt ze niet. Hij verkondigt de Heere Jezus Christus voor in zichzelf verloren zondaren met een geweldig appel tot geloof en bekering. Vooral de wijze waarop hij het toeëigenende werk van de Heilige Geest weergeeft getuigt van een diep ingeleid zijn in de heilgeheimen van God en van een grote belezenheid. De verkiezende genade van God en de verantwoordelijkheid van de mens blijven beide voluit overeind. Dat is een bijzonder charisma.

			Wat kunt u zoal verwachten in deze bundel? In de volgorde van de bijbelboeken allereerst een preek over Elia op de Karmel. Een vurig pleidooi voor een intensief, volhardend en afhankelijk gebedsleven. Dan een preek over gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid in die zin dat we in ons leven onze weg eraan geven en God Zijn weg met ons leven laten gaan. Prachtig hoe de gehoorzaamheid in deze preek niet verwordt tot een schijnvrome verdienste-theologie. Vervolgens een preek over Gods Verbond der genade. Hij vraagt onze aandacht voor de zegen, de kostbaarheid, de zekerheid en het goede gebruik van dat verbond.

			Aansluitend volgen een viertal preken vanuit het Nieuwe Testament. Eerst over de genezing van de man met de verdorde hand, die eenvoudig doet wat de Heere Jezus zegt. Dan over een woord van onze Zaligmaker over het bewaren van Zijn Woord. Daarna over een ander woord van de Heere: “Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiedt!”. En tenslotte vanuit Hebreën 4 over Abrahams geloofsgehoorzaamheid. 

			Toen ik deze bundel gelezen had zonder de titel te zien sprong het woord “gehoorzaamheid” er voor mij als kern uit. Dit bleek zowaar de titel van het boek te zijn. Deze geloofsgehoorzaamheid  komt in alle zeven preken terug, niet als slaafse plicht, maar als een kinderlijk gehoorzamen. 

			God geve dat mede door lezing van deze bundel in ons aller leven deze gehoorzaamheid gestalte mag krijgen. Dan zullen anderen meer van God in ons kunnen herkenen. Moge dit geschrift, met zeven prachtige preek-juwelen, veel lezers en lezeressen vinden. Hopelijk smaakt het naar meer.

			U allen van harte Gods zegen toebiddend groet u,

			ds. P.J. Stam, Katwijk aan Zee

		

	
		
			Gehoorzaamheid beter dan offerande

			“Gehoorzamen is beter dan slachtoffer, luisteren is beter dan het vette der rammen.” (1 Samuël 15:22)

			Saul had de opdracht gekregen om alle Amalekieten te verdelgen, samen met hun vee. In plaats dat hij dat deed, liet hij de koning leven en liet hij zijn mensen de beste ossen en schapen uitzoeken. Toen hij hiervan rekenschap moest afleggen, verklaarde hij dat hij het deed met het oog op een offer voor God. Maar Samuël bestreed dit meteen met de verzekering dat zulke offers geen verontschuldiging voor een daad van ongehoorzaamheid kunnen zijn. Daarbij uitte hij de zin die de huidige generatie best in gouden letters zou kunnen ophangen: “Gehoorzaamheid is beter dan slachtoffer, luisteren dan het vette van de rammen.”

			Ik denk dat in dit vers een waarschuwing ligt, allereerst voor belijdende christenen en vervolgens ook voor onbekeerden.

			I. Ik wil mij eerst richten tot mijn broeders en zusters in Christus Jezus en al diegenen die een belijdenis van het geloof in Hem hebben afgelegd. 

			Laat het in uw herinnering gegrift staan dat het (strikt) blijven in de wegen van de Heiland veel beter is dan een uitwendige vorm van religie. Het is beter met een opmerkzaam oor naar Zijn voorschriften te luisteren dan het vette der rammen te brengen, of iets anders dat u op het altaar zou willen leggen.

			Misschien herinneren sommigen van u zich vanavond ineens wel dat zij de een of andere plicht verzaken. Het is niet ongewoon dat christenen best weten wat zij zouden moeten doen, dat hun geweten daar een licht over laat schijnen, en het toch niet doen. Als u nalaat om de minste van Christus’ geboden aan Zijn discipelen te doen, dan bid ik u, wees niet langer ongehoorzaam. Er zijn bijvoorbeeld enkelen onder u die gelovig geworden zijn en weten dat zij gedoopt behoren te worden. Mocht u nog denken dat dit niet uw plicht is, dan geldt dit voor u niet. Maar als u voelt dat het voor u goed is, en u het niet doet, dan kan ik u wel vertellen dat alle uiterlijke zaken die u doet om uw aanhankelijkheid aan uw nieuwe Meester te tonen en alle goede werken die u doet, niet opwegen tegen het veronachtzamen van dit aspect. “Gehoorzamen”, ook in de kleine en niet zo belangrijke dingen, “is beter dan offerande.” Het luisteren naar de geboden van de Heere is beter dan het vette der rammen.

			Misschien zijn er hier wel enkelen die, hoewel zij belijdende christenen zijn, hun geld op oneerlijk wijze verdienen. Uw geweten heeft al vaak gezegd: “Houd daarmee op.” U bent in een positie waarin een christen zich niet behoort te bevinden. U denkt misschien: Laat ik nog wat geld hiermee verdienen, er dan mee ophouden en heel veel goede dingen met dat geld gaan doen. Helaas! God moet niets van uw geld hebben. Hij vraagt helemaal niet om de offers die u van plan bent te brengen.

			”Misschien bevindt u zich in een christelijke kerk waar u veel zaken ziet die verkeerd zijn en weet u dat u uw stem daartegen zou moeten verheffen. Maar u doet niets. U denkt: Ik ben hier nuttig en als ik wegga, kan ik waarschijnlijk niet zoveel nuttige dingen doen. U houdt uzelf voor de gek. Uw “nuttigheid” is als het vette van de rammen, waar God geen behoefte aan heeft. Mijn broeder, een christen behoort te wandelen in de wegen die zijn Meester hem wijst, waarbij hij de gevolgen aan de Almachtige overlaat. Uw nuttigheid is van geen nut als u niet doet wat de Meester gebiedt, ondanks alle gevaren en risico’s. Ik raad u aan de bevelen van de Koning op te volgen. Wat Hij u ook zegt, doe dat. Ga met Maria aan Zijn voeten zitten en als u weer opstaat uit uw eerbiedige houding, laat dit gebed op uw lippen zijn: ”Help mij Uw geboden te doen, want dat is een heerlijke weg. Laten mijn hoofd, hart of handen niet zondigen tegen mijn God” (Engels gezang). Het kan zijn, dierbare broeder, dat er in uw leven een hele slechte gewoonte is geslopen, waar u eigenlijk wel van geniet. U kunt zich verontschuldigen met de gedachte: “Ik ben toch altijd bij de kerkdiensten, ik geef zoveel van mijn levensonderhoud aan het werk van de Heere.” Ik ben blij dat u deze dingen doet, maar o! geef die zonde op! Breek hem in stukken en smijt hem weg. Want als u dat niet doet, is al uw offervaardigheid onaangenaam voor de Heere. Het eerste wat God vraagt is gehoorzaamheid. Al zou u preken met de tong van mensen of engelen, of uw lichaam overgeven om verbrand te worden, uw goederen allemaal aan de armen geven, toch zou u dat alles niets baten als u niet luistert naar de Heere en Zijn wil doet.” 

			”Het is goed als u nog zo volgzaam bent als een klein kind en gewillig bent om van God te leren. Nog beter is het als men het geleerde meteen in de praktijk gaat doen. Hoeveel uitstekende christenen zijn er niet die een kudde schapen offeren op het altaar van God, en toch het woord van de Heere niet gehoorzamen. Kijk eens naar de lijst met onze zendelingen en stel uzelf de vraag: Dragen deze mensen soms veel bij aan het verbreiden van het Evangelie omdat zij gehoorzamen aan het voorschrift: “Gaat dan heen en onderwijst al de volken.” U vindt het geven van uw geld daarvoor al een heel offer, maar gehoorzaamheid is beter. Beide moeten samengaan. Maar van die twee is gehoorzaamheid beter dan het geven. Noachs offer ging rechtstreeks op tot God, want in Gods ogen was de gehoorzaamheid waarmee hij aan de ark bouwde en er met zijn gezin binnenging veel kostbaarder.”

			Daarom staat zijn naam ook tussen de helden van het geloof en worden zijn daden vermeld met eer en waardigheid. 

			Het moet mij van het hart dat gehoorzaamheid in het zorgen voor zieken en behoeftigen uit alle klassen veel beter is dan het brengen van offers. Wij zijn blij met de ziekenhuizen in deze stad. Die zijn ook goede eerbewijzen aan onze religie. Wij zien ze als rijpe vruchten van onze christelijke beschaving. Het christendom geneest zowel de geestelijke als de lichamelijke toestand van de mens. De geestelijke nood wordt vooral in de kerk genezen, de lichamelijke vooral in het ziekenhuis. Er zijn geen edeler woorden in onze taal dan die te vinden zijn op de gedenkstenen en inscripties van onze ziekenhuizen: “Tot stand gekomen door vrijwillige bijdragen.” Wat vinden wij dat geweldig. In Rome stonden majestueuze monumenten. In Griekenland had men trofeeën van de oorlog. In Egypte bouwde men piramides en geweldige graftombes. In Assyrië stonden geweldige zuilen. Maar dit alles moeten we toch als zielige uitingen van menselijke trots en ijdelheid zien als we het vergelijken met onze uitingen van door God gegeven liefde voor onze medemens. Toch worden al deze huizen van barmhartigheid en genezing een kwaad voor onszelf -hoewel ze een zegen zijn voor zieken- als we alleen onze centen afgeven aan de boekhouder en nalaten persoonlijk de weduwen en de wezen in hun nood op te zoeken, de hongerigen te voeden, zieken te verzorgen, en zoals onze Meester, rond te gaan en goed te doen. 

			Geef, zoals God u geeft. Bedenk dat God niet alleen geeft, maar ook handelt. “Ga heen en doe desgelijks.” Offer, maar wees ook gehoorzaam. Het geven van een beker koud water aan één van de minste discipelen in gehoorzaamheid aan de Heere, is een gouden daad, die door onze hemelse Vader meer dan wat ook wordt gewaardeerd, meer dan zilver en goud. 

			Ik wil dit met ernst onder uw aandacht brengen. Schiet u nu iets te binnen dat u veronachtzaamt? Is er een zonde die u uzelf toestaat? Is er een stem in uw geweten die u liever niet wilt horen? Is er een schriftplaats die u niet onder ogen durft te zien, omdat u hem niet nakomt? Laat Samuëls stem dan vandaag tot u doordringen en u aansporen om meer genade te zoeken. Want gehoorzamen is beter dan offerande. 

			II. Vanavond wil ik een speciaal woord richten tot de onbekeerden. Moge de Meester ons genade geven om met liefde, getrouw en eerlijk met hen om te gaan. 

			Geliefde toehoorder, God geeft u een opdracht. In deze opdracht ligt het eeuwige leven besloten. Het negeren van deze opdracht brengt eeuwige rampspoed met zich mee. De opdracht is: “Geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden.” Het Evangelie komt niet tot u zoals de wet, die zegt: “Doe dit en gij zult leven.” Het Evangelie zegt in de taal van Jesaja: “Hoort aandachtiglijk naar Mij; hoor, en uw ziel zal leven.” Het Evangelie vertelt u dat wie in Jezus Christus gelooft, uit God geboren is. De verkondigers van het kruis mogen uitgaan en roepen: “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden; die niet zal geloofd hebben zal verdoemd worden.” Johannes zegt heel beeldend: “Dit is Zijn gebod, dat wij zouden geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus.” Geloven betekent vertrouwen, vertrouwen met het hele hart. En wie op de Heere Jezus vertrouwt met zijn gehele hart, heeft de belofte van het eeuwige leven. Als de daad oprecht is, is dat het resultaat van het eeuwige leven dat al aan u geschonken is. 

			God moet vanwege Zijn rechtvaardigheid de zonde straffen. Daarom moet Hij u straffen. Maar Jezus Christus is mens geworden en heeft geleden in plaats van de mensen. Iedereen die op Jezus vertrouwt, gehoorzaamt Gods eerste gebod voor zijn redding. Let op, zondaar. God beveelt het en Hij heeft het recht dat te doen. Als Hij u wil redden, heeft Hij ook het recht te bepalen hoe Hij dat wil doen. God heeft een deur geopend in de vorm van eenvoudig geloof. 

			Niet alleen heeft God het recht deze manier te kiezen, het is ook de enige manier die bij ons past. Als God alleen diegenen zou redden die de wet zouden houden, wie zou dan zalig worden? Als Hij alleen genade gaf aan degenen die heilig en goed zijn, waar zou u blijven? Maar de weg van het geloof gaat wel, vooral voor degenen die Gods geboden overtreden. Ook al is de zondaar stervend, al hangt hij al aan het kruis, zoals de moordenaar naast Jezus, toch wordt hij gered want de manier van redding is om op Christus te zien, en dat doet hij. Waarom zou u zich verzetten tegen Gods weg met u? Niets is eenvoudiger. Op deze wijze wordt Zijn geliefde Zoon het meest geëerd. Uw vertrouwen in Christus geeft Hem heerlijkheid, daarom verheugt God Zich in uw geloof. Het geloof is ook een zegen voor uw ziel, het geeft troost. Het maakt u leeg en het vult u met iets anders. Het doodt trots, maar het geneest de wond door vertrouwen in Jezus te geven.

			Stel uw vertrouwen in Jezus, dat is de beste manier die ik kan bedenken om verzoend te worden met God door het bloed van de Verlosser. Wees daarom niet boos omdat God genadig is, en verzet u niet als u een stem van binnen hoort die zegt: “Kijk, zondaar, kijk naar Hem Die aan het kruis stierf, door dat kijken, zult u leven.” 

			Nu dit punt duidelijk is, stuiten we op de volgende ervaring: dat de meeste mensen liever niet gehoorzamen aan God, maar een offer willen brengen. Zij veronderstellen dat hun eigen weg om gered te worden veel beter is dan die de Almachtige heeft bedacht. Daarom offeren zij vette rammen. Dit neemt verschillende vormen aan, maar het principe is steeds hetzelfde. De één zegt: “Ik zal mijn pleziertjes opgeven. U zult mij niet meer zien in de danszaal, in het theater, in de concertzaal. U komt mij niet meer tegen in slecht gezelschap. Ik zal alle dingen opgeven die mijn hart zo goed vond. Zal dat mij nu niet redden?” Nee, zo gaat dat niet. 

			Een ander zegt: “Ik zal regelmatig naar de kerk gaan. Alle diensten zal ik bijwonen, ook doordeweeks. Ik zal deelnemen aan de sacramenten, mij laten dopen. Ik zal aan alle uiterlijkheden meedoen. Zal dat mij niet redden?” Nee, ook dat niet. Het gaat niet om de uiterlijkheden, maar om een verandering in de ziel. Die verandering krijgt u alleen als u Jezus Christus gaat vertrouwen. Er was een tijd dat de leer in veel hoger aanzien stond dan thans bij sommige christenen.”U zult altijd mensen tegen komen die een christen meer waarderen om zijn bijdrage aan de kas van de kerk, dan om de vastheid van zijn geloof. Maar ik denk dat, áls je mensen al moet beoordelen, je ze moet beoordelen op het luisteren naar Gods stem. Ik zou een rijke ketter verachten, maar de arme, godvrezende discipel zou ik met heel mijn hart verwelkomen. 

			Al de kostbare giften aan de kerk hebben alleen waarde als tekenen van een innerlijke toewijding aan God. Maakt het wassen van de ramen de inwoners van een huis schoon? Als een groot herenhuis wordt opgeknapt en versierd, worden de mensen die daarin wonen dan gezonder of heiliger? Wij lezen dat duivels komen in een geveegd en gereinigd huis, en het laatste van zo iemand is erger dan het eerste. Al dat optuigen van de buitenkant is slechts het versieren van graven. Het gaat om het innerlijk. De uitwendige religie kan u niet meer schenken dan het versieren van de buitenkant.”

			“Ja, maar”, roept nu iemand, “als ik mijzelf straf voor alles wat ik heb gedaan? Ik zal hiervan afzien, ik zal mij dat ontzeggen, ik zal deze lust tenietdoen, ik zal dat kwaad opgeven.” Vriend, als u kwade dingen doet, houd daar dan mee op. Maar het is niet daardoor dat u gered wordt. U behoorde dat in het geheel niet te doen. Gods bevel is: Geloof. Al zou u uzelf ook straffen en alle lusten offeren op het altaar, dan moet ik nog net zo streng als Samuël tegen u zeggen: “Gehoorzamen is beter dan offerande, luisteren naar de boodschap van het Evangelie is beter dan het vette der rammen.” 

			Weer anderen denken dat als zij bij dit alles nog een grote mate van vrijgevigheid hebben, zij toch zeker wel gered zullen worden. “Veronderstel dat ik mijn geld geef aan de armen, aan de kerkbouw, aan alle goede doelen, zal dat mij niet redden?” Zondaar, waarom stelt u deze vraag? God heeft een deur voor u geopend. Er staat boven: “Geloof en u zult leven.” Toch loopt u rond en probeert u een andere deur te vinden. Alles is al van God, Hij heeft uw vrijgevigheid niet nodig. Hij wil uw gehoorzaamheid in het geloof. Nog weer een ander zegt: “Ik ga naar de goede kerk. Ik ga niet naar de rooms-katholieken, maar wel naar de Episcopaalse Kerk. Zij zitten goed. Zij kunnen toch wel wat voor mij doen?” Helaas, ook zij kunnen niets voor u doen. Er is niets in een mens dat u zou kunnen helpen, ook niet als hij een geestelijke is. Priesters kunnen al helemaal niet helpen. Er is niets zo erg op deze aarde als de schijn ophouden dat mensen de genade van God kunnen geven aan anderen. Wij zijn mensen van gelijke beweging als u. 

			God vraagt van u geen onderwerping aan uw medemens. Hij vraagt u niet te luisteren naar orgelspel of prachtige ceremoniën bij te wonen. Wat hij van u vraagt is dit: dat u gelooft in de Heere Jezus Christus, dan zult u leven. Vertrouw de Heiland en u zult niet omkomen.

			”Gehoorzamen is beter dan offers brengen.” Nu moet ik u laten zien dat dat werkelijk zo is! Mensen proberen altijd hun eigen wegen ter verlossing op te zetten. Zij zullen overal heengaan, in plaats van tot Christus te komen en te doen wat God hun vertelt te doen. 

			Gehoorzamen is beter. Het toont aan dat u nederig bent. Er zijn mensen in de wereld die zeggen dat het niet nederig is om op Christus te vertrouwen. Maar, laten we eens zien. Als een kind precies doet wat de ouders zeggen zonder vragen te stellen, is dat geen nederigheid? Ik denk van wel. Sommige katholieken gaan op de grond liggen en likken zelfs het stof van de vloer om boete te doen. Zij denken dat dat nederigheid is. Laten wij nu eens veronderstellen dat uw kind u heeft beledigd en u zegt tegen hem: “Kom hier. Geef mij maar een kus en alles is vergeven en vergeten.” Maar hij schudt het hoofd en zegt: “Nee, dat nooit.” Hij sluit zich alleen op en denkt dat hij zo meer goedmaakt dan door uw opdracht op te volgen. U zegt: “Mijn kind, ik moet je slaan als je niet luistert, als je nu niet komt en de vergeving aanvaardt die ik je aanbiedt, als je mij niet kust.” Het kind zegt koppig: “Nee vader, ik zal nog iets veel nederigers doen.” Dan voelt u vanbinnen dat dit kind niet nederig is, want anders zou het meteen hebben gedaan wat vader vroeg, zonder na te denken of het misschien wel vernederend was. Het zou vernederend zijn omdat vader hem had opgedragen het te doen. Als het kind in de goede geestesgesteldheid was, had het het meteen gedaan uit gehoorzaamheid. 

			U denkt nu misschien dat u van uw kant heel nederig bent door eerst veel overtuiging van zonde te tonen, veel tranen te vergieten, en veel te bidden, maar het nederigste wat u kunt doen, is gewoon uitvoeren wat de Meester u opdraagt. Hij zegt: “Vertrouw Mij. Ga niet naar uw kamer om te wenen. Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

			Sta niet als de verloren zoon bij de voerbak voor de varkens en denk niet: “Ik zal niet opstaan en tot mijn vader gaan, want ik ben nog niet in de goede staat tot ik nog veel meer geleden heb”, maar luister naar de stem die zegt: “Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Wat ik wil zeggen, zal ik zeggen, en als ik moet huilen, zal ik dat doen met mijn hoofd in zijn boezem, terwijl ik de kussen van zijn liefde ontvang.” Kom, arme zondaar, stel u niet in nederige hoogmoed op tegenover God. Hij nodigt u uit om op Hem te zien en te leven. Geef op die gebeden, die tranen, dat bekeerwerk, uw overtuigingen als gronden voor uw vertrouwen. Zie op naar Jezus Christus en naar Hem alleen.

			Vervolgens is Gods weg ook veel heiliger. Ik zie enkele soldaten hier, vanavond. Stel nu eens dat één van hen van zijn commandant het bevel krijgt wacht te lopen bij een bepaalde deur. Maar hij krijgt ineens de ingeving “Ik ben erg gesteld op onze commandant, ik wil iets voor hem doen.” Hij zet zijn geweer tegen de muur en zoekt een winkel waar hij een boeket bloemen kan kopen. Hij is nu weg van zijn post. Als hij terugkomt heeft men ontdekt dat hij niet op zijn post was. Hij zegt: “Hier is de bos bloemen die ik ging halen”, maar ik kan zijn commandant al horen zeggen: “Gehoorzamen is veel beter. Wij kunnen je niet toestaan -de militaire discipline laat dat niet toe- om bij iedere gedachte die in je hoofd opkomt maar weg te lopen en je plicht te verzaken, want wie weet wat de gevolgen zijn?” De man zou zeker via de militaire wet moeten leren dat “gehoorzamen beter is dan offers.” Het is heiliger en beter om uw plicht te doen, dan zelf uw plichten uit te zoeken en die te gaan doen. 

			Ik beroep mij op dit oude Boek. Waar staat dat gedeelte over “een rook in Mijn neusgaten?” Waar staat er iets over een versierde doopvont of een preekstoel die er zo prachtig uitziet? De mensen hebben een religieus schouwspel voor zichzelf gemaakt met allerlei rituelen, maar het hart van de zaak is eruit. Christus is eruit weggelaten, en daardoor werken al die rituelen niet. Wat u ook verzint aan religieuze plechtigheden, zolang u niet leert dat “gehoorzamen beter is dan offers”, hebt u God niet gevonden. Veronderstel dat ik vanavond naar huis zou gaan en de nacht op mijn knieën zou doorbrengen en denken dat ik op die manier God tevreden zou kunnen stellen. Wat zou ik daar anders mee opschieten dan dat ik zere knieën zou krijgen? Meer levert dat niet op. Wat zijn onze gebeden, onze muziek, en al die dingen waarmee we God denken tevreden te stellen nu eigenlijk waard in de ogen van Hem Die de hemel en de aarde gemaakt heeft met alle heerlijkheid van bossen, bergen, beekjes?

			Laat mij u nog een voorbeeld geven. Naäman de Syriër was melaats. Hij wilde daarvan genezen worden en ging naar Israël. De profeet daar zei tot hem: “Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan en gij zult rein zijn.” Nu dacht Naäman bij zichzelf: “Dat is me wat fraais, wassen! Denkt hij dat ik zo’n viespeuk ben dat ik me moet gaan wassen En dan nog wel zeven keer! Zoiets simpels. Ik was me normaal iedere dag en daar word ik niet beter van. Hij zegt dat ik me moet wassen in de Jordaan. Zijn onze rivieren, de Abàna en de Farpar, niet veel beter dan dat stroompje de Jordaan? Waarom kan ik me niet thuis wassen en rein worden?” Zo gaan sommigen van u ook om met geloof. Sommigen denken dat er toch wel geloof met de sacramenten wordt uitgedeeld. Sommigen denken dat zij best wel respectabele burgers zijn en dat Christus door enkel genade alleen dieven en moordenaars redt. Maar zij hebben toch ook hun goede werken. Helaas, al uw goede werken zijn waardeloos, zoals Paulus zegt:  “schade en drek.” Al uw beste werken zijn vuilnis die u naar buiten moet brengen. Zet die werken opzij, want alles wat u nodig hebt, is: “Geloof en u zult leven.”

			Naäman was boos geworden en hij ging weg. Maar zijn dienaren zeiden tegen hem: “Mijn vader, als de profeet u iets heel moeilijks had gevraagd, zou u het dan niet gedaan hebben? Zou u dan nu niet deze veel eenvoudiger opdracht uitvoeren, nu hij zegt: Was u en u zult rein zijn?” En u, mijn toehoorder. Als God tegen u zei: “Maak een voetreis naar België en u zult behouden worden.” Als u dat zou geloven, zouden de meesten van u vanavond nog vertrekken. Maar nu de boodschap is: Geloof en u zult leven, nu denkt u: Maar dat is veel te eenvoudig. Wat? Alleen op Christus vertrouwen en ter plekke gered zijn, dat kan toch niet?

			Als Naäman naar Damaskus was teruggereisd en zich gebaad had in de Abàna, was hij zeker niet genezen. Hij kon alleen genezen door zich te wassen in de Jordaan. Zo is het ook met u, zondaar. Uw zonden worden u niet vergeven, tenzij u deze opdracht gehoorzaamt: “Geloof in de Heere Jezus Christus.” Als u dat doet zult u ontdekken dat “gehoorzamen beter is dan offers.”

			Ten slotte moeten we de andere kant onder ogen zien, namelijk dat niet gehoorzamen en niet luisteren naar het Evangelie leiden tot de ondergang. Ik weet dat er mensen zijn die het nogal hard vinden dat er niets anders is voor mensen die niet geloven dan de ondergang. Maar als u er even over nadenkt, zult u zien dat het rechtvaardig en redelijk is. Iedereen weet dat u uw kracht alleen kunt behouden als u regelmatig eet. Als u zou zeggen: “Ik eet niet meer, ik neem geen voedsel tot me”, dan kunt u naar Madeira reizen, het beste klimaat opzoeken, maar een gezond klimaat en veel beweging kunnen uw gezondheid niet op peil houden als u niet eet.

			Vindt u dat het nu onredelijk is dat als een mens niet eet, hij sterft? Is het zo hard te zeggen: “Als u niet gaat eten, zult u sterven?” Zo is het ook met geloven. Als u niet gelooft, zult u verdoemd worden. Het zou nog vreemder zijn als wij het u niet zouden vertellen. Er staat iemand die dorst heeft voor een fontein. De man wil er niet van drinken, hij wil liever iets anders om zijn dorst te lessen. Vertel hem dat dat niet kan.

			Hij moet nu drinken of sterven. Hij zegt: “Ik zal er niet van drinken, maar het is wel hard dat ik daardoor moet sterven, erg hard.” Nee, simpele ziel, dat is het niet. Het is een onvermijdelijke natuurwet. Waarom de dwaas uithangen? Drink, man, drink!

			Zo is het ook met Christus. Er is een weg van behoud. U moet Christus vertrouwen of omkomen. Er is niets hards aan dat u zou omkomen als u dat niet doet. 

			Hier is een man op zee. Hij heeft een zeekaart, en met behulp van een kompas kan hij zo de weg naar zijn reisdoel vinden. De poolster glinstert te midden van wolkenvelden en dat helpt hem ook zijn weg te vinden. “Nee”, zegt hij, “ik wil er niets mee te maken hebben. Ik let niet op de sterren, ik geloof niet in de noordpool, ik besteed geen aandacht aan dat rare ding in dat kistje; zo’n naald kan alle kanten uit wijzen. Ik geloof niet in jullie onzin en wil er niets mee te maken hebben. Dat is alleen bedacht door mensen die graag geld willen verdienen, laat maar.” Die man komt nergens aan land, hij vaart maar wat rond. Dan zucht hij en zegt dat het toch wel hard is, erg hard. Ik denk het niet. En zo zeggen sommigen van u: “Ik ga die Bijbel niet lezen. Ik ga niet luisteren naar dat geklets over Jezus Christus. Ik geloof niet in dat soort nonsens.” Dan bent u verdoemd, mensenkind! “Dat is hard”, zegt u nu. Nee, dat is het niet. Het is een feit dat als u niet op uw kompas kijkt en niet op de poolster let, u verdwaalt op zee. Daar helpt verder niets aan. Zo kunt u nu uw schouders ophalen over geloof en Jezus Christus en zo meer, maar op uw sterfbed zult u ontdekken dat dat oude Boek en die kerkdiensten de enige goede gidsen waren op weg naar het eeuwige leven.

			Waar woont u? Het kan zijn dat u vanavond terug moet naar de andere kant van Londen en London Bridge (een brug) moet oversteken. Terwijl u hier zit, komt er een gedachte in uw hoofd dat u niet gelooft in bruggen, dat u niet gelooft in water en dat u ook niet gelooft in boten. U gaat weg en u komt bij de brug, maar u steekt die niet over. Er ligt een boot, maar u stapt niet in. U ziet de rivier, maar u zegt dat u die niet wilt oversteken. Vervolgens klaagt u dat het zo hard is dat u niet thuis kunt komen. Klaag niet zo hard. Uw denkvermogen is ietwat uit balans. U zou zo niet denken als u uw gezonde verstand gebruikte. Als iemand niet de dingen wil doen die tot een bepaald doel leiden, zie ik niet in hoe hij kan verwachten dat hij dat doel dan bereiken zal.

			Stel, u hebt iets giftigs gegeten. De dokter komt en wil u iets geven dat het gif neutraliseert. Maar u gelooft er niet in en hoeft het niet. U zult eraan sterven en het is uw eigen schuld. Zo zal het u ook vergaan als u het Evangelie van Jezus Christus hebt gehoord en het niet gedaan hebt. Uw geweten zal, als u voor de grote Koning staat, een vonnis geven van “Felode-se” - “Hij verwoestte zichzelf.” Dat zegt het oude Boek: - “O Israël, gij hebt uzelf verwoest!”

			Maar als ik die tekst aanhaal, moet ik daar niet stoppen, want de volgende regel is: “Maar in Mij is hulp te vinden”. Geliefde toehoorder, wat een genade is het dat er hulp is van God! Er is hulp in God voor u. Er is hulp bij God voor de slechtste mens onder u. Ik weet niet wie er hier vanavond allemaal zijn. Er kunnen mensen onder u zijn die geweldig gezondigd hebben. Maar er is hulp van Iemand die “machtig is om te verlossen.” Er is een Heiland, Die al uw zonden kan wegdoen. Bent u al grijs geworden in het kwaad? Mijn Meester kan zeventig jaar zondigen in één keer wegnemen door een toepassing van Zijn dierbaar bloed. Zie Hem bloedend aan het kruis,met zoveel pijn dat de engelen weenden bij de aanblik van Hem. Als u zich toevertrouwt aan de verdiensten van dat kostbaar bloed, zult u op een dag met Hem in het Paradijs zijn. God geve u dat u Jezus vertrouwt, dat u Hem nu vertrouwt. Dan zullen wij elkaar ontmoeten waar men zingt: “Alle heerlijkheid zij met Hem Die ons heeft liefgehad en onze zonden gewassen heeft in Zijn eigen bloed, voor eeuwig.”

			Amen.

		

	
		
			Gehoorzaamheid: Handelen naar Gods Woord

			Het geschiedde nu, als men het spijofferde,dat de profeet Elia naderde, en zeide: Heere, God van Abraham, Izak en Israël, dat het heden bekend worde, dat Gij Godin israël zijt, en ik Uw knecht; endat ik al deze dingen naar Uw woord gedaan heb.

			De daden van Elia waren heel bijzonder. Vanaf de schepping van de wereld was het niet voorgekomen dat een man de deuren van de regen gedurende drie jaren sloot. Toch komt Elia plotseling in beeld, kondigt het gericht van de Heere aan en verdwijnt dan weer voor een tijd uit beeld. Als hij terugkomt, op Gods bevel, beveelt hij Achab de Baälpriesters bijeen te verzamelen en de proef op de som te nemen of Baäl God is of de Heere. Runderen moeten worden geslacht en op het altaar gelegd zonder vuur. De God die door vuur zal antwoorden, zal de ware en levende God zijn, de God van Israël. Wij kunnen ons afvragen welk recht de profeet had om de wolken te laten inhouden, of Gods eer zo op de proef te stellen. Stel je toch eens voor dat de Heere hem niet met vuur had willen antwoorden. Had hij het recht om de heerlijkheid van de Heere afhankelijk te maken van zijn eigen voorstellen? Het antwoord is dat hij al deze dingen gedaan had naar Gods woord. Het was geen eigen idee van hem om het volk te treffen met een droogte. Het was geen zelfbedacht plan, dat hij de godheid van Baäl of de Heere zou testen met een offer dat door vuur verteerd zou worden. O nee! Als u het leven van Elia doorleest, zult u zien dat iedere stap van hem wordt voorafgegaan door “het woord des Heeren kwam tot Elia, de Thisbiet.” Hij handelt nooit op eigen houtje. Hij handelt naar de goddelijke wil en hij spreekt naar het goddelijk onderwijs. En hij pleit bij de Allerhoogste: “Ik heb alle dingen gedaan naar Uw woord, laat het weten dat het zo is.” Daaruit blijkt de voortreffelijkheid van Elia’s karakter. Hij is geen man van overmoedige waaghalzerij, maar iemand met een vaste geest. Geloof in de vorm van ware wijsheid: een kinderlijk vertrouwen in het woord van God is de hoogste vorm van van gezond verstand. Het geloof in God is ware wijsheid, maar dwazen zullen erom lachen. Wijze mensen weten dat u uw vertrouwen moet stellen op iets dat zeker waar is. U gelooft zeker het liefste iets dat niet fout kan zijn?

			Zo had Elia geloofd en hij had gehandeld naar dat geloof en nu is het heel natuurlijk dat hij verwacht dat wat hij gezegd en gedaan heeft ook uitkomt. Een ambassadeur verwacht nooit dat zijn handelingen zullen worden ingetrokken door zijn koning. Als een man u vertegenwoordigt en doet wat u hem opdraagt, dan ligt de verantwoordelijkheid voor zijn optreden bij u en moet u hem steunen. Het zou afschuwelijk zijn als u hem in de kou liet staan wanneer hij naar de letter had voldaan aan uw opdracht. Zo is God in ieder geval niet. Als wij Hem maar vertrouwen, zoals Hij ons opdraagt, dan helpt Hij ons erdoor, ook al verzetten aarde en hel zich daartegen. Hij zal ons nooit in de steek laten. Het kan zijn dat Hij ons vandaag of morgen niet helpt. Maar zo zeker als de Heere leeft, de tijd komt dat degene die op Hem vertrouwt de vreugde van dat vertrouwen zal smaken. Ik zie in Elia’s pleidooi een goede grond voor gebed voor ware gelovigen. Degenen die niet hebben gehandeld naar Gods woord hebben hier iets om te overdenken. 

			I. Een stevige grond voor ons gebed. 

			U bent een dienaar van Christus of een arbeider voor de zaak van Christus en u predikt al jaren het evangelie met veel tranen en gebeden. U gebruikt alle middelen die Christus heeft ingesteld. U vraagt zich af: ”Mag ik ook vrucht verwachten op mijn arbeid?” Natuurlijk mag dat. U bent niet zomaar op pad gestuurd. U bent niet uitgezonden om dood zaad uit te strooien dat nooit zal opkomen. Maar als die angst u zwaar op het hart ligt, ga dan naar de troon der genade en laat dit één van uw argumenten zijn: “Heere, ik heb gehandeld naar Uw woord. Laat het nu zichtbaar worden dat dat zo is. Ik heb Uw woord gepredikt en U hebt gezegd: “Het zal niet ledig tot mij weerkeren”. Ik heb voor deze mensen gebeden en U hebt gezegd: “Een vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel”. Laat dat nu gezien worden.” Als u een leraar bent, kunt u zeggen: “Ik heb mijn kinderen in het gebed voor U gebracht en ik ben verder gegaan hen naar Uw woord te onderwijzen in de weg van de zaligheid. Nu dan, Heere, ik vraag U in waarheid of U mijn onderwijs wilt rechtvaardigen en mijn verwachting dat mijn kinderen behouden worden door U, door de Heere Jezus Christus Uw zoon, uitkomt”. Begrijpt u dat u hier een goed argument hebt, als de Heere u aan het werk heeft gezet? 

			Door die opdracht heeft Hij Zichzelf als het ware als steun aan uw prediking verbonden. Als u met heilige ijver en zorgvuldigheid al deze dingen naar Zijn woord hebt gedaan, dan mag u ook met zekerheid  naar de troon der genade gaan en tegen Hem zeggen: “Er staat: Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Dat is wat ik gedaan heb. Ik verwacht een oogst met korenschoven. U hebt gezegd: ‘Werp uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen.’ Dat is wat ik gedaan heb. Daarom vraag ik U: vervul Uw belofte aan mij.” Op deze manier mag u bij de Heere pleiten met dezelfde vrijmoedigheid als die van Elia toen hij tegenover het hele volk stond: “Laat iedereen vandaag weten dat U de God van Israël bent en dat ik al deze dingen naar Uw woord gedaan heb. “Ik wil dit onderwijs meteen maar toepassen op de hele kerk. 

			”Ik ben bang dat veel kerken niet in bloeiende staat verkeren. Het kerkbezoek is sterk afgenomen, de kerken gaan achteruit, de doordeweekse gebedsdiensten worden matig bezocht en het geestelijk leven kwijnt. Als ik een kerk in die toestand zie, dan denk ik toch dat die kerk tot God mag zeggen: “Wij hebben alle dingen gedaan naar Uw woord” en ik verwacht dat die kerk dan spoedig zal opleven in antwoord op dat gebed. Maar ik vrees dat de reden dat sommige kerken niet bloeien is dat zij niet naar Gods woord gehandeld hebben. Zij maken zich geen zorgen om er achter te komen wat Gods Woord zegt. Zij leggen de norm bij een ander boek. Een mens is hun leider en wetgever, in plaats van het geïnspireerde Woord van God. Sommige kerken doen weinig tot niets voor de bekering van zondaren. Maar iedereen, in elke kerk, die voor God komt en kan zeggen: “Heere, wij hadden onder ons de prediking van het evangelie, wij hebben ernstig gebeden om de zegen, wij waren bijeen verzameld rond uw dienaar en we hebben Hem hooggehouden in het gebed en het geloof. Als individuele kerkleden hebben wij ons best gedaan om onze taken op ons te nemen, we zijn uitgegaan om zielen tot U te brengen en we hebben een godzalig leven geleid met de hulp van uw genade, laat daarom Uw zaak gezegend zijn”, voert een goed pleidooi. Iedere kerk die in Christus’ wegen wandelt, gehoorzaamt aan Zijn leer en vervuld is met de Geest van Christus, zal voorspoed ervaren. Ik zou alle kerkleden die nu in armoedige geestelijke omstandigheden verkeren, willen oproepen erop toe te zien dat alle dingen volgens Gods Woord gebeuren om dan in heilig vertrouwen te wachten op de uitkomst. Het vuur van de hemel moet komen: de zegen kan niet worden achtergehouden.”

			Ditzelfde principe kunnen wij ook toepassen op iedere individuele gelovige, die in moeilijkheden verkeert omdat hij of zij het goede heeft gedaan. Het gebeurt vaker dat een mens denkt: “Ik zou daar veel geld aan kunnen verdienen, maar het mag niet. Ik moet er verkeerde dingen voor doen. Zo’n situatie doet zich nu voor, maar ik krijg mijn geweten niet mee om het nu te doen. Ik kan beter lijden dan dingen doen die wijfelachtig zijn”. Het kan zelfs zijn dat u door gehoorzaamheid aan God direct in de problemen bent gekomen. Dan mag u vooral uw zaak aan de Heere voorleggen. “Heere, ik heb al deze dingen naar Uw Woord gedaan en U heeft gezegd: ‘Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten’. Ik smeek U, kom tussenbeide.” God zal op één of andere manier voor u in een oplossing voorzien. Als Hij wil dat u de verzoeking verder doorstaat, zal Hij u kracht geven die te dragen. Maar het kan ook zijn dat Hij u na de beproeving uit het vuur tevoorschijn zal brengen als gelouterd goud.

			Ik wil dit ook toepassen op de zondaar die zoekende is. U wilt graag gered worden. U luistert naar het Woord. Uw hart zegt: “Laat mij weten wat deze redding is en hoe ik daar deel aan krijg, want ik wil het hebben, wat er ook in de weg staat.” U hebt gehoord dat Jezus zegt: “Strijd om in te gaan door de nauwe poort.” Er staat: “Werkt niet om de spijs die vergaat, maar voor de spijs die het eeuwige leven verduurt.” U wilt ingaan voor de enge poort. Welnu, luister: u kunt de hemel niet verdienen door uw daden, als een soort verdienste. Het is niet mogelijk zelf iets te verdienen, want u hebt gezondigd en bent al veroordeeld. Maar God heeft wegen uitgezet waarlangs Hij u wil ontmoeten en zegenen. Heeft u deze wegen gevolgd? Dan zal Hij u niet laten staan. Er staat geschreven: “Hij die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” Kunt u tot God komen en zeggen: “Ik heb geloofd en ben gedoopt?”. Dan heeft u goede grond om voor te pleiten. “Die zijn zonden belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden.” Als u ze hebt beleden en weggedaan, kunt u aanspraak maken op de belofte van God en tot Hem zeggen: “Heere, vervul het woord aan uw knecht, waarop Gij mij verwachting hebt gegeven. Er is geen verdienste in mijn hoop, mijn bekering, mijn geloof of het verlaten van de zonde. Toch, omdat U Uw belofte aan deze zaken verbonden hebt en ik daarin gehoorzaam ben geweest, kom ik tot U en zeg: “Bewijs nu Uw waarheid, want ik heb al deze dingen naar Uw woord gedaan.”” Er zal geen zondaar zijn die tot God komt en zal zeggen: “Ik heb op U vertrouwd zoals U bevolen heeft en toch ga ik verloren”. Dat is onmogelijk. Als u verloren gaat, is uw bloed op uw eigen hoofd. Maar u zult voor de verdoemenis van uw ziel de schuld niet aan God kunnen geven. Hij is niet fout, u bent dat. Wij hebben nu gezien hoe dit principe van pleiten kan worden toegepast in het gebed: “Ik heb deze dingen naar Uw woord gedaan, daarom, Heere, doe nu zoals U gesproken hebt.”

			II. Wij willen dit nog eens nader bezien, maar nu vanuit uw eigen gezichtspunt, als u bij uzelf nagaat of u deze dingen wel of niet gedaan heeft naar Gods Woord.

			”Ten eerste, laat iedere arbeider die geen goed resultaat van zijn arbeid ziet, zich deze vraag eens stellen: Hebt u al deze dingen gedaan naar Gods Woord? Kom. Hebt u het evangelie gepreekt? Was het wel het evangelie? Was het Christus die u predikte, of alleen maar iets over Christus? Kom. Gaf u de mensen brood, of gaf u ze borden om het brood op te leggen en messen om het mee te snijden? Gaf u hun te drinken, of gaf u hun de beker waaruit ze zouden kunnen drinken? Sommige preken zijn niet het Evangelie. Het is als het mes dat naar de kaas ruikt, maar het is niet de kaas zelf. Let daar op.

			Als u het Evangelie bracht, heeft u het dan goed gebracht? Heeft u het met liefde, ernstig, duidelijk gebracht? Als u spreekt in een deftige taal met veel moeilijke woorden, begrijpen de gewone mensen niet wat het wil zeggen. U kunt niet verwachten dat God u zegent tenzij u het Evangelie op een eenvoudige manier brengt. Heeft u het woord gepreekt met liefde, met heel uw hart, uzelf erin geworpen alsof de bekering van uw toehoorders uw eigen hart betrof? Heeft u vooraf ook gebeden?” Komt u de kansel op zonder dat uw gebeden eraan vooraf zijn gegaan? Komt u ook zonder gebed weer naar beneden? Geeft u ook catechisatie zonder te bidden? Als dat zo is, heeft u niet gevraagd om de zegen en is het geen wonder dat die ook niet gekomen is.

			Andere vraag: ”Is uw gedrag een voorbeeld dat uw leer ondersteunt? Broeders, hebben wij geleefd zoals wij hebben gepredikt? Zusters, leeft u zoals u het op de zondagsschool de kinderen voorhoudt? Dat zijn vragen die we moeten beantwoorden, anders zou God ons misschien antwoorden: “Nee, u hebt niet naar Mijn Woord gedaan. Het was niet mijn evangelie dat u predikte. U was een denker, u hebt uw eigen gedachten gedacht. Ik heb nooit beloofd om uw gedachten te zegenen, maar alleen mijn geopenbaarde waarheid. 

			U sprak zonder liefde. U probeerde uzelf te verheerlijken door uw redenaarskunst. U gaf er verder weinig om of er zielen werden gered of niet.” Veronderstel dat God naar u wijst en zegt: “Uw gedrag was in tegenspraak met wat u leerde.” Wat heeft u dan om in het gebed voor te pleiten? Kom, laten wij ons gedrag veranderen. Laten wij trachten tot de hoogste trap van gehoorzaamheid te komen met de hulp van Gods Geest. Niet dat we succes kunnen verdienen, maar we kunnen het vragen als we handelen naar Gods voorschriften. Paulus plant, Apollos maakt nat, maar God laat het groeien. ”Wij wenden ons nu tot de kerk. Een bepaalde kerk bloeit niet. Ik zou wel wensen dat iedere kerk deze vraag eens aan al haar leden stelt: “Erkennen wij als kerk Jezus Christus wel als ons Hoofd? Erkennen wij het Boek met Instellingen van Christus wel? Alleen dit Boek maakt onze religie uit. Zoeken wij als kerk de eer van God? Is dat ons belangrijkste en enige doel? Werken wij wel aan de mensen bij ons in de buurt die gered moeten worden? Benut u elk schriftuurlijk middel om hen te bereiken? Zijn wij heilige mensen? Doen wij alles ter ere van God? Bidden wij veel? 

			Helaas, hoeveel gemeenten geven hun gebedsbijeenkomsten in de week niet op omdat er niemand is om te bidden. Hoe kunnen zij zegen verwachten? Zijn wij eendrachtig? Broeders, het is vreselijk als kerkleden kwaad van elkaar spreken, over elkaar roddelen, alsof zij vijanden zijn in plaats van vrienden. Kan God zo’n kerk zegenen? Laten wij het kamp doorzoeken op zo’n Achan in ons midden, die de handen van de Almachtige bindt zodat Hij niet kan vechten voor Zijn volk. Laat elke kerk zich in deze zaak onderzoeken.”

			Nu wil ik nog het woord richten tot christenen die in moeilijkheden zijn geraakt omdat zij God dienen. Ik vraag hun: “Bent u er zeker van dat u God in uw zaak gediend hebt?” U weet dat er mensen zijn die al hun grillen en merkwaardige gedragingen voor Gods wil houden. Sommige mensen zijn koppig en kunnen niet verdragen dat iedereen zijn brood in deze wereld moet verdienen. Als u een muilezel bent die met een stok aan het werk geslagen moet worden, dan vrees ik dat het zo moet zijn. Wees zo sterk als een Puritein tegen alles wat verkeerd is, maar wees soepel en onbaatzuchtig als het zaken betreft waar u uzelf moet verloochenen. God leidt ons door veel tegenstand heen. Maar als u ruzie zoekt om zelfzuchtige redenen, moet u het ook zelf uitzoeken. Er is veel verschil tussen domweg koppig zijn en standvastig zijn. Standvastigheid is een vasthouden aan de waarheid in Gods Woord, maar vasthouden aan vreemde ideeën in uw hoofd is heel iets anders. Sommige mensen zijn heel gewetensvol in bepaalde dingen, maar hun geweten is niet in alle opzichten ontwikkeld. Sommigen letten goed op dat zij niet te weinig krijgen, maar zij letten helemaal niet op of zij niet te weinig geven. Sommigen zijn heel stipt in het rusten op de Sabbat, maar met de andere helft van het gebod “zes dagen zult gij arbeiden” nemen ze het niet zo nauw. Ik houd van een geweten dat eerlijk en onpartijdig werkt. Als uw geweten het laat afweten als uw eigen gewin of plezier in het geding is, zal de wereld er schande van spreken. En, wees eerlijk, daar hebben ze nog gelijk in ook. Maar als u door gewetensvol gedrag moet lijden, dan zal God u helpen. Zie erop toe dat uw geweten verlicht wordt door Gods Geest.

			Tot besluit wil ik mij richten tot de zondaar die op zoek is. Sommigen willen graag vrede vinden, maar zij kunnen er niet bij. Laten wij eens bezien of zij niet nalatig zijn in bepaalde opzichten, zodat zij niet met Elia kunnen spreken: “Ik heb gedaan naar Uw woorden.”

			

			Moet ik nog uitleggen dat u niet door uw werken zalig wordt? De zaligheid is een vrije gave van God. Maar hier zit het punt. God vergeeft de zondaar en geeft hem vrede in zijn hart langs bepaalde wegen. Bent u wel op Zijn weg? Als dat zo is, hebt u vrede in uw hart. Als u die vrede niet hebt, is er iets wat u weglaat. In de eerste plaats is daar het geloof. Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is? Gelooft u dat Hij is opgestaan uit de dood? Heeft u uzelf al helemaal en hartelijk aan Hem toevertrouwd? Dan staat er voor u: “Die in Hem gelooft zal het eeuwige leven hebben.” Pleit daarop.

			“Ik heb geen vrede”, zegt iemand. Heeft u zich wel oprecht van uw zonden afgekeerd? Is uw geest afgekeerd van de zonde, zodat u de dingen waar u vroeger van genoot nu bent gaan haten en omgekeerd de dingen waar u vroeger een afkeer van had, nu met liefde doet? Is daar een hartelijke walging van de zonde en een wegdoen daarvan? Houd uzelf niet voor de gek. U kunt niet behouden worden als u nog in zonde leeft. U wordt gered van uw zonden. U en uw zonden moeten van elkaar scheiden, anders wordt u niet met Christus samengevoegd. Let daar op. Werk eraan om iedere zonde op te geven en u van uw verkeerde wegen af te wenden, anders is uw geloof dood en zal het u niet helpen. Het kan zijn dat u iemand hebt misdaan en het nooit hebt goedgemaakt. De opwekkingsprediker Moody deed veel goeds toen hij de mensen opriep om hun foute gedrag goed te maken. Als we iemand iets hebben aangedaan, moeten we het ook weer goedmaken. Als we iets gestolen hebben, moeten we dat terugbrengen, om maar een voorbeeld te noemen. Een mens kan geen vrede in zijn geweten hebben als hij niet zijn best heeft gedaan zijn verkeerde daden tegenover zijn medemens recht te zetten. Het kan ook zijn, mijn vriend, dat u uw gebedsleven verwaarloost. In het gebed kunt u de Heere vinden. In het gebed zoeken we Hem. Als we niet zoeken, hoe zullen we dan vinden? Als u bijna niet bidt, kunt u ook niet zeggen: “Al deze dingen heb ik naar Uw Woord gedaan.” Moge de Heere u opwekken om krachtig te gaan bidden en Hem niet te laten gaan, tenzij Hij u zegent! Door Hem te verwachten zou u wel eens de vrede in uw ziel kunnen vinden waar u naar op zoek was.

			

			Het is ook nog mogelijk dat u een belijdend en gelovig christen bent, maar dat u geen vrede hebt omdat u omgaat met goddeloze mensen. U doet mee met hun dwaasheden, hun amusement. U kunt niet God dienen en de Mammon. Zo zegt de Heere: “Ga uit van hen; wees een afgezonderd volk; raak niet aan het onheilige en Ik zal u een vader zijn en gij zult Mij zijn tot zonen en dochteren, zegt de Heere, de Almachtige.” Ik ken een man, die nu hier zit. Ik denk aan hem, want ik weet dat het enige dat hem van Christus afhoudt het gezelschap is waarin hij verkeert. Ik zeg niet dat het gezelschap op zichzelf slecht is, maar voor hem is het slecht. Er kunnen dingen zijn die op zichzelf niet slecht zijn, maar als ze voor mij slecht zijn, moet ik ze opgeven. Wij worden niet slechts opgeroepen om wratten en uitgroeisels af te snijden, nee, Jezus heeft het over de rechterarm en het uittrekken van goed werkende ogen - op zichzelf hele goede dingen - als het voor ons struikelblokken zijn om bij Christus te komen. Wat kan er in de wereld zijn dat het waard is om mijn ziel te verliezen? Weg ermee! Dingen die voor een ander toegestaan zijn, kunnen voor mij schadelijk zijn. Er zijn veel dingen die voor grote aantallen mensen niet schadelijk zijn, maar voor anderen zijn het de gevaarlijkste dingen die ze kunnen tegenkomen. Die mensen moeten zulke dingen dus vermijden. Wees uzelf tot wet en blijf uit de buurt van alle dingen die u van uw Zaligmaker afhouden.

			Misschien zegt u nu wel: “Voorzover ik weet heb ik geen slechte vriendschappen. Ik probeeer de Heere te volgen.” Laat mij u recht op de man af vragen: “Gehoorzaamt u Jezus in alles?” Als u wilt dat Christus uw Heiland is, moet U hem als Koning van uw leven accepteren. Hij zegt: “Die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn”. Zal de doop mij redden? Zeker niet, want u hebt geen recht gedoopt te worden voordat u gered bent door het geloof in Jezus Christus. Maar bedenk, Christus geeft die opdracht en als u Hem als koning in uw leven aanvaardt, moet u ook gehoorzamen. Hoe minder belangrijk een gebod soms lijkt, des te meer hangt ervan af het te gehoorzamen. Ik heb een opstandige jongen gezien. Zijn vader zei tegen hem: “Jongen, raap die stok op!” Het is niet zo belangrijk in het leven om een stok op te rapen, dus de jongen weigerde koppig. Zijn vader vroeg het nog eens, maar de jongen bleef weigeren. Als het nu iets was geweest wat buiten zijn macht had gelegen om te doen, zou de opstandigheid van de jongen niet zo zichtbaar zijn geweest als nu hij eenvoudig de stok had kunnen oprapen. Het was maar een kleinigheid en toch weigert hij het. Daarom wil ik benadrukken dat u Jezus Christus gehoorzaamt op Zijn Woord. Zeg: “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” Ik denk hier aan het gedicht van Alfred Lord Tennyson over de Britse soldaten die ten aanval gingen in Balaclava:

			”Yours not to reason why;

			Yours but to do and die”

			Het komt u niet toe te vragen waarom, maar u moet het uitvoeren en er desnoods voor sterven, als Jezus daartoe roept. Het soort geloof dat van meetaf aan roept: “Ik wil dit niet doen, het is niet van wezenlijk belang” en verder gaat met: “Hier ben ik het niet mee eens en daarmee niet,” is geen geloof. In dat geval bent u de meester en niet Christus. In Gods eigen huis begint u zijn opdrachten al te veranderen. Nu denkt iemand: ”Ik ben al gedoopt, toen ik een klein kind was.” O ja? Wij behoren de geboden van Christus te doen in de volgorde waarin Hij ze noemt. Wij behoren eenvoudigweg te gehoorzamen, dan ontdekken we dat Christus geloven hetzelfde is als Christus gehoorzamen. Vaak staat er in de Schrift een woord dat vertaald is met “geloof”, waar we ook zouden kunnen lezen “gehoorzaam”. Hij is de auteur van de zaligheid van hen die Hem gehoorzamen, dat wil zeggen die in Hem geloven. Vertrouw op Hem met geheel uw hart en gehoorzaam Hem met vreugde. U kunt dan op uw sterfbed tot Hem gaan en zeggen: “Heere, ik heb al deze dingen naar Uw Woord gedaan. Ik maak geen aanspraak op verdienste, maar ik wil U houden aan uw genadige belofte aan mij, want U komt nooit terug op een woord dat U gesproken hebt.” 

			God zegene u, geliefden, om Christus’ wil.

		

	
		
			Gehoorzaamheid komt van God

			“En Ik zal hun tot een God zijn.” (Jeremia 31:33)

			Wat een heerlijk verbond is het tweede verbond! Het wordt terecht genoemd “een heerlijker verbond, dat betere beloften inhoudt” (Hebr. 8:6). Het is zo heerlijk dat zelfs de gedachte eraan de ziel al overweldigt, wanneer de ziel de ongelooflijke goedheid en oneindige liefde van God gewaar wordt, dat Hij zo’n verbond voor een onwaardige heeft uitgedacht, voor zo’n heerlijk doel, vanuit zulke belangeloze motieven. Het is beter dan het andere verbond, het werkverbond, dat met Adam was opgericht. En ook beter dan het verbond met Israël toen zij uit Egypte weggingen. Het is beter, omdat het op een beter beginsel is gebaseerd. Het oude verbond was op basis van verdienste. Het was: “Dien de Heere en u zult loon hebben. Als u oprecht leeft in de vreze des Heeren, zal uw God met u zijn en zullen al de zegeningen van de berg Gerizim op u neerdalen en u zult gezegend zijn in de wereld, en in het toekomende leven.” Maar dat verbond is vervallen. Een mens is sinds de zondeval geneigd tot alle kwaad. Daarom was het verbond niet geschikt om hem gelukkig te maken of aan zijn eeuwig welzijn bij te dragen. Maar het nieuwe verbond is in het geheel niet op werken gegrondvest. Het is een verbond van louter genade. U kunt het van het begin tot het eind spellen, maar er staat geen woord in over iets dat door ons gedaan moet worden. Het hele verbond is een verbond, niet zozeer tussen een mens en zijn Schepper, als tussen de Heere en de Vertegenwoordiger van de mensen, Jezus Christus. De menselijke kant van het verbond is al vervuld door Jezus Christus. In het verbond is er voor de mensen niets anders dan ontvangen, er worden geen eisen gesteld. Het staat er tussen de mensen en God nu zo voor: “Ik zal u dit geven, Ik zal u daarmee verzadigen. Ik zal u deze belofte geven, Ik zal u deze gunst bewijzen.” Maar er staat niets in wat wij moeten doen. Hij zal al het werk in ons voleindigen. En de genadegaven die soms als eisen van het verbond worden genoemd, worden ons beloofd. Hij geeft ons geloof. Hij belooft ons de wet in ons innerlijk te geven en in onze harten te schrijven. Het is een heerlijk verbond, want het is gebaseerd op enkel genade en onvermengde goedheid. Zonder dat het uitmaakt wat mensen doen of presteren, komt dit verbond tot stand. Daardoor is het veel vaster dan het andere verbond. Als er iets van de mens in komt, komt er altijd een element van veranderlijkheid in. Waar je met schepselen te maken hebt, daar is verandering. Schepselen, onzekerheid en verandering gaan altijd samen. Maar omdat het nieuwe verbond niets te maken heeft met het schepsel voorzover het schepsel iets zou moeten doen, maar alleen voorzover het schepsel iets mag ontvangen, is het idee van verandering volledig afwezig.

			Het is Gods verbond; daardoor is het idee van veranderlijkheid afwezig. Als ik er nog iets aan moet bijdragen, is het verbond onzeker. Maar als het verbond alleen van God afhangt, dan kan ik er zeker van zijn dat mijn ziel gered is als mijn naam erin voorkomt. Mijn ziel is dan zo veilig alsof ik al liep op de gouden straten. En iedere zegening van het verbond is al van mij, alsof ik haar met mijn handen kan grijpen. Want de belofte van God wordt zeker vervuld. De belofte brengt altijd datgene met zich mee waartoe de belofte gegeven is. Op het moment dat ik de belofte in geloof aanneem, ben ik zeker van de zegen. Hoe duidelijk overtreft dit verbond het andere in zekerheid. Er is niet de minste onzekerheid in.

			Ik dacht afgelopen week na over de geweldige zegeningen die het verbond der genade met zich meebrengt. Ik had vanmorgen willen preken over “Het verbond der genade en de zegeningen die dat verbond met zich meebrengt voor Gods kinderen”. Maar toen ik dit overdacht, was er zoveel in het verbond begrepen, dat ik vandaag de gehele dag nodig zou hebben om enkele eenvoudige gedachten bij iedere zegening te ontvouwen. Bedenk wat het is wat God ons gegeven heeft in het verbond. Hij vat het samen met de woorden “alle dingen.” Hij heeft u het eeuwige leven in Christus gegeven, ja, wat meer is, Christus is van u. Ik wil dus vandaag beginnen met een grote zegen van het verbond en de komende zondagen de andere zegeningen behandelen.

			Wij beginnen vandaag met het eerste. Als het niet in Gods Woord stond, zouden we niet op het idee gekomen zijn dat zo’n zegening de onze zou kunnen zijn. God Zelf wordt door het verbond het deel en de erfenis van de gelovige. “Ik zal hun God zijn.”

			Wij zullen u eerst laten zien dat dit een speciale zegen is. God is het speciale bezit van de uitverkorenen, wier namen in het verbond geschreven staan. In de tweede plaats zullen we stilstaan bij deze zegen als een uitzonderlijk dierbare zegen: “Ik zal hun God zijn.” In de derde plaats zullen we het hebben over de zekerheid van deze zegen: “Ik zal hun God zijn.” En ten vierde zullen we trachten u op te wekken om goed gebruik van deze zegen te maken, die u zo vrij en gul krijgt toebedeeld uit het verbond: “Ik zal hun God zijn.”

			Denkt u hier eens een moment over na voordat we beginnen. In het genadeverbond komt God tot u, Hij schenkt zich aan u. Denkt u zich het eens in: God, dat woord staat voor: eeuwigheid, oneindigheid, almacht, alwetendheid, volmaakte gerechtigheid, oneindige liefde. Met het woord “God” wordt aangeduid: Schepper, Bewaarder, Regeerder, Rechter. Het geweldige woord “God” betekent àlles aan goedheid, liefde, vrijgevigheid en genade. Dat wordt alles van u: “Ik zal hun God zijn.” Denkt u hier even over na. Als ik verder niet zou preken, zou deze gedachte toch al genoeg zijn als die voor u werd geopend en toegepast door de Heilige Geest, om vreugde bij u op te wekken op deze zondag. “Ik zal hun God zijn.”

			Hoezo is God vooral de God van Zijn kinderen? Want God is een God voor alle mensen, alle schepselen. Hij is de God van de adelaar, maar ook van de worm, van de sterren en de wolken. Hoe kan Hij dan meer mijn God zijn dan de God van alle geschapen dingen? Wij antwoorden dat God in zeker opzicht de God is van alle schepselen, maar dat er een speciale relatie is tussen Hem en de uitverkoren schepselen, die Hij liefheeft met een eeuwigdurende liefde. Vervolgens zijn er ook relaties die God niet met al Zijn schepselen heeft, maar alleen met Zijn kinderen.

			1. Allereerst is God de God van alle schepselen, omdat Hij het recht heeft te gebieden en met Zijn schepselen te doen wat Hem behaagt. 

			

			Hij is de Schepper van ons allen. Hij is de pottenbakker, wij de klei, waaruit Hij een vat kan maken “ter ere of ter onere.” Hoezeer mensen ook zondigen tegen God, Hij blijft hun God in dat opzicht. Hun bestemming is in Zijn handen. Hoe zij zich ook tegen Zijn wil verzetten, Hij kan hun boosheid doen omkeren in lof en aanbidding voor Hem en de rest van de boosheid beteugelen.

			God is de God van alle schepselen, vooral met betrekking tot de uitverkiezing. Maar hier komen we bij een speciale zorg voor Zijn kinderen. Wij zien hier dat Hij dezelfde soevereiniteit heeft om met hen te doen wat Hij wil, maar Hij doet dat alleen naar Zijn genade. Hij maakt hen “vaten van barmhartigheid”, die eeuwig tot Zijn eer zullen bestaan. Hij kiest hen uit in de verlorenheid van hun val en maakt hen tot erfgenamen van het eeuwige leven. De rest van de wereld blijft in de zonde. Zij ondergaan hun welverdiende straf. In dit opzicht is God speciaal voor Zijn kinderen hun God.

			Ik zeg het nog eens: Hij is een God van alle schepselen en daarom mag Hij aanspraak maken op de gehoorzaamheid van allen. Hij is de God van ieder mens die in deze wereld geboren is, dat wil zeggen zij behoren Hem allen te gehoorzamen. God kan aanspraak maken op eerbetoon van al Zijn schepselen, omdat Hij hun Schepper, Regeerder en Bewaarder is. Alle mensen zijn door het feit van hun schepping zo aan Hem onderworpen, dat zij onder de verplichting van Zijn wetten vallen. Maar ook hier is er iets speciaals in de verhouding met Zijn kinderen. God legt voor hen het zwaard van Zijn heerschappij terzijde en neemt de roede voor Zijn kind ter hand, niet het zwaard van de wrekende gerechtigheid. De wereld geeft Hij een wet op stenen tafelen, Zijn kinderen krijgen een wet in hun hart. God is mijn Koning en die van u ook, maar als u onbekeerd bent, is Hij voor u toch een andere Regeerder dan voor mij. Hij kan tien keer zoveel aanspraak op mijn gehoorzaamheid maken als op die van u. Omdat Hij meer gedaan heeft voor mij, zou ik meer voor Hem moeten doen. Omdat Hij meer van mij houdt dan van u, zou ik Hem meer moeten liefhebben dan u. Maar als ik ongehoorzaam ben, is de wraak op mijn hoofd niet zo zwaar als op het uwe, als u buiten Christus bent. De straf die ik zou krijgen, is al door Christus gedragen. Voor mij rest alleen correctie.

			

			God heeft ook universele macht over al Zijn schepselen als Rechter. ”Hij zal de wereld richten in rechtvaardigheid en Zijn volk met alle rechtmatigheid.” Hij zal iedereen naar recht beoordelen, dat is waar. Maar er staat toch bij: ”Zijn volk met alle rechtmatigheid.” God is de God van alle schepselen, in die zin dat Hij hun Rechter is. Hij zal hen allen voor Zijn rechterstoel dagen en hen veroordelen of vrijspreken. Maar ook hier is er iets bijzonders in de relatie met Zijn kinderen. Voor hen is er geen veroordeling, maar alleen vrijspraak. Hoewel Hij Rechter is van allen, is Hij toch vooral hun Rechter. Want Hij is de Rechter Die zij eerbiedig vrezen, tot Wie zij graag naderen, omdat zij weten dat Zijn lippen zullen bevestigen wat zij al weten, namelijk dat zij van schuld zullen worden vrijgesproken door de verdiensten van hun heerlijke Zaligmaker. Onze liefhebbende God is de Rechter Die onze zielen zal vrijspreken. Zo kunnen wij zeggen dat Hij onze God is.

			Zo hebben we gezien dat God als Schepper, Onderhouder en als Rechter wel een God is van alle schepselen, maar toch een speciale relatie heeft met Zijn kinderen.

			2. Maar nu komen we toe aan zaken waar de rest van Gods schepselen niet kan komen. 

			Hier is de kern van de zaak. Hier ligt het hart van Zijn heerlijke belofte. God is onze God in een betekenis die de onheiligen, onbekeerden niet kennen. Zij zullen daar niet in delen. Laten we er nu bij stilstaan wat Hij voor gelovigen anders is dan voor ongelovigen.

			I. Ten eerste, is God mijn God, omdat Hij mij uitverkoren heeft. Als ik Zijn kind ben, heeft Hij mij al van voor de grondlegging der wereld liefgehad. Hij heeft toen al plannen gemaakt voor mijn redding. Als Hij mijn God is, heeft Hij mij gezien toen ik nog ver bij Hem vandaan was, toen ik opstandig was. Zijn Geest heeft toen bedacht wanneer Hij mij zou stilzetten, wanneer Hij mij de dwalingen van mijn weg zou laten zien. Hij heeft de middelen der genade voor mij bestemd en de tijd van mijn bekering. Daarom kan ik zeggen dat God mijn God is, zoals Hij voor niemand anders dan Zijn eigen kinderen is. Hij heeft aan mij gedacht voor de grondlegging van de wereld en bepaald dat ik zonder smet of rimpel voor Hem gesteld zou worden in liefde. Als ik terugkijk, zie ik Gods uitverkiezing. En deze uitverkiezende God is mijn God. Maar als ik God niet vrees, geen aandacht aan Hem schenk, dan is Hij de God van iemand anders en niet van mij. Ik kan geen aanspraak maken op mijn uitverkiezing en heb geen deel aan mijn uitverkiezing. Als ik zo naar Hem kijk, is Hij de God van een groot lichaam van mensen dat Hij heeft uitverkoren, maar niet mijn God. Als ik terugkijk en zie dat mijn naam geschreven staat in het levensboek, dan is Hij inderdaad mijn God in de uitverkiezing. 

			Een christen mag God zijn God noemen vanwege zijn rechtvaardigmaking. Een zondaar kan God aanroepen. Maar dan moeten we erbij zeggen, dat hij tot een vertoornde, beledigde God roept. Maar de christen kan zeggen: “Mijn God”, zonder er bijvoeglijke naamwoorden “boos” of “toornig” aan toe te voegen. De christen mag Gods Naam verheerlijken. Wij, die vroeger ver van Hem verwijderd waren, zijn nu in Zijn nabijheid gebracht. Vroeger waren wij vijanden van God vanwege onze boze werken, nu zijn we Zijn vrienden geworden. Henoch kon zeggen: “Mijn God”, want hij wandelde met Hem. Adam kon dat in de Hof van Eden niet meer zeggen toen hij zich verborg tussen de struiken. Zolang ik een zondaar ben, ren ik van Hem weg en kan ik Hem niet mijn God noemen. Maar als ik vrede met God gevonden heb, dan is Hij mijn God en mijn Vriend.

			Hij is de God van de gelovigen omdat Hij hen aanneemt als Zijn kinderen. Daar heeft de zondaar geen deel aan. Er zijn mensen die God voorstellen als de Vader van het hele universum. Het verbaast mij dat ook mensen die de Bijbel gelezen hebben zo spreken. Paulus citeerde een heidense dichter die zei: “Wij zijn allen van goddelijke afkomst.” Dat klopt voorzover we door God geschapen zijn. Maar de Bijbel spreekt duidelijk over Gods kinderen en dat die een andere betrekking hebben tot hun Vader. Alleen zij die de woorden “Abba, Vader” door de Geest in hun harten hebben gekregen, kunnen zeggen: “Onze Vader.”

			Door de Geest van aanneming tot kinderen wordt God mijn God op een manier zoals Hij dat niet voor anderen is. De christen kan speciaal aanspraak maken op God als Vader.

			

			Geliefden, u hebt nu gezien dat God in een speciaalopzicht God is voor Zijn kinderen. U kunt zelf nog wel vele andere dingen bedenken waarin God voor u speciaal is, waar Hij dat niet is voor andere mensen. De slechte mensen hebben het over “God”, maar de gelovigen over “mijn God”. Als God dan zo speciaal uw God is, laat uw kleding tonen hoe u gevoed wordt. Ga gekleed in de zon, doe de Heere Jezus aan. De dochter van de koning (en de zoon ook natuurlijk) is van binnen gans sierlijk. Laat hun kleding van een stof zijn die met gouddraad versierd is. Kleed u met nederigheid, doe de liefde aan, heb ingewanden van barmhartigheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid. Trek de kleding van het heil aan. Laten uw gezelschap en uw gesprekken hiermee in overeenstemming zijn.

			Woon tussen de goede mensen, tussen de rechtvaardigen. Bezoek de vergaderingen van de kerk van de eerstgeborenen. Kom in het gezelschap van de engelen en van de geesten van de mensen die zojuist rechtvaardig gemaakt zijn. Woon in de voorhoven van de grote Koning. Zoek Zijn aangezicht, betrek de wacht bij Zijn troon, draag Zijn Naam, laat Zijn deugden zien. Prijs Gods heerlijke Naam, kom op voor Zijn belangen en Zijn eer.

			Laat slechte mensen en hun slechte gewoontes links liggen, laten slechte dingen ook echt verachtelijk zijn in uw ogen. Laat uw geest edeler zijn dan het kwaad. Acht het gezelschap van slechte mensen niet hoog, doe niet mee in de dingen waar zij vrolijk van worden, vrees de dingen niet die zij vrezen, geniet niet van hun lekkernijen. Ga naar uw eigen stad, waar geen onreinheid kan binnenkomen. Leef door het geloof, in de kracht van de Geest, in de schoonheid van heiligheid, in de hoop op het Evangelie, in de vreugde van God. Leef in de grootsheid en toch nederigheid van de kinderen van de grote Koning.

			II. Wij willen nu nog kort stilstaan bij de kostbaarheid van deze grote genade. “Ik zal hun God zijn.” Ik vat het zo op, dat God er niet meer over kon zeggen dan dat. Ik denk niet dat de Oneindige, al zou Hij zich tot het uiterste inspannen en proberen een nog grotere en verbluffende belofte te doen, deze belofte in heerlijkheid zal kunnen overtreffen. O christen, denk eens na wat het is dat u God de uwe mag noemen.

			

			Vergelijk uw deel met dat van uw medemensen! Sommigen hebben hun deel op hun landerijen staan. Zij zijn rijk en zien hun oogst vermeerderen. Maar wat zijn oogsten vergeleken bij uw God, de God van de oogsten? Wat zijn graanschuren vergeleken bij uw Verzorger, Die u met hemels brood voedt? Sommigen hebben hun deel in de stad. Zij zijn rijk, het geld blijft binnenstromen, totdat zijzelf in een geldpakhuis zijn veranderd. Maar u zou daar niet mee kunnen leven, want het onderhoudt uw geestelijk leven niet. Geneest rijkdom hoofdpijn? Helpt het tegen een knagend geweten? Een wanhopig hart wordt er niet gelukkig van, eenzaamheid verdwijnt er niet door. Maar u hebt een heerlijk God, Die in alles wil voorzien.

			Sommigen hebben hun deel in deze wereld, in de dingen die de meeste mensen wel willen hebben, namelijk roem en eer. Maar vraag uzelf eens af, is God niet meer dan dat? Wat zou het u helpen als duizenden trompetten uw lof zouden rondbazuinen, maar u uw God had verloren? Zou de onrust van uw ziel dan gestild kunnen worden? Zou het ook helpen de doodsrivier over te steken, die ieder mens toch over moet? Nee, er zijn hier zorgen en kwalen waar een mens niets aan kan verhelpen. Pijnen, angsten en doodsstrijd, die God alleen kan verlichten. Maar als u weet dat God uw deel is, dan kunnen andere mensen houden wat zij hebben. Hoe licht moeten wij de genoegens van de wereld en haar schatten achten. 

			Luther zei dat God voedsel gaf voor de mensen en de schillen voor de zwijnen. Gods volk krijgt niet vaak de rijkdom van deze wereld. Maar dat bewijst toch alleen maar dat rijkdom weinig waarde heeft, anders zou God er wel meer van aan Zijn kinderen schenken. Rijkdom lijkt meer op de schillen voor de zwijnen. Abraham gaf de zonen van Ketura hun deel en zond hen weg. Laat mij dan Isaäk zijn en mijn Vader hebben, dan mag de wereld de rest nemen. O christen, vraag om niets anders in deze wereld om te leven en te sterven dan dit: “En Ik zal hun God zijn.” Dat gaat alles van de wereld te boven.

			Vergelijk dit met wat u nodig heeft, christen. Wat hebt u nodig? Ligt hierin niet alles begrepen wat u nodig hebt? U wilt iets dat u volledig zal bevredigen om u gelukkig te maken. Is dit dan niet genoeg? Vult dit de beker niet tot de rand? Als deze belofte in uw drinkbeker past, moet u dan niet met David zeggen: “Mijn beker is overvloeiende; ik heb meer dan mijn hart verlangt”? Als het bij u vervuld wordt: “Ik zal hun God zijn”, laat uw beker dan zo leeg mogelijk zijn van aardse dingen. Ook al beleeft u weinig aardse vreugde, vult dit uw wezen dan niet met hemelse vreugde? Wilt u iets anders dan God? Het is goed om die andere begeerten dan niet te voeden, want die komen slechts voort uit lust. O christen, is dit niet genoeg om u te vervullen, ook als al het andere u ontbreekt?

			Maar u wilt meer dan stille berusting. Soms verlangt u naar een heftige passie. Kom, ziel, is er niet genoeg om u te vervoeren? Zet Zijn beloften aan uw lippen, dronk u ooit zoeter wijn dan deze? “Ik zal hun God zijn.” Klonk ooit een harp of viool zo mooi? Al de muziek van deze wereld klinkt niet zo mooi als “Ik zal hun God zijn.” U kunt u in deze belofte in alle eeuwigheid verlustigen, zonder dat die ooit uitgeput raakt. Als dit uw voeten niet laat dansen van vreugde, dan is uw ziel niet in een gezonde toestand.

			Maar u wilt misschien meer dan vreugde voor het moment. U wilt hoop voor de toekomst en iets om die hoop te oefenen. Vestig uw hoop dan op de volledige vervulling van deze belofte: “Ik zal hun God zijn.” Hoop is een geweldig krachtig instrument. U kunt door hoop vat krijgen op geweldige beloften, waar zelfs het geloof niet bij kan komen. Deze belofte vult uw hand, zodat u niets anders meer kunt dragen. U zegt: “Ik hoop op de hemel.” Ja, maar dit is de hemel. Wat is de hemel anders dan het samenzijn met God? Wat anders dan bij Hem te wonen, te beseffen dat God van mij is en ik van Hem? Ik moet zeggen dat ik buiten Hem niets hoop. Alle beloften zijn hierin vervat, alle hoop houdt dit in: “Ik zal hun God zijn.” Dit is de geweldigste van alle beloften, de kostbaarste van alle grote en plechtige beloften die God voor Zijn kinderen heeft. Als we het echt zouden kunnen bevatten en zeggen: “O, de heerlijkheid! de heerlijkheid van die belofte!”, dan hebben we een hemel hier op aarde, want verder hebben we niets meer nodig dan: “Ik zal hun God zijn.”

			

			III. Nu willen wij nog een moment stilstaan bij de zekerheid van deze belofte. Er staat niet: “Ik zou hun God kunnen zijn”, maar: “Ik zal hun God zijn.” Er staat niet: “Misschien zal Ik hun God zijn”, maar: “Ik zal hun God zijn.” Er is misschien een zondaar die zegt dat hij God niet als zijn God wil hebben. Hij heeft er geen bezwaar tegen als God hem voedt, voor zijn kleding zorgt, brood, water en alles geeft. God is ook geschikt als iets om goede sier mee te maken, op zondag voor te buigen en zo. Maar hij wil God niet als zijn God. Hij wil niet dat God zijn alles is. Hij maakt zijn buik tot god, of goud tot zijn god, of de wereld. Hoe kan deze belofte dan bij hem vervuld worden? Er kan hier iemand van Gods uitverkorenen zijn. Hij weet nog niet dat hij is uitverkoren en zegt dat hij God niet wil hebben. Hoe kan deze belofte dan in vervulling gaan? Nu zullen sommigen onder u zeggen: “Als hij God niet wil hebben, dan kan God daar niets aan doen.” We hebben het vaak gehoord en we lezen nogal eens dat de redding afhangt van de wil van een mens. Als de mens stug weigert, dan kan hij de Heilige Geest, dan kan hij zijn Schepper weerstaan. Vaak krijg ik boeken onder ogen waarin staat: “O zondaar, wees gewillig, want anders kan God u niet redden.” Soms wordt ons gevraagd, “Hoe komt het dat iemand niet wordt gered?” en het antwoord is: “Hij wilde niet. God heeft het met hem geprobeerd, maar hij wilde niet behouden worden.” Maar als God het met hem had geprobeerd zoals Hij het doet met degenen die gered worden, zou hij dan gered zijn? “Nee, hij zou hebben weerstaan.” Wij antwoorden daarop dat het niet in het vermogen van de wil van een mens ligt, maar in de kracht van God. Wij hebben niet de gedachte dat een mens de wil van God kan weerstaan en zo de Almacht zou kunnen overwinnen, dat de kracht van een mens groter is dan de kracht van God.

			Wij geloven dat er een algemeen werk van de Heilige Geest in de harten van de mensen is, dat weerstaan en afgewezen kan worden. Maar er zijn werkingen van de Geest die op het behoud van een mens gericht zijn en die mensen niet kunnen weerstaan. Tenzij u natuurlijk veronderstelt dat God onder zou doen voor Zijn schepselen en de bedoelingen van God door mensen verijdeld kunnen worden. Ik denk dat dat in de buurt komt van godslastering. Geliefden, God heeft de kracht om Zijn belofte “Ik zal hun God zijn”, te vervullen. Een zondaar roept misschien uit: “Maar ik wil God helemaal niet in mijn leven.” “Wilt u niet?”, zegt Hij en geeft hem over aan de hand van Mozes. Mozes neemt hem onder zijn hoede en laat hem de wet voelen, de bliksem flitst, de donder raast en dan roept de zondaar: “O God, redt mij!” “Ah, Ik dacht dat u Mij niet als God wilde hebben?” “O Heere, U zult mijn God zijn,” zegt de arme, bevende zondaar. “Ik heb mijn versierselen van mij weggedaan. O God, wat zult U doen met mij? Red mij! Ik zal mij aan U overgeven. Neem mij alstublieft aan!” “Ja,” zegt de Heere, “Ik wist het. Ik zei dat Ik uw God wil zijn en dat Ik u gewillig maak in de dag van mijn kracht.” “Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.”

			IV. Ten slotte willen wij u aansporen om goed gebruik van deze God te maken, als Hij de uwe is. Het is vreemd dat het vaak de geestelijke zegeningen zijn die we niet weten te gebruiken. Wij krijgen hier een grote geestelijke zegening en we laten vele dagen lang de roest erop komen. Er is een troon van genade, bijvoorbeeld. Had u een adres waar u zoveel geld kunt krijgen als daar aan genade te krijgen is, u zou er vaak te vinden zijn. Maar u gaat niet half zo vaak naar de genadetroon als nodig is. Er zijn zoveel kostbare zaken die God ons wil geven, maar wij maken er zo weinig gebruik van. En toch kunnen we er nooit te veel gebruik van maken. Gods beloften raken door het gebruik niet versleten, de wierook van de genade raakt nooit opgebrand, de schatten van Gods liefde raken nooit op. Maar als de zegeningen van God al niet zoveel worden gebruikt, dan wordt God Zelf nog minder gebruikt. Vaak zoeken wij minder hulp bij God, dan bij Zijn schepselen. Kijk naar de arme heidenen. Zij gebruiken hun goden, hoewel het geen goden zijn. Zij richten een stuk hout of steen op en kijk eens hoe zij daar gebruik van maken! Zij willen regen. Dan komen zij bijeen in de vaste, maar dwaze hoop dat hun god regen zal maken. Er is oorlog en hun god gaat mee. Hij moet hen naar de overwinning leiden. Maar hoe zelden vragen wij de Heere om raad? Hoe vaak regelen wij onze zaken zonder God om leiding te vragen? Hoe vaak proberen we in onze moeilijkheden niet onze lasten zelf te dragen in plaats van ze op God te werpen, opdat Hij ons ondersteunt?

			Dat komt niet omdat het niet mag van de Heere. Hij zegt: “Ziel, Ik ben de uwe, maak gebruik van Mij zoveel u wilt. Kom vrijelijk naar Mijn  voorraadschuren, hoe vaker u komt, hoe beter.” U heeft geen God Die tegen u liegt. Laat de Heere voor u niet zijn zoals de afgoden voor de heidenen: alleen maar voor de show. Heb niet alleen maar de naam dat u een God hebt. Gebruik zo’n Vriend dagelijks. Mijn God zal in al mijn noden voorzien. Ga naar uw schat en neem wat u nodig heeft. Christen, leer de goddelijke vaardigheden om God geheel tot de uwe te maken, om Hem tot brood te maken, en water, en gezondheid en vriend en rust. Hij kan u van al deze dingen voorzien. Hij kan in de plaats van deze dingen komen, uw voedsel, uw kleding, uw vriend, uw manier van leven. Dat heeft Hij allemaal tegen u gezegd in dit woord: “Ik ben uw God.” Dan kunt u met een gelovige zeggen: “Ik heb geen man meer, maar toch ben ik geen weduwe, want mijn Maker is mijn Man. Ik heb geen vader of vriend. Toch ben ik niet vaderloos of zonder vrienden. Mijn God is mijn Vader en mijn Vriend. Ik heb geen kind. Maar is God niet beter dan kinderen? Ik heb geen huis, maar ik heb de Allerhoogste tot een woonplaats. Ik ben alleen gelaten, toch ben ik niet eenzaam, want God is goed gezelschap voor mij. Ik wandel met Hem, ik neem Zijn raad aan, ik vind rust in Hem. Als ik ga slapen, als ik opsta, als ik door het huis wandel, is God bij mij. Met Hem reis ik en zal ik eeuwig leven.”

			Mag ik erop aandringen dat u God gebruikt in het gebed? Ga vaak naar Hem toe, want Hij is uw God. Als Hij de God van iemand anders was, zou Hij vermoeid kunnen raken van u, maar Hij is uw God. U hebt daarom het recht Hem te benaderen. Hij heeft Zichzelf aan u overgemaakt, om het maar eens zo te zeggen. Hij is het bruikbare bezit geworden van al Zijn kinderen, zodat alles wat Hij is, van hen is. Laat u deze schat niet werkloos. Nee, ga er naar toe en maak er gebruik van door het gebed.

			Vlucht naar Hem in al uw noden. Maak gebruik van Hem in het geloof, te allen tijde. Als een duister lot over u gekomen is, gebruik uw God als een zon, want Hij is een zon. Als een sterke vijand tegen u ten strijde trekt, mag u uw God als schild gebruiken, want Hij is een schild. Als u in de doolhof van het leven de weg kwijt bent, gebruik Hem als gids, want de Heere wil u leiden. God kan de stormen van het leven voor u stil maken. Als u snel van uw stuk gebracht bent, gebruik Hem als herder. Hij zal u leiden en beschermen. Vergeet in uw moeilijkheden niet dat er een God is en roep tot Hem.

			Tot slot, christen, laat mij u nogmaals wijzen op God als uw vreugde deze dag. Als u moeilijke tijden beleeft, of juist niet, verheug u in uw God. Ga hier vandaan met een blij gemoed. Bedenk dat het een gebod is: “Verblijd u in de Heere te allen tijd, nogmaals zeg ik u: verblijd u.” Stel u er niet tevreden mee om gematigd blij te zijn. Zoek de hoogten van geluk en geniet van een hemel op aarde. Kom nader tot God en u komt nader tot de hemel. Het is daarmee niet als met de zon op aarde: hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt. Hoog in de bergen is het erg koud. Maar bij God is het zo: hoe dichter u Hem nadert, hoe meer Hij u verlicht. Als er geen andere schepselen om u heen zijn die Zijn goedheid reflecteren, dan zal Zijn licht voor u nog zoveel helderder zijn. Ga voortdurend naar God toe, met overtuiging, met vertrouwen. Verheug u in Hem en Hij zal het goed met u maken. Wentel uw weg op de Heere en Hij zal u leiden met Zijn raad en u daarna in heerlijkheid opnemen. 

			Amen.

		

	
		
			In geloof gehoorzamen

			“En zie, daar was een mens, die een verdorde hand had..... Toen zeide Hij tot die mens: Strek uw hand uit, en hij strekte haar uit, en zij werd hersteld, gezond gelijk de andere.” (Mattheus 12: 10 en 13)

			Let goed op de uitdrukking. Jezus “kwam in hun tempel, en, ZIE, daar was een mens die een verdorde hand had.” Er wordt als het ware in de kantlijn een stempel gezet alsof het hier gaat om een opmerkelijk feit. Dat woordje “zie” is een soort uitroep om de aandacht te trekken. “Zie, er was een mens die een verdorde hand had.” In veel gemeenten zou er, als er één van de groten en machtigen van het land zou binnenkomen, gezegd worden: “En zie, daar was een hertog, graaf of bisschop.” Maar hoewel belangrijke personen zich een enkele keer bevonden onder de toehoorders van de Heiland, vind ik geen woorden die hun aanwezigheid prijzen. Er wordt geen “en zie” door de evangelist toegevoegd om aandacht te vestigen op hun aanwezigheid. Zonder twijfel zou er in een gemeente waarin zich een persoon van grote geleerdheid, die zich een titel heeft verworven, worden gezegd: “Ken jij die doctor in de wetenschap of die doctor klassieke talen die bij de dienst aanwezig was?” Bij velen zou er in gedachten een “en zie” geplaatst worden. Er waren mensen, geleerden, naar de stand der wetenschap van die tijd, die naar Christus kwamen luisteren, maar we lezen geen “en zie” over het feit dat zij aanwezig waren. Vooralsnog is er in de synagoge een arme man wiens hand verdord is en we worden geroepen op dit feit acht te slaan.

			Het was zijn rechterhand die verdord was, slechter had het voor hem bijna niet gekund, want hij kon nu nauwelijks zijn vak uitoefenen of zijn brood verdienen. Zijn beste hand was nutteloos, zijn broodwinner liet hem in de steek. Ik twijfel er niet aan dat hij een heel nederig, teruggetrokken, onbelangrijk persoon was, waarschijnlijk slecht voorzien van enig goed en in grote armoede omdat hij niet kon werken zoals zijn vakbroeders. Hij was waarschijnlijk geen man met enige status, geleerdheid of bijzondere intelligentie. Zijn aanwezigheid in de bijeenkomst was op zichzelf niet opmerkelijk. Ik neem aan dat hij het gewoon was om naar de synagoge te gaan zoals de anderen uit zijn woonplaats deden. Toch zorgde de Heilige Geest ervoor dat van deze man werd geschreven dat hij aanwezig was. De woorden “en zie” gaan hieraan vooraf, als een signaal dat de aanwezigheid van die man beschouwd dient te worden als een zaak ter overdenking.

			En vanavond, geliefde vrienden, doet het er de predikant of de gemeente weinig toe dat u hier bent, al zou u een persoon van aanzien of invloed zijn. We maken hier geen onderscheid en hechten geen speciale waarde aan wie dan ook in deze plaats, waar armen en rijken elkaar ontmoeten. Maar mocht u hier zijn met een behoeftige ziel die een Redder nodig heeft; mocht u hier zijn met een geestelijk verdorde hand zodat u niet kunt doen wat u graag zou willen en u wilt dat die hand weer genezen wordt, dan zal er een “en zie” aan verbonden worden. Het zal vooral benadrukt worden als vanavond de Meester zal zeggen: “Strek uw verdorde hand uit”. Dan zal de Goddelijke kracht uw hand zal genezen en een daad der genade zal vervuld worden. Onze Heere zocht op die bewuste sabbatsmorgen iemand om te bearbeiden, iemand die hij zou kunnen genezen om zo het wetticisme van de Farizeeën te tarten die zeiden dat het verkeerd was om op de sabbat te genezen. Christus was niet op zoek naar gezonden, maar naar zieken opdat hij Zijn genezende kracht kon tonen. Hij zocht niet naar grootheid in mensen maar naar arme behoeftigen in wie Hij zijn kracht om te genezen kon laten zien. En dat is vanavond ook zo. Als u rijk bent, vele goederen bezit en nergens gebrek aan heeft, wil mijn Meester u niet hebben. Hij is een dokter en degenen die de geneeskunst beoefenen, zijn op zoek naar zieken. Die zijn het terrein van hun handelen. Als we een wijze dokter zouden vertellen van een stad waar iedereen een goede gezondheid geniet, zou hij zich daar niet gaan vestigen tenzij hij met pensioen zou gaan. Mijn Meester komt niet in bijeenkomsten waar iedereen tevreden is met zichzelf, waar geen blinden, doven, gebroken harten of kreupelen zijn. Want waar hebben die mensen een Heiland voor nodig? Hij kijkt rond en Zijn ogen blijven rusten op pijn, nooddruft, onbekwaamheid, zondigheid en op alles waar Hij goed kan doen. Want wat Hij wil is de gelegenheid om in ons, stervelingen, goed te doen en niet de veronderstelling van onze kant dat wij Hem goed kunnen doen.

			

			Ik begin hiermee omdat mijn preek vanavond heel eenvoudig zal zijn en bedoeld is voor diegenen die mijn Heere en Meester ook tot de hunne willen hebben. Zij die Hem niet nodig hebben, kunnen gaan. Maar zij die Hem willen, zouden Hem vanavond wel eens kunnen vinden. In de hemel zal er worden geschreven, maar niet van hen die zeggen: “wij zien”, noch van degenen die zeggen: “onze hand is sterk en vaardig tot de arbeid”, maar er zal worden opgetekend van de blinden die zullen zeggen: “Gij Zone Davids, open onze ogen!” Er zal worden geschreven van de verdorden die op Zijn goddelijk bevel de hand zullen uitstrekken. Ik weet niet of onze kreupele vriend toen hij naar de synagoge ging, verwacht had dat zijn hand genezen zou worden. Een vroom man als hij was, ging hij naar de synagoge om te aanbidden, maar hij ontving meer dan waar hij voor ging. U bent misschien gekomen omdat u de instellingen van Gods huis liefheeft en u voelt zich gelukkig als u het Evangelie hoort prediken. U heeft nooit het Evangelie aangegrepen, nooit de voorrechten en de zegeningen daarvan gesmaakt, maar u heeft nog steeds een hunkering naar het beste der dingen. Wat zal het zijn als vanavond het uur is gekomen waarin het soevereine welbehagen uw naam heeft geschreven in het register der liefde! Het uur waarin uw verdorde hand weer sterk gemaakt zal worden en uw zonden u vergeven worden! Wat een vreugde zal het geven als u uw weg zal gaan, verheerlijkende God omdat Hij een wonder van genade in u gewerkt heeft! God geve dat door de kracht van de Heilige Geest. Ik verzoek hun die de Meester liefhebben dringend te bidden of Hij nu bij velen wonderen wil werken. Hem zij de lof.

			I. Ten eerste zullen we iets zeggen over DE PERSOON AAN WIE HET BEVEL IN ONZE TEKST WORDT GEGEVEN. “Toen zeide Jezus tot de man: “Strek uw hand uit”.”

			Dit bevel werd gegeven aan een man die hopeloos onmachtig was om hieraan te gehoorzamen. “Strek uw hand uit.” Ik weet niet of zijn gehele arm verlamd was of alleen zijn hand. Bij een algehele verlamming van de hand is er, over het algemeen, sprake van verlamming van het gehele ledemaat, dus zijn zowel hand als arm verlamd. Meestal spreken we over deze man alsof zijn gehele arm verlamd was en toch zie ik in Mattheüs, Markus of Lukas geen verklaring dat zijn gehele arm verdord was. Het schijnt mij toe dat er in dit geval sprake was van alleen een aangetaste hand. Ik herinner me dat er, niet ver van hier, in Kennington GATE, een jongen was die regelmatig op de opstap van het rijtuig ging staan. Hij toonde dan zijn handen die slap aan zijn armen hingen alsof de polsen gebroken waren en huilde: “Arme jongen, arme jongen” en deed zo een beroep op ons gevoel van medelijden. Ik stel me zo voor dat dit een beeld is van die man met de verdorde hand, van wie alleen zijn hand en niet zijn gehele arm verlamd is. We kunnen niet met zekerheid zeggen of alleen zijn hand verdord was, maar de Heere zegt niet: “Strek uw arm uit” maar “uw hand”. Op deze wijze geeft Hij aan dat de plaats van de verlamming de hand betreft. Als Hij had gezegd: “Strek uw arm uit” en in de tekst stond niet dat de arm verlamd is, dan had de Heere aan hem iets gevraagd waartoe die man wel in staat was en dan zou daar geen wonder in hebben plaatsgevonden. Maar omdat Jezus zegt: “Strek uw hand uit” is het duidelijk dat het kwaad de hand betreft en niet de arm. En dus werd hem gezegd iets te doen wat hij met geen mogelijkheid kon doen omdat de hand verdord was. Het was geen voorgewende aandoening. Die man had niet gedaan alsof. De hand had haar levenssappen verloren. De geest die eens de hand kracht had gegeven, was uitgedroogd. Wat overbleef was een verdord, verslapt en nutteloos ding waarmee hij niets kon doen. En tegen zo’n man zei Jezus: “Strek uw hand uit.”

			Dit is voor ons belangrijk om op te merken omdat sommigen onder u, die gebukt gaan onder de last der zonde, denken dat Christus werkelijke zondaars niet redt. U denkt dat zij die door Christus gered worden nog lang niet zo slecht zijn, dat zij minder zonden hebben en dat hun toestand niet zo hopeloos of hulpeloos is als in uw geval. U voelt uzelf uitgedroogd en volslagen zonder kracht. Lieve toehoorder, het is juist tot u dat de Heere Jezus Christus de bevelen van het Evangelie richt. Ik heb opdracht tot u te zeggen: “geloof”, of “toon berouw en wordt gedoopt”, “geloof in de Heere Jezus Christus en U zult behouden worden.” Deze bevelen worden niet gericht tot verstandige zondaren, maar tot onverstandige zondaren, tot dwaze zondaren, tot zondaren die in hun eigen waarneming niet in staat zijn de geboden te gehoorzamen. Juist zij worden gevraagd Hem gehoor te geven, Die in dit geval de man vraagt te doen waar hij in en door zichzelf niet toe in staat was. Want ziet u, als hij zijn hand zelf kon uitstrekken was er geen wonder meer voor nodig omdat zijn hand dan helemaal niet verdord zou zijn geweest! Maar het is duidelijk dat deze man zijn hand niet kon bewegen en toch wendt de Heiland zich tot hem alsof hij dat wel kon. Hierin zien we een symbool van de wijze waarop het Evangelie tot zondaars spreekt. Het Evangelie roept naar hem in al zijn ellende en machteloosheid: “Tot u, ja tot u is het woord ter behoudenis gezonden.” In dit onvermogen en deze onbekwaamheid ligt de ruimte waarin de goddelijke kracht geopenbaard wordt. En omdat u het niet vermag, en omdat u onbekwaam bent, daarom komt het Evangelie tot u. Dat de heerlijkheid van Gods kracht maar mag gezien worden in het Evangelie en in de Heiland zelf en niet in de persoon die behouden is.

			Het gebod dat genezing met zich mee bracht, werd gericht tot iemand die totaal niet in staat was daaraan te voldoen. Maar, let wel, het werd wel gericht tot iemand die volledig bereid was aan het gebod te gehoorzamen, wat Jezus hem ook gevraagd zou hebben. Als u hem zou hebben ondervraagd zou u geen verlangen hebben gevonden om die verdorde hand te houden, geen verlangen dat die handen en vingers levenloos zouden blijven. Als u hem zou hebben gevraagd: “Arme man, zou je willen dat je hand genezen werd?”, dan zouden de tranen in z’n ogen springen en zou hij zeggen: “Ach, dat zou ik zo graag willen, ik zou zo graag m’n brood met mijn handen willen verdienen voor mijn lieve kinderen. Dan zou ik niet meer hoeven te bedelen voor een droog stuk brood. Mijn grootste wens is dat mijn hand weer genezen wordt.” Het ellendigste is echter dat een onbekeerde niet genezen wil worden. Hij wil niet vernieuwd worden. Zodra iemand werkelijk verlangd gered te worden, is de redding reeds gekomen. Maar de meesten van u willen niet gered worden. “O” zegt u, “wij willen echt wel gered worden hoor!” Ik denk echter van niet want wat verstaat u onder “gered worden”? Verstaat u daaronder gered te worden van de hel? Dat wenst iedereen natuurlijk! Heeft u ooit een dief ontmoet die graag naar de gevangenis wilde? Wanneer wij het hebben over gered worden, hebben we het over het gered worden van verkeerd te doen, van de macht van de zonde, van de liefde tot de zonde, het doen van het kwade en van de vreugde van het overtreden. Wilt u gered worden van uw aangename en winstgevende zonden? Zoekt u voor mij maar eens de dronkaard die ernstig bidt verlost te worden van zijn dronkenschap. Brengt u mij de onkuise man die naar reinheid verlangt. Zoekt u mij maar een verstokte leugenaar die ernaar verlangt de waarheid te spreken. Brengt u mij maar eens iemand die altijd egoïstisch is en zichzelf daarom haat en er nu naar verlangt vol liefde en als Christus te zijn. In zulke gevallen is de strijd al half gewonnen. De eerste stap is gezet. Dit geldt ook voor het geestelijke leven. Ik denk aan de ziel die verlangt naar iets wat ze niet kan worden, naar iets onbereikbaars en toch verlangt ze ernaar. Ik bedoel de mens die in wanhoop uitroept: “Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen dat vind ik niet.” “Ik zou berouw moeten tonen, maar ik kan het niet. Mijn hart is als steen. Ik zou Christus moeten liefhebben, maar ik voel dat ik aan deze wereld vastzit. Ik zou heilig moeten zijn, maar ik word overspoeld en meegesleurd door de zonde.” Het is tot zulke mensen dat het Evangelie van Jezus Christus komt met de kracht van een bevel. Wilt u gezond worden? Dat kan! Wilt u gered worden van de zonde? Dat kan! Wilt u werkelijk gered worden van de onderworpenheid aan het verderf? Dat kan! Dit is de weg waardoor u gered kunt worden: “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden!” Zijn naam is Jezus omdat Hij Zijn volk zalig maakt en vrij van hun zonden. Met dit doel komt Hij tot de ware zondaar en niet tot hen die maar doen alsof. Hij kan geen verdorde handen genezen als die er niet zijn. Hij komt tot u die Hem begeert, die schuldig bent, die verdord bent. Tot u komt dit heerlijke woord. Geve God u de genade om dit in geloof te horen en de kracht daarvan te ervaren.

			II. Ten tweede wil iets zeggen over DE PERSOON DIE HET BEVEL GAF. Het was Jezus die dat gaf. Hij zei: “Strek uw hand uit.”

			Sprak de Heere in onwetendheid, veronderstelde Hij dat die man dat kon doen? In geen geval. Want Hij is de Alwetende. Hij had de harten van de Farizeeërs gelezen en u kunt er zeker van zijn dat als Hij al die gedachten van die zielen kon lezen, Hij ook de uiterlijke toestand van die man kon zien. Hij wist dat de hand van die man verlamd was en toch zei Hij: “Strek uw hand uit.” Als ik in de Schrift lees: “Geloof in de Heere Jezus Christus”, dan weet ik zeker dat Hij weet wat Hij zegt. Hij zegt: “Ga door heel de wereld en verkondig het Evangelie aan alle creaturen.” Ja, alle creaturen. Laten we eens aannemen dat enkele van zijn volgelingen heel orthodox waren en teruggekomen waren en hadden gezegd: “Heere, heeft U geen vergissing gemaakt betreffende de personen? Waarom prediken aan alle creaturen? Zijn er van hen niet dood in de zonde? Wij zouden liever preken tot bepaalde mensen.” Ik heb wel eens een ambtsdienaar van Christus horen zeggen dat het preken tot dode zondaren net zo nutteloos is als het laten wapperen van een zakdoek boven het graf van een dode. Mijn antwoord tot hem was: “U hebt helemaal gelijk. Doe dat dus ook niet meer want het is mij wel duidelijk dat u er niet voor geroepen bent. Ga naar huis en ga slapen. De Heere heeft u nog nooit tot het preken geroepen omdat u het zelf niet eens gelooft. Maar als mijn Meester mij zou roepen om een zakdoek boven een graf te laten wapperen, ik zou het doen. En ik zou verwachten dat die simpele zakdoek, als God het gebiedt, de dode zou doen herrijzen!” Christus weet wat Hij doet wanneer Hij Zijn dienstknechten uitzendt. Als God ons zelf niet heeft gezonden, is het toch dwaas om te zeggen: “Gij doden, leef!” Zijn opdracht maakt het verschil uit. Wij zeggen tot de doden: “Waak op en Christus zal u het leven geven.” Wat? Eerst opwaken en daarna het leven ontvangen? Ik zal dit niet proberen uit te leggen, maar dit is wel de orde van de Schrift. “Waak op uit de doden en Christus zal over u lichten”. Als mijn Meester het zo stelt dan zal ik Hem graag citeren. Ik kan het niet uitleggen, maar ik heb zo’n vreugde door in Zijn weg te gaan en Hem elke stap te volgen en elk woord van Hem te geloven. Als Hij mij nu zou zeggen: “Sta op uit de doden”, dan zou ik dat met blijdschap doen. In de naam van Jezus Christus, gij doden, leef! Breek, gij harde harten! Smelt, gij harde harten van staal! Geloof, gij ongelovigen! Neem Christus aan, gij ongelovigen! Als Hij spreekt door middel van Zijn dienstknechten gebeurt dat met kracht. Als Hij niet door ons spreekt doet het er weinig toe hoe wij spreken. Een verstandige broeder zou kunnen zeggen dat het gebieden om uit de doden op te staan nutteloos is wanneer hij bekent dat de Meester niet met hem is. Laat hij daarom huiswaarts keren en wachten totdat de Meester met hem is. Want als de Meester met hem is, kan hij Zijn woord spreken en zou hij niet zo bang zijn een dwaas genoemd te worden. Het was de Heere Jezus die zei: “Strek uw hand uit.” Het is mij een zoete gedachte dat Hij de kracht kan geven om te doen wat Hij beveelt. Beste vriend of vriendin, als u wordt bevolen te geloven en u staat met de tranen in uw ogen en zegt: “Heere ik begrijp het niet en kan het niet geloven”, weet u dan niet dat Hij die u beveelt ook de kracht kan geven om dat te geloven. Wanneer Hij tot u spreekt door Zijn knechten, door Zijn woord of direct door de Heilige Geest in uw geweten, dan beveelt Hij u niet als een gewoon mens, maar als de Zoon van God. Dan zult u moeten zeggen: “Heere, ik smeek U, schenk mij het geloof waar U om vraagt. Geef mij het berouw wat U van mij beveelt.” De Heere zal u verhoren en het geloof zal in u ontspringen.

			

			Heeft u nooit gelet op Christus’ wijze van werken? Zijn wijze is in het algemeen deze: eerst geeft Hij het gebod, daarna het gebed en daarna geeft Hij het antwoord op dat gebed door middel van een belofte. Enkele voorbeelden. “Vernieuw uw hart.” Dat is duidelijk een bevel/gebod. En dan vindt u in  Psalm 55: “Schep mij een nieuw hart, o God.” En dan als we naar Ezechiël kijken, vinden we de belofte: “Dan zal Ik u een nieuw hart geven.” Eerst beveelt Hij u, dan beweegt Hij u te bidden om de zegen en vervolgens geeft Hij u die zegen. Een ander voorbeeld. Het bevel is: “Bekeert u, bekeert u o huis van Israël want waarom zoudt gij sterven.” Dan volgt het gebed: “Bekeer me dan zal ik bekeerd zijn.” En dan volgt de gezegende bekering waarvan Paulus zegt dat God Zijn Zoon heeft gezonden om een ieder te bekeren van zijn boze weg. Nog een ander voorbeeld. De Heere gebiedt dat we ons reinigen. En direct volgt het gebed: “Was mij met hysop en ik zal rein zijn” en weer direct daarop volgt: “Ik zal u reinigen van al uw vuile zonden.” Zie hoe de Meester te werk gaat. Hij beveelt u te geloven, berouw te hebben, dan zult u gaan bidden of daartoe bekwaam gemaakt worden en dan geeft Hij u genade om dat te mogen doen zodat uw ziel werkelijk gezegend zal worden. Christus beveelt zelf en Hij maakt u bekwaam om Hem te gehoorzamen.

			“Maar”, zegt iemand, “Hij is hier niet.” Ik zeg u echter in Zijn naam: “Christus is hier.” Zijn woord luidt: “Zie Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Waar het Evangelie gepredikt wordt, zal Christus komen. Waar Zijn boodschap eerlijk en naar waarheid gebracht wordt door de Geest Gods daar zal Hij zelf aanwezig zijn, sprekend door de mond van Zijn dienaren. En daarom: u met uw verdorde hand, strek uw hand uit want Christus is hier om u te genezen! 

			

			III. Nu enkele woorden betreffende een ander punt, nl. HET GEBOD ZELF: strek uw hand uit.

			Het is een bevel dat de kern van de zaak raakt. Het bevel is niet: ”Wrijf uw linkerhand eens met de rechterhand” of ”Laat uw hand eens aan de priester zien. Het is ook niet: Was uw handen. Nee, strek uw hand uit. En dat was juist hetgeen hij niet kon doen en zo raakte het bevel de wortel van het kwaad. Zodra de hand was uitgestrekt, was ze genezen.

			Mijn Heer en Meester zegt niet: “Ga naar huis en bidt.” Ik hoop natuurlijk dat u zult bidden, maar dat is niet het gebod van het Evangelie. Het Evangelie is: Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Toen de gevangenbewaarder aan Paulus vroeg “wat moet ik doen om zalig te worden” zei Paulus niet: “We moeten even een gebed doen!” of “Ga naar huis, lees de Bijbel en ik zal u verder vertellen wat u moet doen!” Nee, Paulus zei: “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.” Een ander Evangelie wordt ons niet gepredikt. Zaligheid komt door het geloof en niets minder dan dat. “Maar dat is nu juist het moeilijke”, zegt u. Juist. Het gebod betreft ook het moeilijkste. Strek uw hand uit of geloof in de Heere Jezus. Want alles wat u doet om het eeuwige leven te verkrijgen zonder dat er sprake is van geloof werkt de dood. En de dood kan alleen maar een diepere dood werken. De dood kan nooit het leven werken of voortbrengen. Bidden zonder geloof! Wat voor gebed is dat?! Het is een gebed van iemand die niet gelooft in God. Zou iemand iets van God kunnen verwachten als hij niet gelooft dat God een beloner is van hen die ernstig naar Hem zoeken? “O,” zegt iemand, “maar ik moet eerst berouw hebben voordat ik geloof.” Wat voor berouw is dat als u niet in God gelooft? Berouw zonder geloof, is dat niet een zelfzuchtige vorm van spijt omwille van de straf die staat te wachten?

			Het uitstrekken van de hand was volledig een geloofsdaad, niet een daad van het verstand. Wat zijn verstand en natuur betreft, was die man daar krachteloos voor. Hij kon dit alleen omdat het geloof ook de bekwaamheid bracht. “Dat begrijp ik niet”, zegt iemand. Maar u zou veel meer begrijpen als de Heere u onderwijst. Het leven van een christen is een leven van paradoxen. Er is niets wat ik zelf zou kunnen doen tenzij Christus mij daarvoor de kracht gaf. Zij die Christus zoeken, kunnen niets doen en als ze in Christus geloven, kunnen ze alles doen.

			Naast een geloofsdaad was dit ook een besluit. Daar zitten de hoogmoedige Farizeeërs met gefronste wenkbrauwen. Men durfde bijna niet naar hen te kijken, zo heilig waren ze. Kijk ze daar zitten om de Zaligmaker te verzoeken. Nu kiest Jezus als het ware deze arme man om Zijn getuige te zijn. En door Zijn bevel vraagt Hij hem eigenlijk een beslissing te nemen. Jezus gehoorzamen of de Farizeeërs. “Het is verboden op de Sabbat te genezen,” zeggen zij. Zou hij naar de Farizeeërs luisteren dan zou hij weigeren genezen te worden. Zou hij naar Jezus luisteren dan zou hij genezen worden en blij zijn, Sabbat of geen Sabbat. Ach, hij strekt zijn hand uit. Hij breekt met de tirannen. Hij kiest hier voor Christus als hij zijn hand uitstrekt. Nadat het besluit is uitgevoerd, volgt de genezing. Als u nu uw hand uitstrekt die verlamd is, zal Hij u genezen. Onwaardig als u bent, heeft Hij kracht u te genezen en de zegen te geven die u zo verlangt. “Ach”, hoor ik iemand zeggen, “ik zou zo graag gered willen worden op Christus’ wijze.” Moge de Heilige Geest u leiden tot die redding door Jezus Christus alleen.

			IV. Ten vierde staan we stil bij de gehoorzaamheid van deze man. Christus zei: “Strek uw hand uit.”

			Markus zegt daarvan: “...en hij strekte ze uit.” En, let u wel op, deze man deed niet anders dan wat Jezus hem zei, hoewel vele ontwaakte zondaars zo dwaas zijn van alles te gaan proberen. Christus gebood en de man gehoorzaamde. Als hij in plaats daarvan naar de synagoge was gegaan en de boekrollen had gekust, zou dat hem tot enig nut zijn geweest? De Meester zou slechts hebben gezegd: “Ik had u geboden uw hand uit te strekken.” Helaas, er zijn vele zielen die zeggen: “We worden geboden ons vertrouwen in Christus te stellen, maar in plaats daarvan zullen we alle genademiddelen waarnemen.” Doet u dat vooral, maar niet als vervanging van het geloof. Het zal een vals vertrouwen zijn. Het gebod is “geloof en leef”. Houd het daarbij, wat u ook doet. “Wel,” zegt u, “ik zal goede boeken gaan lezen. Misschien dat het dan goed met me gaat.” Het lezen van goede boeken is zonder meer goed, maar het is niet het Evangelie. Het Evangelie is: “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.” Stelt u zich eens voor dat een dokter een patiënt zou hebben en hij zou hem voorschrijven elke ochtend een bad te nemen omdat zijn genezing daardoor zeer bevorderd zou worden. In plaats daarvan zou de patiënt elke ochtend een kopje thee nemen. Wat zou de dokter zeggen als hij die man vroeg of hij het advies had opgevolgd en te horen zou krijgen dat hij dat niet gedaan had? Zou hij de patiënt niet zeggen dat hij geen goede resultaten hoeft te verwachten zolang hij niet naar hem luistert?

			Feitelijk komen wij met andere oplossingen aandragen dan die Christus ons geeft. Maar is het lezen van goede boeken dan niet goed? Ik zou daar niets tegen durven zeggen, maar wel om terug te komen op ons voorbeeld, tegen het drinken van de thee in plaats van het nemen van het bad. Bid en lees de Bijbel. Hoe meer hoe beter. Onderzoek de Schriften, maar merk o dat het leven niet in de Schriften ligt, maar in Jezus Christus.

			Let u er ook eens op dat deze man geen vragen stelde, maar dat hij direct gehoorzaamde. Als u hem zou hebben gevraagd: “Strekt u uw hand uit?”, dan had hij geantwoord: “Ja, ik en niemand anders.” “Wacht even goede man, deed u dat uit u zelf?” “O, nee,” zou hij gezegd hebben, “dat heb ik al zo vaak geprobeerd en ik kon het maar niet maar nu ging het wel!” “Maar hoe komt het dan dat u het nu wel kunt?” “Wel, Jezus zei dat ik dat moest doen en ik wilde het graag en het is gebeurd.” Denk maar niet dat hij er met z’n verstand bij kon, dat kunnen wij ook niet, maar het moet een prachtig gezicht zijn geweest om die dorre hand weer levend te zien worden. Het bloed dat weer begint te stromen. De zenuwen die weer gaan werken. De hand die zich weer opent als een ontluikende bloem. De glimmende ogen bij het zien van dit wonder. Het neervallen aan Zijn voeten om Hem te prijzen. Zo kunnen wij ook de wedergeboorte en bekering niet verklaren of begrijpen, maar dit weten we: dat Christus heeft gezegd “Geloof” en wij geloven. Door onze kracht? Nee. Maar als we willen geloven komt er kracht om dat te doen naar Zijn welbehagen.

			Ik kijk om me heen en vraag: “Waar is de man of vrouw met een verdorde hand?” Tot zulken zeg ik in de naam van mijn Meester: “Strek uw hand uit. Geloof nu.” U heeft voorheen gezegd: “Ik kan nooit geloven.” Vertrouw toch op Jezus. Onze Heere Jezus heeft nog nooit een zondaar weggezonden die Hem vertrouwde. Ik zou het bijna zo willen stellen: als u zich onwaardig voelt tot Hem te gaan, glip toch naar binnen, glip het huis der genade in zoals een hongerige hond naar binnen glipt om wat te eten. Een slager zou hem een trap geven, maar mijn Meester zou u niet wegsturen als u de kruimels van de tafel zou eten. Hoe ze ook komen, Hij stuurt ze niet weg en neemt ze ook de zegen niet af. Hij zegt nooit: “Kom hier, u hoeft niet te hopen op mijn genade.” Denk aan de weduwe in de menigte. Zij durfde Hem niet onder ogen te komen, maar naderde Hem van achter en raakte Zijn kleed aan. Zij stal als het ware de genezing. En wat zei Hij?: “Vrouw, komt u eens hier. Wat was u van plan? Welk recht had u om mijn gewaad aan te raken? Om een zegen te ontfutselen? Een vloek zal op u rusten.” Sprak Hij zo in verontwaardiging? Helemaal niet, helemaal niet! Hij beval haar te komen en ze vertelde Hem de hele waarheid en Hij zei: “Dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden.” Ga op Hem af ziel. Van achter of van voren. Is er een menigte duivels tussen u en Hem? Baan U een weg naar Hem toe door het vaste geloof. Misschien bent u de meest onwaardige die Hem ooit heeft vertrouwd. Dat de hemel moge zeggen dat de grootste zondaar ooit is gered! Dit maakt Christus alleen maar groter. Ik zou wel willen dat ik u naar Hem toe kon trekken, maar mijn Meester kan dat doen. Moge hij u trekken door zijn grote genade.

			V. Het laatste wat we willen overdenken is HET GEVOLG VAN HET UITSTREKKEN VAN DE HAND IN ONGEHOORZAAMHEID AAN DIT GEBOD. Hij werd genezen.

			Ik heb geprobeerd u voor ogen te houden dat de genezing klaarblijkelijk en ook onmiddellijk was. Die man had daar niet lang gestaan, maar zijn hand werd onmiddellijk genezen en de genezing was volledig want zijn hand was net zo gezond als de andere, net zo bruikbaar als de andere, met al de vaardigheden die hij had. Hoewel in een kort ogenblik, was de hand volledig genezen. De hand was ook permanent genezen. Ik heb nergens gelezen, ook met betrekking op het geestelijk leven, dat God iets geneest wat daarna weer slecht wordt. De genezingen van mijn Meester duren eeuwig. Ik herinner me van een aantal jaren geleden dat er in een etalage een bordje stond waarop geschreven was dat er iets te krijgen was wat een onmiddellijke genezing van kiespijn bewerkstelligde. Na een paar maanden ontdekte ik dat de eigenaar van het waardevolle medicijn het woordje “onmiddellijk” had vervangen door “blijvend” wat een grote verbetering was. Ik vrees dat bij sommigen de zaligheid slechts een tijdelijke zaligheid is. Ze krijgen een soort genade, die ze dan weer verliezen. Ze krijgen vrede en langzamerhand is die verdwenen. Wat nodig is, is bestendigheid en het werk van Christus is duurzaam. De gaven en roepingen van God zijn zonder berouw en Hij zal nooit herroepen wat Hij gezegd heeft. O mens, zie dan toch wat er bij Christus te krijgen is. Genezing tot leven, verlossing van de verlammende macht van de zonde voor dit leven en voor eeuwig. Dit is te krijgen door blijmoedige gehoorzaamheid aan het gebod “Strek uw hand uit” of “Vertrouw, vertrouw, vertrouw”. Deze week sprak ik nog iemand die vertelde dat hij zijn vertrouwen niet op Christus kon stellen. Ik zei: “Beste vriend, dat is geen goede zaak. Zou u mij kunnen vertrouwen?” Ja, hij kon mij wel vertrouwen. “Waarom kunt u mij dan wel vertrouwen en de Heere Jezus niet? Ik zal het op een andere manier stellen. Als u zou zeggen dat u mij niet kunt vertrouwen, wat zou dat dan inhouden?” “Nou”, zei hij “dat zou betekenen dat u een slecht mens bent.” “Aha”, zei ik “maar dat insinueert u ook als u zegt dat u Christus niet vertrouwt, want zij die niet in Hem geloven hebben Hem tot een leugenaar gemaakt. Wilde u soms zeggen dat God een leugenaar is?” De persoon met wie ik sprak, werd vervuld met afgrijzen bij die gedachte en zei: “O nee! meneer, ik ben er zeker van dat God waarheid is.” Heel goed, je kunt iemand vertrouwen die waarheid is. Het kan niet zo moeilijk zijn om te vertrouwen en te rusten op de persoon die hoog bij u staat aangeschreven. Uw geloof dat Hij waarheid is, is een vorm van geloof. Werp u op Hem. Zoals ik met mijn hele gewicht op deze leuning leun, leunt u zo ook op de genade van God in de Heere Jezus Christus. Dat is geloof. Zoals u zich met uw gehele gewicht op uw bed werpt, werpt u zich onvoorwaardelijk op de liefde van God. Als u dit doet, zult u gered worden. Ik doel niet zozeer op het gered worden van de rampzaligheid, want de kracht van het geloof, dat in u werkt door God de Heilige Geest zal u bevrijden van de liefde tot de zonde. Als u vergeving heeft ontvangen, zult u Hem gaan liefhebben die u heeft vergeven en zult u uit een nieuw beginsel gaan leven dat sterk genoeg zal zijn om te breken met uw oude gewoonten en u zult opwassen in een puur en heilig leven. Als de Zoon u vrijmaakt, dan bent u ook daadwerkelijk vrij. U zult direct vrij zijn als u nu in Hem gelooft. De Heere schenke u Zijn zegen om Christus’ wil. 

			

			Amen.

		

	
		
			Gehoorzaamheid doet leven

			“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid. De Joden dan zeiden tot Hem: Nu bekennen wij, dat Gij den duivel hebt. Abraham is gestorven, en de profeten; en zegt Gij: Zo iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die zal den dood niet smaken in der eeuwigheid? Zijt Gij meerder dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de profeten zijn gestroven; wien maakt Gij Uzelven?” (Johannes 8:51-53)

			In het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk hoorden we de Joden met boosaardige stemmen een bittere vraag stellen aan de Heere Jezus: “Zeggen wij niet van U dat Gij een Samaritaan zijt, en de duivel hebt?” Hoe rustig bleef de Heere toen Hij hun antwoord gaf! Hij vond het nodig hun te antwoorden. Hij deed dat met veel geduld en met een goed argument: “Ik heb de duivel niet. Ik eer Mijn Vader.” Dat is een duidelijk bewijs. Niemand die God eert, kan de duivel hebben. De kwade geest heeft van meet af aan alles tegengestaan wat God de Vader eer wil bewijzen. De apostel Paulus, die dit gedeelte niet gelezen had (het Johannes-evangelie was toen nog niet geschreven), antwoordde Festus ook op deze manier. Festus sprak: “U spreekt wartaal, Paulus, uw grote geleerdheid brengt u tot waanzin.” Daarop antwoordde Paulus kalm: “Ik spreek geen wartaal, hoogedele Festus, maar ik uit woorden van waarheid en gezond verstand.” Dit was een goede afspiegeling van het vriendelijke en krachtige antwoord dat de Heere Jezus gaf: “Ik heb de duivel niet, maar Ik eer Mijn Vader.” Broeders, als iemand u vals beschuldigt, als men u van kwaad beticht of u zwart maakt, geeft u “rekenschap van de hoop die in u is, in zachtmoedigheid en vreze”. Raak niet verhit en overhaast u niet, want dan verliest u kracht en dwaalt u gemakkelijk. Laat de Heere Jezus uw voorbeeld zijn.

			De valse beschuldiging kwam nadat de Heere Jezus een grote waarheid had gesproken. Nu zijn zij boos, maar Hij laat in hun gezichten het volle licht van de waarheid schijnen. Als u de dwaling wilt bestijden, moet u de waarheid verhogen. Hun dood voortbrengende brengende taal werd door Zijn levenbrengende woorden tegengesproken: “Waarlijk, waarlijk, Ik zeg u, indien iemand Mijn woorden bewaart en dezelve doet, hij zal de dood niet zien.” Niets laat de tegenstanders van het geloof zo verstommen als een waarheid van God die met onwrikbaar vertrouwen wordt uitgesproken. De waarheid die Jezus hier uitsprak was vol van belofte. Als zij deze belofte opzettelijk negeerden, werd deze voor hen erger dan een bedreiging. Afgewezen beloften van Christus veranderen in hun tegendeel. Als deze mensen toch doorgaan met Hem te belasteren, nadat ze hadden gehoord “Indien een mens Mijn woorden bewaart en dezelve doet, hij zal de dood niet zien”, dan zal hun geweten daarna wakker worden en zeggen: “Wie niet gelooft, zal het leven niet zien; de toorn Gods blijft op hem.” Als de gelovige de dood niet zien zal, zal de ongelovige het leven niet zien. Dan wordt het Evangelie een “reuke des doods ten dode” voor degenen die het afwijzen. Hetzelfde Woord dat eeuwig leven belooft, dreigt met de eeuwige dood voor degenen die opzettelijk niet willen geloven. Ik bid dat wij vanmorgen door genade in een geestestoestand zijn waarin wij geholpen worden om Christus’ woorden te doen, zodat wij deze heerlijke belofte mogen beërven: “Indien een mens Mijn woorden bewaart, hij zal de dood niet zien.”

			Moge de Heilige Geest mij leiden als ik het eerst heb over de genadige natuur: de man die Christus’ woorden bewaart. In de tweede plaats wil ik het hebben over een heerlijke verlossing: “Hij zal de dood niet zien.” In de derde plaats wil ik de andacht vestigen op Hem, Die het leven geeft. Volgens de Joden gaf de Heere Jezus hier hoog op van Zichzelf door wat Hij hier van Zichzelf zei. Het feit dat de gelovige de dood niet zien zal, maakt Jezus ook groot. Moge Hij verheerlijkt worden in onze treurende harten als wij aan onze overleden vriend denken als aan iemand die de dood niet zien zal!

			I. In de eerste plaats staan wij stil bij de beganadigde natuur: 

			“Indien een mens Mijn geboden bewaart, zal hij de dood niet zien.” De belangrijkste trek van deze natuur is dat hij Christus’ woorden bewaart. Hij kan nog andere karaktertrekken hebben, maar die zijn relatief onbelangrijk in dit opzicht. Hij kan een vreesachtige natuur hebben, hij kan vaak depressief zijn, maar als hij Christus’ woorden bewaart, zal hij de dood niet zien. Hij kan een groot zondaar geweest zijn in zijn vroegere leven, maar na zijn bekering en het houden van Christus’ woorden, zal hij de dood niet zien. Hij kan een man worden die sterk is van geest en een vaste greep krijgen op de dingen van de eeuwigheid. Daardoor kan hij zeer nuttig worden in de gemeente. De reden voor deze veiligheid is dezelfde als voor de zwakke en vreesachtige broeder: hij bewaart Christus’ woorden en daarom zal hij de dood niet zien. Wend uzelf van andere dingen af en onderzoek uw hart op dit punt: houdt u Christus’ woorden? Als u dat doet, zult u de dood niet zien.

			Wie is de man die Christus’ woorden bewaart? Hij is iemand die leeft in nauwe omgang met Christus. Hij hoort wat Hij zegt. Hij doet ook wat Hij zegt. Wij komen vandaag de dag wel mensen tegen die praten over geloof in God. Maar zij kennen de Heere Jezus niet als het grote offer en de verzoening. Maar zonder Middelaar kunnen we niet tot God komen. Jezus zegt: “Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij.” Zijn getuigenis is waarachtig. Broeders, wij verheerlijken Christus als God Zelf. Wij trekken de eenheid van God niet in twijfel. Hoewel er één God is, is er ook maar één Middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. Onthoud dat Jezus Christus als Middelaar onontbeerlijk is voor al onze omgang met de Vader. U kunt God niet vertrouwen, God niet goed dienen, tenzij u vrijwillig gehoor geeft aan Zijn wijze van verzoening, rechtvaardiging, verlossing en toegang. Dat kan alleen door het bloed van Christus. In Christus komen we nader tot God. Probeer niet om nader tot de God te komen Die een verterend vuur is, dan alleen door de vleesgeworden God. Vertel mij, mijn toehoorder, is uw geloof gevestigd op Hem Die God heeft aangesteld als de verzoening van zonden? Komt u tot God op de manier die Hij heeft aangewezen? Op een andere manier zal Hij u niet ontvangen. Als u de weg van verzoening door het bloed van het Lam afwijst, kunt u Christus’ geboden niet houden. Want Hij zegt: “Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Hij zegt dit van niemand anders.

			Deze mensen maken Jezus tot hun alles. Zij houden Zijn woorden in ere en doen ze. Zij respecteerden ze, keken nauwlettend toe, vertrouwden en gehoorzaamden ze. In de eerste plaats wordt met het bewaren van de woorden bedoeld dat ze Zijn leer aanvaardden. Wat Jezus hun als waarheid vertelde, hebben ze als waarheid aanvaard. Doet u dat ook? Voor sommigen is hun verstand de grote bron van geloof. Zij beoordelen de goddelijke openbaring en behouden zich het recht om niet alleen te beoordelen, maar ook te corrigeren en toe te voegen. Zij hebben zoveel zelfvertrouwen dat zij zichzelf tot rechters over Gods Woord hebben aangesteld. Zij geloven een leerstelling omdat het licht van de tegenwoordige tijd die bevestigt of uitgevonden heeft. Hun fundament is in de eigen gedachten van een mens. Naar hun mening zijn sommige schriftgedeelten helemaal fout en moeten die worden bewerkt met wetenschappelijke hamers. Het licht van de Heilige Geest komt hun voor als een gloeiende spijker als zij het vergelijken met het licht van de vooruitgang in deze tegenwoordige tijd. Maar wie wil delen in de belofte die voor ons ligt, gelooft het Woord van de Heiland, omdat het Zijn Woord is. Hij neemt de uitspraken van Christus en Zijn apostelen aan als de waarheid. Voor hem is de inspiratie door de Heilige Geest de garantie voor het geloof. Dit is heel belangrijk: het fundament van ons geloof is veel belangrijker dan de bovenbouw. Alleen als u uw geloof fundeert op het feit dat de Heere gesproken heeft, heeft u die aanbidding en die vreze die nodig zijn voor God. Ook al zijn uw geloofsovertuigingen correct, dan bent u nog niet correct in uw geestesgesteldheid, tenzij uw geloof steunt op de autoriteit van Gods Woord. Wij behoren discipelen te zijn, geen critici. Wij laten het scherpslijpen achter ons, want wij geloven. De deken die overleden is, stond in deze zaak op de rotsgrond. Hij accepteerde alle leer uit het Woord met een levend, kinderlijk geloof. En hoewel hij de verleidingen kende van de school van de twijfel, werd hij niet aangetast door haar redeneringen.

			Vervolgens vertrouwt de man die genade kent op Christus’ beloften. Dit is van cruciaal belang. Zonder vertrouwen in Jezus hebben we geen geestelijk leven. Geliefde toehoorder, vertrouwt u op de uitspraak van de Heere Jezus: “Die in Mij gelooft zal het eeuwige leven hebben”? Gelooft u de belofte van vergeving voor de man die zijn zonden belijdt en laat? Vergeving door het kostbaar bloed van het grote Offer? Zijn de beloften van Christus zekerheden voor u? Zekerheden die het stempel dragen van: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u”? Durft u het welzijn van uw ziel op te hangen aan de spijker van deze uitspraak? Sommigen van ons laten hun eeuwige bestemming alleen afhangen van de betrouwbaarheid van Christus. Als zij al Zijn beloften bij elkaar nemen, kunnen die een volheid aan vertrouwen in ons bewerken.

			Verder gehoorzaamt de man die genade kent aan de voorschriften van de Heere Jezus. Niemand houdt Christus voorschriften, tenzij hij die uitvoert in zijn leven. Hij is niet alleen onze Leraar, maar ook onze Heere. Een ware gelovige cultiveert die geest van liefde die de kern is van Christus’ morele onderwijs. Hij doet zijn best om zachtmoedig en vergevingsgezind te zijn. Hij streeft naar een zuiverheid van hart en vrede in de geest. Hij streeft naar heiligheid, zelfs als hij ervoor vervolgd wordt. Hij weet wat zijn Heere geboden heeft en hij doet dat met vreugde. Hij steigert niet bij het horen van de geboden door te zeggen: “Dat vraagt te veel zelfverloochening! Daarvoor moet ik te veel afstand van de wereld nemen!” Maar hij wil ingaan door de enge poort en op de nauwe weg gaan, omdat zijn Heere het hem geboden heeft. Het geloof dat niet tot gehoorzaamheid leidt, is een dood geloof en een vals geloof. ”Het geloof dat ons niet dringt om de zonde te verlaten, is niets beter dan het geloof van de duivelen, hoewel het er best indrukwekkend kan uitzien.”

			“Geloof gehoorzaamt aan Vaders wil

			en vertrouwt geheel op Hem.

			De Heer vergeeft aan iedereen

			die luistert naar Zijn stem.”

			Wie gehoorzaamt aan Christus’ geboden, ontvangt door het Woord van God een nieuw en eeuwig leven. Het Woord van God is een “levend en onvergankelijk zaad, dat blijft tot in eeuwigheid”. Waar het Woord in aarde valt die het ontvangt, daar schiet het wortel en gaat groeien. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Het is door Christus’ woord, dat het leven in de ziel ingeplant wordt. Door dat Woord wordt het hemelse leven gevoed, vermeerderd, ontwikkeld en ten slotte vervolmaakt. De kracht en energie van de Heilige Geest die door het geloof werkzaam zijn, worden gebruikt om het innerlijke leven te beginnen, te onderhouden en te vervolmaken. Het leven van genade op aarde is de bloesem. Het eeuwige leven in heerlijkheid is de vrucht. Het is steeds hetzelfde leven, van wedergeboorte tot wederopstanding. Het leven dat in de ziel van de gelovige komt, als hij een begin maakt met het houden van Christus’ geboden, is hetzelfde leven als dat wat hij zal genieten voor de eeuwige troon in de heerlijkheid.

			Christus heeft ons voorgehouden hoe wij Zijn geboden moeten bewaren. Kijkt u goed in vers 55, waar Jezus van de Vader zegt: “Gij kent Hem niet; maar Ik ken Hem. Indien Ik zou zeggen dat Ik Hem niet kende, zou Ik u gelijk zijn, dat is een leugenaar; maar Ik ken Hem en onderhoud Zijn geboden.” Wij behoren Christus woorden te bewaren, zoals Hij de woorden van de Vader bewaarde. Hij leefde op het woord van de Vader, daardoor kon Hij satans verleiding weerstaan om stenen in brood te veranderen. Het woord van zijn Vader was in Hem, zodat Hij altijd de dingen deed die de Vader behaagden. Als Hij sprak, waren het niet Zijn eigen woorden, maar de woorden van Degene die Hem gezonden had. Hij leefde op zo’n manier dat het goddelijke woord uitgevoerd werd. Zelfs aan het kruis droeg Hij er zorg voor dat de Schriften werden vervuld. Hij sprak: “Die uit God is, hoort de woorden Gods.” Hij kon Zelf zeggen: “Gij hebt mijn oren geopend.” Het woord was alles voor Hem en Hij was blij over zijn discipelen, omdat van hen gezegd kon worden: “Zij hebben Uw Woord bewaard.” Christus toont u hoe u Gods woorden moet bewaren. Leef voor Hem, zoals Hij leefde voor de Vader: “Indien een mens Mijn woorden bewaart en dezelve doet, hij zal de dood niet zien.” Liefde is de vervulling van de woorden van de Heere Jezus.

			II. Wij komen nu aan het heerlijke deel van ons onderwerp, de heerlijke verlossing die de Heere Jezus belooft. 

			“Hij zal de dood niet zien.” De Heere Jezus bedoelde niet dat hij nooit zal sterven. Hij is Zelf gestorven. Zijn volgelingen zijn allemaal na Hem gestorven. Sommige broeders leven in de verwachting dat zij de dood niet zien zullen voordat de Heere terugkomt. Jezus’ wederkomst is zeker iets om met vreugde naar uit te zien, maar ik zie niet in waarom het een voordeel zou zijn als wij dan nog in het vlees zijn. Is het beter veranderd te worden dan te sterven? Staat er niet ergens dat wij die leven en gebleven zijn tot de dag van de komst des Heeren, geen verhindering zullen zijn voor hen die ontslapen zijn? Dat is zeker zo. In de eeuwigheid zullen wij kunnen zeggen dat wij gemeenschap met Christus hadden, ook in de dood. De heiligen die dan nog leven, zullen dat niet kennen. Het is geen leerstelling, maar als men keus zou hebben in deze zaak, zou het wel eens winst kunnen zijn om te sterven.

			Hoe dierbaar zal Christus voor ons zijn in de toekomende tijd. Wij zullen aan Zijn dood denken en kunnen zeggen: “Wij zijn ook gestorven en weer opgestaan! U die niet bent gestorven, hebt zeker geen voordeel boven ons die wel ontslapen zijn.” Wij treuren daarom niet dat onze broeder ontslapen is voordat de heerlijke wederkomst van de Heere Jezus is geschied, want hij verliest daar niets mee. Voor de gelovigen staat er dat zij “de dood niet zien zullen” en dat is zeker niet beperkt tot degenen die de wederkomst meemaken. Het geldt voor allen die Zijn woorden hebben gedaan, ook al zijn ze daarna in het graf gedaald.Wat betekent deze belofte? In de eerste plaats dat ons aangezicht van de dood is afgewend. Hier ben ik, arme zondaar, overtuigd van zonde en bang voor de toorn van God. Wat is er voor mijn ogen? Het Griekse woord is sterker dan “zien”. Hier wordt bedoeld een langdurig, grondig en voortdurend kijken, totdat het voorwerp dat wij bekijken langzaam vertrouwd wordt. De ontwaakte zondaar ziet de eeuwige dood, de straf op de zonde. Hij staart in angst en ontmoediging naar de resultaten van de zonde. O, die dood die nooit ophoudt en de toorn! Als ik nog geen vergeving ontvangen heb, kan ik niet anders dan dat als mijn lot zien. Maar wat zie ik nog meer, als ik rondkijk? Leven en niets anders dan leven in Christus Jezus. “Hij is ons leven.” Wat zie ik als toekomst? Eeuwig leven! 

			Nu begrijp ik de betekenis van de tekst: “Ik ben de opstanding en het leven. Die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.” En ook: “Ik ben het leven: Wie in Mij gelooft heeft het eeuwige leven.” De mens die het woord van de Heere Jezus heeft ontvangen, is van de dood overgegaan in het eeuwige leven. Hij wordt niet veroordeeld en zal daarom ook de dood niet zien. Alles wat voor de gelovige ligt is leven, een volledig, overvloedig en eeuwig leven. Wat is er van onze dood geworden? Onze Heere Jezus heeft die gedragen. Hij is voor ons gestorven. Hijzelf heeft onze zonden in Zijn lichaam aan het kruis gedragen. Hij vertegenwoordigde ons toen Hij stierf. In Zijn dood zijn wij gestorven. Er is geen doodstraf meer voor de gelovige, want er kan geen beschuldiging meer worden ingebracht tegen degenen voor wie Christus gestorven is.

			Zullen wij sterven, voor wie Christus aan het kruis is gestorven? Ons vertrek uit deze wereld is geen straf meer op de zonde. Als ik mijn Heere aan het kruis zie sterven, zie ik dat de dood zelf voor mij dood is.

			De tekst “Wie mijn woorden bewaart zal de dood niet zien”, heeft ook deze betekenis: de geestelijke dood is verdwenen en komt nooit terug. Voordat een mens Christus kent, blijft hij in de dood en om zich heen ziet hij niets dan de dood. Arme zielen! U weet waar ik het over heb, u die bezorgd bent om uw ziel. U probeert te bidden en vindt de dood in uw gebeden. U probeert te geloven, maar u lijkt dood voor het geloof. Helaas, mensen zonder God, u weet het niet, maar de dood is overal in u. U bent dood in uw zonden en overtredingen. Uw zonden zijn wat de grafkleding is voor een lijk. Het lijkt uw natuurlijke kleding. Het past u, het bindt u. U weet weinig van het verval dat over u komt, zodat God Zelf zal zeggen: “Begraaf de doden buiten mijn gezichtsveld.” Zodra het Evangelie van Jezus Christus met kracht tot een mens komt, wat zien wij dan? Hij is niet langer dood. Hij begint het leven te zien. Misschien is het aanvankelijk een pijnlijk leven. Er kan diep berouw zijn over het verleden en angst voor de toekomst. Het kan een leven van hongeren en dorsten zijn. Een leven dat iets verlangt, al weet het nog nauwelijks wat het is. Deze mens ziet het leven. En hoe meer hij de woorden van zijn Zaligmaker houdt, hoe meer hij zich verheugt in Jezus Christus, hoe meer hij rust op de belofte, hoe meer hij van Hem gaat houden en hoe meer zijn nieuwe leven de dood uit het gezicht zal drijven. Het leven groeit en bloeit nu en de oude dood verbergt zich in hoeken en gaten. Hoewel de gelovige nog vaak moet treuren over over de oude dood die terug wil keren, toch ziet hij nu niet meer die dood van de zonde zoals vroeger. Hij kan het niet verdragen, hij heeft geen plezier in de overdenking ervan, maar roept tot God om bevrijding van zonde. Genade bevrijdt ons van de heerschappij van de dood en ook van de straf van de dood.

			“Maar”, roept iemand, “een christen sterft toch ook?” Ik antwoord: Dat is niet noodzakelijk. Sommigen zullen blijven tot aan de komst van de Heere Jezus en dan niet sterven. Er is ook geen wettelijke noodzaak meer dat een mens moet sterven. Toch sterven goede mensen. Ook onze dierbare broeder stierf, maar niet als straf op de zonde. Hij had vergeving ontvangen en God straft degenen die vergeving hebben niet nog eens. Geliefde toehoorders, als u niet in Christus gelooft, dan zal de dood voor u wel een straf zijn op de zonde. Maar voor de gelovige is de natuur van de dood veranderd. Onze dood is een in slaap vallen, niet een gerechtelijke executie. Het is een vertrek uit deze wereld naar de Vader, niet een weggestuurd worden in toorn. Wij hebben de aardse legers verwisseld voor de zegevierende hemelse legermachten bij het verlaten van deze wereld. Door de opstanding van de Heere Jezus is de dood voor ons een tunnel, een doorgang naar het eeuwige leven geworden.

			“Indien een mens Mijn woorden bewaart, hij zal de dood niet zien”, betekent verder ook: hij leeft niet langer onder de invloed van de dood. Hij zal niet eeuwig aan de dood denken en vrezen voor de naderende gevolgen. Ik moet toegeven dat sommige christenen gebonden zijn door angst voor de dood, maar dat komt omdat zij de woorden van hun Meester niet bewaren zoals het zou moeten. Op ons heeft deze uitspraak een zodanige uitwerking, dat wij niet meer bang zijn te sterven, wij verlangen ernaar om te mogen vertrekken.

			Ik moet enkele dierbare broeders corrigeren als zij tegen mij zeggen: “Laat mij de dood van de rechtvaardigen sterven.” Spreek niet zoals Bileam deed. Spreek liever: “Laat mij leven, opdat ik God moge verheerlijken en mijn broeders in nood mag helpen bij het werk voor de Heere.” Ik bid u, maak geen haast om te vertrekken. Dit ongeduld bewijst wel dat de dood zijn verschrikking voor ons heeft verloren. Wij zien de dood niet voor ons als een komende storm. Wij zien de duisternis niet, want wij wandelen in het licht.

			

			Wij zullen nooit de werkelijkheid en het wezen van de dood zien, namelijk, de toorn van God in de tweede dood. Wij hoeven geen veroordeling meer te vrezen, want “God is het die rechtvaardig maakt.” De uiteindelijke scheiding van God, hetgeen de echte dood is van de menselijke natuur, kan nooit tot ons komen. “Wie zal ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heere!” De ellende en het verval die het woord “dood” beschrijft met betrekking tot de ziel, zullen nooit over ons komen. Wij zullen niet vergaan, niemand zal ons uit Gods hand rukken.

			Als de gelovige sterft, ziet hij niet op de dood. Hij wandelt wel door de vallei van de schaduwen van de dood, maar hij vreest geen kwaad, en ziet niemand die hij moet vrezen. Er viel een schaduw over mijn weg, maar ik zag hem nauwelijks en ging verder. Hoezo? Omdat mijn ogen gevestigd bleven op een krachtig licht in de verte. Daardoor viel mij de schaduw niet zo op, die mij anders veel zorgen zou hebben gebaard. Gelovigen verheugen zich zo in de aanwezigheid van hun Heere en God, dat zij er niet zwaar aan tillen dat zij sterven. Zij rusten zo gerieflijk in de omarming van Jezus, dat zij nooit de rouwklage horen. Als zij van de ene wereld in de andere overgaan, is dat zoiets als een reis van Engeland naar Schotland. Het is één koninkrijk en een zon schijnt op beide landen. Vaak vragen treinrezigers: “Wanneer komen we van Engeland in Schotland?” Er is geen plotselinge schok waarneembaar in de trein. Er is geen brede grensstrook. U rijdt van het ene in het andere zonder merkbare overgang. Wij groeien voortdurend in ons geloof, van blad tot aar en van aar tot de volle tarwekorrel. Er is geen zwarte gordel die de stadia van groei van elkaar scheidt. Wij weten het pas als wij aankomen. Maar de overgang kan zo snel gaan dat we die niet zien. De reis van de aarde naar de hemel kan de allergrootste reis lijken, maar het is voorbij als in een oogwenk.

			Hij zal de dood niet zien. Hij zal door de Jordaan gaan alsof het droog land was en nauwelijks merken dat het een rivier was. Net als bij Petrus zullen de deuren vanzelf opengaan. De gelovigen zullen allen weten dat zij vrij zijn. Het zal zijn zoals van Petrus geschreven staat: ”Hij wist niet dat het waarachtig was, wat door de engel geschiedde, maar hij meende een gezicht te zien.” Vrees de dood niet. Jezus zegt: “Die Mijn geboden bewaart zal de dood niet zien.”

			Volg de ziel als zij aankomt in de andere wereld: het lichaam is achtergelaten en de mens is een geest zonder lichaam. Maar hij ziet Jezus niet. Al het leven dat hij nodig heeft, heeft hij in zijn ziel doordat hij één is met Jezus. Toch verwacht hij dat bij de wederopstanding zijn lichaam weer met zijn ziel verenigd zal worden. Het zal dan de woonplaats en het instrument van zijn vervolmaakte geest zijn. Terwijl hij uitwonend is van het lichaam, is hij inwonend bij de Heere, zodat hij de dood niet merkt.

			Maar de oordeelsdag is gekomen, de grote witte troon staat er, de menigten verschijnen voor de Heere. Wat gebeurt er met hem die Christus woorden heeft bewaard? Is hij niet bang? Het is de dag van de toorn! Hij weet dat hij de dood niet zien zal en daarom is hij niet in verwarring. Voor hem geldt niet: “Gaat heen, gij vervloekten!” De hel opent haar mond. De kuil die bestemd is voor de verdoemden opent haar mond en ontvangt hen. De goddelozen zakken weg in menigten. De bozen en alle naties die God vergeten, worden in de hel geworpen. Zal in dat vreselijke uur zijn voet wankelen? Nee, hij zal blijven staan in het gericht en de dood niet zien.

			Maar de wereld staat in brand, alle dingen worden ontbonden en de elementen versmelten van hitte. De sterren vallen als de bladeren in de herfst. Is hij nu ongerust? Nee! Hij zal de dood niet zien. Want Jezus zegt: “Ik leef, en gij zult leven.” O, gezegende ogen die de dood niet zien zullen. Gelukkige geest die vertrouwen mag op Christus Jezus en op een onsterfelijkheid die geen gevaar loopt. Onze geliefde broeder was de verpersoonlijking van een leven in de dienst van de Heere. Afgelopen zondag zat hij naast me en zijn ziel beantwoordde het woord van de Heere. Afgelopen maandag werd geheel besteed in de dienst van God en Zijn kerk, op een hartelijke manier. Hoewel hij vreselijk moest lijden in het vlees, droeg zijn geest hem over zijn menselijke zwakheden heen. Hij liet voortdurend een verbazende inzet en ijver voor God zien en voor de zielen van mensen. Tot het einde bleef de oude passie sterk in hem. Hij wilde spreken voor zijn Heere. Hij was zo bezig dat hij niet wist dat hij stervende was. Hij bevond zich in de hemel voordat hij het doorhad. Ik denk dat hij tot zichzelf sprak: “Ik dacht dat ik naar de tabernakel ging, maar hier ben ik in de tempel van mijn God. Jarenlang heb ik mijn plaats ingenomen tussen mijn broeders beneden en heb mijn Heere gediend. Nu heb ik een thuis boven en zie Zijn aangezicht. Ik zal nu zien wat er te doen is.” Ja, hij zal God dag en nacht dienen in Zijn tempel, net als hij hier gedaan heeft. Want hij was nooit moe van werken voor Jezus. Hij was er altijd mee bezig en altijd vol leven. Hij heeft geen dood gezien terwijl hij onder ons was, want hij vloeide over van leven. Toen de lichamelijke dood kwam, keek hij daar niet naar, maar boog het hoofd en merkte dat hij voor de troon stond.

			Wat een heerlijk woord is dit! Niet voor de goddelozen. U moet naar de dood kijken. Het achtervolgt u nu: wat wordt er van mij in het uur van mijn dood? Voor u is er niets anders dan het loon van de zonde, dat is de dood. Het verval en grote ellende van uw ziel zullen eeuwig uw deel zijn. U wordt opgesloten met de verdoemde, ellendige en vernielde zielen! Dat is een vreselijk vooruitzicht. Het mag u best schrik aanjagen. Maar voor de gelovige is de bitterheid van de dood verleden tijd. Wij hebben niet meer te maken met de dood als straf op de zonde. Ook niet meer met de geestelijke dood als verstikking van het hart en de moeder van het verderf.

			III. Dit brengt mij tot het derde punt: de grote Gever van het Leven.

			Wat waren de Joden boos! Wat sloegen ze een gewetenloze taal uit! Ze konden zelfs Christus woorden niet correct weergeven. Zij zeiden: “U hebt gezegd, indien een mens Mijn woorden bewaart, hij zal de dood niet smaken.” Dat zei Jezus niet. Hij zei: “Zal de dood niet zien.” Wij zullen de dood wel smaken, zoals onze Meester. Want er staat dat Hij de dood gesmaakt heeft voor iedereen. Toch zullen wij de gal van de dood niet drinken zoals Hij, want de “dood is verslonden tot overwinning.” De gal van de dood is opgelost in de schaal van de overwinning. De Heere Jezus zei niet dat wij de dood niet zullen smaken. Hij bedoelde niet dat wij niet zullen sterven, in de normale betekenis van het woord. Hij gebruikte de woorden in hun religieuze betekenis, die de Joden goed kenden van hun profeten. Het Oude Testament gebruikt het woord dood zo al, de Joden kenden die betekenis heel goed. Dood betekent niet altijd de scheiding van ziel en lichaam. God sprak tot Adam: “Ten dage dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.” Adam en Eva stierven in de zin zoals bedoeld. Hun zielen werden niet meteen gescheiden van hun lichaam, zij werden niet vernietigd. Zij bleven nog steeds werken op de aarde. “De ziel die zondigt zal sterven”, verwijst naar de dood die een degradatie, een vreselijke toestand, een totaal verval is. 

			Dood betekent niet dat men ophoudt te bestaan, maar iets heel anders. De overwinning en verwoesting van een ziel zijn de dood ervan, net zoals vervolmaking en vreugde het eeuwige leven ervan uitmaken. De scheiding van de ziel van God is de doodstraf en dat is echt dood. De Joden wilden de Heere Jezus op dit punt niet begrijpen. Toch begrepen ze wel degelijk dat wat Jezus beweerde Hem heerlijker maakte dan Abraham en de profeten. Tussen hun scheldwoorden vinden we een leerzaam zinnetje. Het is niet de grootheid of de heerlijkheid van de gelovige die zijn eeuwige zaligheid zeker stelt. Het is het verbonden zijn met de Heere Jezus, Die groter is dan Abraham en de profeten. Een mens bewaart Christus’ woorden en dat wordt een band tussen hem en Christus. Hij wordt één met Christus. Vanwege hun Heere zullen de rechtvaardigen leven. Christus’ leven wordt gezien in geheel Zijn volk. Zij spiegelen Zijn goddelijk leven. Hij heeft het leven in Zichzelf en Hij verleent dat leven aan Zijn uitverkorenen. Zoals de oude schepping de heerlijkheid van de Vader liet doorschemeren, zo laat de nieuwe schepping de heerlijkheid van de Zoon zien. Gelovigen vinden hun hoogste levensvorm in Jezus Christus hun Heere. Ieder deel van hun leven verheerlijkt Hem.

			Het is de heerlijkheid van de Heere Jezus dat wij bij Zijn woord leven. Hij onderhoudt ons niet door een automatisme van Zijn voorzienigheid, maar door Zijn woord. Toen de wereld ontstond omdat God sprak, kregen wij leven en zo kunnen wij verder leven door Christus’ woorden. Wat Hij heeft onderwezen, ontvangen wij in onze harten en het wordt de oorsprong van ons eeuwig leven.

			

			Het is duidelijk dat de Heere Jezus veel groter is dan Abraham en al de profeten. Hun woord kon de mensen niet tot leven wekken, noch henzelf in leven houden. Maar de uitspraken van de Heere Jezus wekken elk tot leven die ze ontvangt. Door ze te bewaren zullen ze leven, ja, eeuwig leven. Glorie en heerlijkheid zijn aan Hem die levend maakt wie Hij wil.

			Een heerlijke gedachte vloeit hieruit voort en daarmee wil ik afsluiten. De heerlijkheid van Christus hangt af van het feit dat ieder die Zijn woorden bewaart de dood niet zien zal. Als u en ik Zijn geboden bewaren en de dood zien, dan is Jezus niet waarachtig. Dan zal het blijken dat Hij of de kracht niet had, of Zijn belofte niet wilde houden. Dan zou Hij de heerlijkheid van Zijn trouw verliezen. Zijn eer staat op het spel.

			Als een kind van God duizenden voor Jezus gewonnen heeft,en dan zou omkomen, wat een vreselijke mislukking van verbondsbeloften zou dat zijn! Maar die mislukking zou net zo groot zijn als de geringste van allen die het woord van de Heere bewaren, zou verloren gaan. Zo’n verlies van eer voor onze heerlijke God zou onvoorstelbaar zijn. Daarom, als iemand die het minst geacht is in Vaders huis werkelijk op Hem vertrouwt, hoewel hij beladen blijft met zonden en gebreken, dan moet Christus hem bewaren voor het zien van de dood. Zijn betrouwbaarheid, Zijn kracht, Zijn onveranderlijkheid en Zijn liefde, zijn alle betrokken bij Zijn trouw aan de belofte aan iedere gelovige. Ik wil dat u met deze gedachte getroost naar huis gaat.

			Als er hier vanmorgen nog een schuldige overtreder is die zichzelf de grootste zondaar voelt die ooit geleefd heeft, als u tot Christus wilt komen, leg dan uw hand op de belofte. Houd daaraan vast en gehoorzaam, dan zult u de dood niet zien. Er is geen ziel in de hel die ooit zal kunnen zeggen: “Ik heb Christus’ woorden bewaard en ik heb de dood gezien, want ik ben hier.” Zo iemand zal er niet zijn, anders is Christus’ eer bevlekt in alle eeuwigheid. Bewaar Zijn woorden en Hij zal u bewaren voor de eeuwige dood! 

			Amen.

		

	
		
			Gehoorzame vrienden

			“Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.” (Johannes 15:14)

			Onze Heere Jezus Christus is zonder meer de beste vriend. Een vriend in nood en dood. “Vriend!” zei Socrates, “er is geen vriend!” Maar Socrates kende onze Heere Jezus niet, anders zou hij eraan hebben toegevoegd: ”behalve de Heiland.” In het hart van onze Heere Jezus brandt zo’n vriendschap voor ons dat alle andere vormen erbij in het niet vallen, zoals kaarsen bij de zon. “Geen mens heeft meer liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vriend.” Een gewoon mens is zover gegaan als maar mogelijk is wanneer hij zijn leven geeft voor zijn vriend. Hij zou echter toch wel gestorven zijn. Door te sterven voor zijn vriend betaalt hij alleen wat eerder de schuld die onvermijdelijk vroeger of later had moeten worden betaald. Voor Christus was die noodzaak om te sterven er helemaal niet. Dat maakt Zijn liefde en Zijn vriendschap zo uniek. Hij stierf, terwijl Hij niet had hoeven sterven. Hij stierf, gemarteld, terwijl Hij in glorie had kunnen leven. Geen mens heeft ooit zo’n groot bewijs van vriendschap gegeven. 

			De vriendschap van onze Heere zou voor onze vriendschap een voorbeeld moeten zijn. Dat kan niet in alle opzichten, want onze situatie is anders en de omstandigheden zijn anders. Zijn vriendschap is altijd de liefde van de meerdere voor de mindere. Liefde van de weldoener voor de behoeftige. De liefde van de Verlosser voor hen die tegen een prijs gekocht zijn. Maar als we deze punten buiten beschouwing laten, dan zijn de toon en geest van de vriendschap van onze Heere dusdanig, dat het des te beter is als we die zo nauwkeurig mogelijk tot voorbeeld nemen. Een vriendschap als de Zijne zou als weerslag hartelijke zelfopofferende vriendschap van onze kant tot gevolg moeten hebben. 

			Onze Heere spreekt er in deze tekst denk ik niet tot ons over of Hij onze vriend is, maar of wij Zijn vrienden zijn. Hij is “de vriend van zondaren.” Maar zondaren zijn niet Zijn vrienden voordat ze bekeerd zijn. “Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied.” Dan pas zijn we Zijn vrienden. Zijn liefde voor ons is volkomen uit Hem. Vriendschap vraagt iets van ons. Vriendschap kan niet helemaal van één kant komen. Het is beter éénzijdige vriendschap een zegening, genade of weldaad te noemen. Vriendschap in zijn volle betekenis is wederzijds. U kunt doen wat u wilt voor iemand en buitengewoon welwillend zijn, en toch reageert die persoon daar misschien helemaal niet op. Vriendschap kan echter alleen bestaan als er ook een beantwoording is. Daarom ligt niet de vraag voor ons of Christus ons liefheeft of niet. Ook niet of Christus medelijden met ons heeft of niet. In een ander gedeelte van de Schrift lezen we van “Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad zelfs toen wij nog dood waren in de zonden en misdaden”. Hij sloot vriendschap met ons toen wij vijanden waren. Dat is nu echter niet aan de orde. De vraag is of wij vrienden zijn van Hem. Dat moeten we worden voor er werkelijk sprake kan zijn van de intimiteit van wederzijdse vriendschap. Zoals ik al zei, vriendschap kan niet helemaal van één kant komen. Het is als met een weegschaal, er moet een balans zijn. De liefde moet wederzijds worden. Jezus vertelt ons hier dat als we Zijn vrienden willen worden, we moeten doen wat Hij ons gebiedt, uit liefde voor Hem. 

			Geliefden, het is de hoogste eer die er bestaat om de vriend van Christus genoemd te worden. Er bestaat beslist geen naam die waardiger is dan de naam die Abraham kreeg toen hij genoemd werd “de vriend van God.” De heer Brooke was zo ingenomen met de vriendschap van Sir Philip Sydney dat hij op zijn graftombe alleen maar wilde laten graveren: “Hier ligt de vriend van Sir Philip Sydney.” Dat is mooi, zo’n gevoel, maar nog veel mooier is het om te kunnen zeggen: “Hier woont een vriend van Christus.” Wat een heerlijke vernedering dat Hij mij “vriend” wil noemen. Als ik een ware gelovige ben, dan is Hij niet alleen mijn vriend, zonder Wie ik geen enkele hoop op het hiernamaals zou kunnen hebben, maar in Zijn overvloedige genade wil Hij mij beschouwen als Zijn vriend. Hij wil mijn naam schrijven op de erelijst met ingewijden die vertrouwelijk met Hem mogen spreken, net als mensen die geen geheimen voor elkaar hebben. Ze storten hun hart bij Hem uit en Hij verbergt niets voor hen, maar Hij zegt: “Anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben.” Geliefden, wat een licht werpt dat op de gehoorzaamheid aan de geboden van Christus. Ik moet u er in het begin van deze preek al op wijzen hoe de leer van onze tekst de gehoorzaamheid verheerlijkt en er de vreugde en heerlijkheid van het leven van maakt. Wat is dat kostbaar. Het is een betere bezegeling van vriendschap dan het bezit van de grootste geschenken of invloed. Christus zegt niet: “U bent mijn vrienden als u aanzien onder de mensen verworven hebt, of eer in de kerk.” Nee, hoe arm u ook bent -en degenen tot wie Hij deze woorden sprak, waren zeer arm- Hij zegt: “Gij zijt Mijn vrienden, wanneer gij doet wat Ik u gebied.” Gehoorzaamheid is beter dan weelde en beter dan een status. Jezus waardeert Zijn vrienden. Niet om wat ze hebben of wat voor kleding ze dragen, maar om wat ze doen. Alle elf apostelen hadden opmerkelijke gaven voor hun levenswerk. Toch zegt hun Heere niet: “Jullie zijn Mijn vrienden, omdat Ik jullie de talenten voor het apostelschap geschonken heb.” Zelfs tot de bedieners van het heilig avondmaal zegt Jezus ronduit: “Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied.” Daarom draait het in uw vriendschap: “Wanneer u gehoorzaam bent, dan bent u Mijn vrienden.” Hij zegt niet meer en niet minder tegen ieder van ons die vandaag verlangt naar de hoge waardigheid van het tot de kring van Zijn persoonlijke vrienden gerekend te worden. U moet, mijn broeders, uw Heere en Meester gehoorzaam zijn, en dat daarnaar verlangen, anders bent u niet Zijn boezemvrienden. Dit is het enige nodige, alleen genade kan ons dat schenken. Verzetten wij ons tegen het verzoek? In het geheel niet. Met vreugde dragen wij het zachte juk van onze Heiland. 

			I. Laten we ons eens wat meer verdiepen in ons thema. 

			In de eerste plaats merken we op dat onze Heere Zelf zegt welke gehoorzaamheid Hij vraagt van degenen die zich Zijn vrienden noemen. Ware vrienden willen graag weten wat ze kunnen doen om het voorwerp van hun liefde te kunnen behagen. Zo willen wij graag horen wat onze geliefde Heere zegt tot de beperkte kring van Zijn uitverkorenen. Hij vraagt gehoorzaamheid van allen. Niemand van ons is vrijgesteld van het doen van Zijn geboden. Hoe hoog of laag onze toestand is, wij moeten gehoorzamen. Al hebben we maar één talent, we moeten gehoorzamen. Ook als we tien talenten hebben, moeten we gehoorzamen. Er kan geen vriendschap met Christus zijn tenzij ieder van ons bereid is Hem hartelijk en trouw te dienen. Vertel het verder aan iedereen die zich christen noemt: Als u gerekend wilt worden tot de vrienden van Jezus dan moet u zorgvuldig zijn in uw persoonlijke gehoorzaamheid aan Zijn gezegende wil. Bedenk dat zelfs tot de koningin die aan Zijn rechterhand staat, gekleed in het goud van Ofir, gezegd wordt: “Hij is uw Heere, aanbid Hem.” 

			Het moet wel actieve gehoorzaamheid zijn, let daarop. “Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied.” Je bent er dus niet door te denken dat het voldoende is als je vermijdt wat Hij verbiedt. Afkeer van het boze vormt een groot gedeelte van rechtvaardigheid, maar het is niet genoeg voor vriendschap. Iemand kan zeggen: “Ik ben geen dronkaard, ik ben niet oneerlijk, ik ben niet overspelig, ik ontheilig de sabbat niet, ik ben geen leugenaar”. Dat is allemaal prima, maar dan bent u niet rechtvaardiger dan de Schriftgeleerden en de Farizeeërs, en die kunnen het Koninkrijk niet binnengaan. Het is goed dat u niet moedwillig zondigt, maar wanneer u vrienden van Christus wilt zijn, komt er nog veel meer bij kijken. Wat een arme vriendschap zou het zijn als u alleen maar zei: “Ik ben uw vriend, en om dat te bewijzen zal ik u niet beledigen, u niet beroven, en geen kwaad van u spreken”. Er moet toch zeker een positiever bewijs zijn om die vriendschap te bevestigen. De Heere Jezus Christus legt grote nadruk op de positieve verplichtingen. Het is: “Zo gij doet wat Ik u gebied.” Op de laatste dag zal Hij zeggen: “Ik was hongerig, en gij hebt mij niet te eten gegeven, Ik was dorstig, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven.” In dat gedenkwaardige 25e hoofdstuk van Matthéüs wordt niets gezegd over negatieve verdiensten. De positieve daden daarentegen worden genoemd en tot in de finesses behandeld. Vriendschap wordt zichtbaar door oprechte hulpvaardigheid. Mooie woorden zijn lucht en werken niets uit als ze niet gestaafd worden met liefdedaden. Vriendschap kan niet bestaan van mooie woorden, maar heeft het brood van de daad nodig. Het geïnspireerde Woord zegt: “Toon Mij een bewijs van uw liefde. Toon het door te doen wat Ik u gebied.”

			Het is helder uit het woordgebruik van de tekst, dat de gehoorzaamheid die Christus van ons verwacht voortduurt. Hij zegt niet: “als u af en toe doet wat Ik u gebied.” Bijvoorbeeld op zondagen, als u dan doet wat Ik u gebied in uw kerk, dan is het voldoende. Nee, we moeten in Hem blijven en Zijn geboden houden tot het einde toe. Ik preek u nu niet dat de werken een weg tot behoud zijn, maar het zijn bewijzen van kameraadschap, dat is heel iets anders. Overal en altijd, onder alle omstandigheden, moeten we proberen te doen wat Jezus van ons vraagt, blijmoedig en vol eerbied voor Hem. De tedere liefdevolle onderworpenheid die een gelovige vrouw haar man betoont, moeten wij ook ons leven lang met vreugde schenken als wij Zijn vrienden zijn.

			Deze gehoorzaamheid moet ook algemeen zijn. “Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied.” Zo gauw er iets ontdekt wordt als zijnde een gebod, dan zal een ware vriend van Christus zeggen: “Dat zal ik doen”. En hij doet het. Hij kiest niet zomaar uit welk voorschrift hij wel zal houden en welk niet, want dat is eigenwijsheid en geen gehoorzaamheid. Gelovigen die ik ken hebben op dit punt soms grote vergissingen gemaakt. Ze waren heel strikt op het ene punt en spraken schande van iedereen die het niet haalde bij hun striktheid. Ze deden alsof die ene plicht de hele wet vervulde. Velen zijn voornamelijk aan het muggenziften. Ze hebben een grote keuze aan zeven gekocht met het allerfijnste net om alle muggen uit hun kopje te zeven. Tegelijkertijd hebben ze op andere dagen hun mond geopend en zonder een spier te vertrekken een kameel doorgeslikt. Dat is niet goed. Het gaat erom of “u doe wat Ik u gebied”. Niet dat kleine dingen onbelangrijk zijn, absoluut niet. Als Christus u vraagt muggen te ziften, doe het dan vol ijver. Zorg dat er geen enkel mugje ontsnapt als Hij u vraagt het te verwijderen. Het kleinste bevel van Christus kan vaak van het grootste belang zijn, en ik zal u vertellen waarom. Sommige dingen zijn groot, duidelijk groot, en om bepaalde redenen zal zelfs een hypocriete gelovige ze doen. Het draait echter om de kleine dingen. Hypocrieten nemen de moeite niet om daarop te letten, omdat geen mensentong hen zou prijzen voor zo’n daad. Hier ligt het bewijs van uw liefde. Wilt u de kleinere dingen net zo goed doen voor Jezus als de wat meer gewichtige? Veel te vaak wordt gezegd: “Daar zie ik geen enkel nut van in. Ik kan daar wel buiten. Er zijn zoveel verschillende meningen op dat gebied”, enzovoorts. Dat komt allemaal van de boze. Het is niet verenigbaar met de geest van vriendschap met Christus.

			

			De liefde schept ook behagen in kleinigheden. Is het de wil van Christus? Is het duidelijk een bevel van Zijn Woord? Dan is het niet aan u om te beredeneren of om vragen te stellen. De waarheid van uw onderworpenheid aan uw Heere en Meester kan wel eens afhangen van deze schijnbare onbenulligheden. Een dienstmeisje kan het ontbijt op tafel zetten en voor haar gevoel haar plicht gedaan hebben, maar als haar bazin haar gezegd heeft dat ze het zout op de hoek van de tafel moet zetten en ze heeft dat niet gedaan, dan zou ze ter verantwoording geroepen worden voor haar nalatigheid. Veronderstel dat ze haar bazin zou antwoorden: “Ik vond het niet nodig. Ik heb het ontbijt voor u neergezet, en dat beetje zout vind ik te veel moeite.” Dan zou haar bazin kunnen antwoorden: “Ik heb je toch gezegd ervoor te zorgen dat het zoutvaatje er zou staan. Denk erom dat je het morgen doet!” De volgende morgen is er weer geen zout. Het dienstmeisje zegt weer dat ze het niet nodig vond om het zout op tafel te zetten. Haar bazin is ontevreden en zegt dat haar wens uitgevoerd moet worden. Zou zij niet een erg dom en ergerlijk meisje zijn wanneer ze zou weigeren dat te doen omdat zijzelf er het nut niet van inziet? Waarschijnlijk zou de jongedame snel naar ander werk moeten gaan uitkijken, want zulk gedrag is heel erg vervelend. Dat is nu ook het geval met die gelovigen die zeggen: “Ik heb op de hoofdzaken gelet, wat ik negeer zijn alleen maar bijzaken!” Dat zijn geen goede dienaren. Dat kunnen nooit vrienden zijn. Daarom smeek ik u, geliefde broeders, werk in algemene gehoorzaamheid. Wat Hij ook tegen u zegt, doe het. Alleen door oprechte inspanning om volledig Zijn wil te doen, kunt u in gelukkige gemeenschap met Hem leven en echt Zijn vrienden zijn.

			Bedenk wel dat dit gehoorzaamheid is aan Christus Zelf. Leg de nadruk op het kleine woordje Ik. “Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied.” Wij moeten deze dingen doen omdat Jezus ze gebiedt. Werpt de koninklijkheid van onze Heere niet een bijzonder sterk licht op de noodzaak tot gehoorzaamheid? Wanneer we weigeren te gehoorzamen, weigeren we te doen wat God Zelf beveelt. Wanneer de Heere Jezus Christus, de Zoon van God en onze Verlosser, niet wordt gehoorzaamd, dan is dat verraad. Hoe kunnen oproerkraaiers tegen de Koning ooit vrienden zijn van Zijne Majesteit? De geboden van de Schrift zijn niet de bevelen van mensen of de verordeningen van engelen, maar de wetten van Christus. Hoe zouden we die durven te negeren? Wij moeten goed doen omdat Jezus ons dat beveelt. We hebben lief om Hem te behagen te doen. Er kan zonder deze dingen geen vriendschap bestaan. O, wat een genade om de Heere met vreugde te dienen.

			Ter afsluiting van dit eerste punt: het lijkt alsof onze Heere wil dat we Hem gehoorzamen vanuit een vriendelijk gemoed. ”Gehoorzaamheid aan Christus alsof we daartoe gedwongen werden door pijn en straffen zou niets waard zijn als bewijs van vriendschap. Dat kan iedereen begrijpen. Hij heeft het niet over slaven, maar over vrienden. Hij wil niet dat we onze plichten vervullen uit angst voor straf of liefde tot beloning. Wat Hij van Zijn vrienden verlangt, moeten vruchten van liefde zijn. Zijn wil moet onze wet zijn omdat wij ons verblijden in Hem. Er zijn gelovigen die ervan langs moeten krijgen voordat ze hun plicht doen. Ze moeten ontroerende preken horen, opwindende bijeenkomsten bijwonen en onder spanning leven. Maar vrienden van Christus hebben geen andere aansporing nodig dan liefde. “De liefde van Christus dringt ons.” Mensen met de goede instelling doen wat Jezus van hen vraagt zonder afranseling of achtervolging, zonder aansporing of dwang. Afgedwongen deugd wordt al in de kiem gesmoord, zoals veel stukken aardewerk barsten bij het bakken. De wijn van onze gehoorzaamheid moet ongehinderd stromen uit de rijpe trossen van liefde van de ziel, anders is het niet goed genoeg voor de koninklijke bokaal. Wanneer plicht een vreugde wordt en geboden net zo zoet als beloften, dan zijn we vrienden van Christus, en niet eerder.”

			II. Nadat ik uiteengezet heb welke vorm van gehoorzaamheid Christus vraagt, wil ik ten tweede opmerken dat onze Heere ons uit deze zin ook laat opmerken dat wie Hem niet gehoorzamen geen vrienden van Hem zijn. 

			Het kan best zijn dat Hij op hen neerziet en hun vriend is door hun harten te veranderen en hun zonden te vergeven, maar ze zijn geen vrienden van Hem. Iemand die Christus niet gehoorzaamt geeft de Heiland niet de plaats die Hem toekomt, en dat is een onvriendelijke daad. Als ik een vriend heb, zal ik er wel goed voor zorgen dat hij alle eer krijgt die hij verdient. Is hij mijn meerdere, dan let ik er goed op of hij me niet opdringerig vindt of zou kunnen denken dat ik misbruik maak van zijn vriendelijkheid. Nee, ik zou hem nog meer waarderen dan iemand anders. Wie waarlijk vriend van Christus is, vindt het heerlijk om Hem te eren als een groot Koning. Wie Hem echter geen koninklijke rechten geeft, is een verrader en geen vriend. Onze Heere is het Hoofd van Zijn Kerk en daaruit vloeit voort de vreugdevolle onderdanigheid van de leden. Ongehoorzaamheid miskent Christus de waardigheid van dat heilig Hoofd-zijn, dat is Zijn Koninklijke recht boven alle leden van Zijn geestelijke lichaam. Wie niet gehoorzaamt, gedraagt zich niet als een echte vriend. Hoe kan je nu Zijn vriend zijn als je Zijn heerschappij niet erkent? ”Tevergeefs pocht u dat u in Zijn kruis vertrouwt wanneer u niet buigt voor Zijn kroon.”

			Iemand die Zijn geboden niet houdt, kan geen vriend van Christus zijn omdat hij niet eenswillend is met Christus, dat is duidelijk. Een ongelijk span kan toch niet samen optrekken? Echte vriendschap kan niet bestaan tussen mensen die het over de belangrijkste zaken niet eens zijn. Er kunnen geen punten van overeenstemming zijn tussen Jezus Christus en iemand die Hem niet wil gehoorzamen. Zo iemand zegt eigenlijk: “Heere Jezus, ik verafschuw Uw zuivere heilige wil, Uw liefelijke genadige geboden vind ik vermoeiend.” Wat kan dat nu voor vriendschap zijn? Ze zijn niet één van gedachten: Christus wil heiligheid, deze mens wil de zonde. Christus wil geestelijke gesteldheid, die man vleselijke gesteldheid. Christus wil liefde, die mens denkt aan zichzelf. Christus wil de Vader grootmaken, die man wil zichzelf verheffen. Hoe kan er ooit enige vriendschap bestaan wanneer ze lijnrecht tegenover elkaar staan in doel, onderwerp en geest? Dat is onmogelijk.

			Wie Christus niet gehoorzaamt, kan Zijn vriend niet zijn, ook al beweert hij van wel. Al beweert hij bij hoog en laag dat hij een gelovige is, toch kan hij een vijand van het kruis zijn. Wanneer anderen deze man zijn eigen begeerten zien volgen, dan roepen ze uit: “U was ook bij Jezus van Nazareth.” Ze schrijven al zijn fouten toe aan zijn godsdienst en beginnen rechtstreeks de Naam van Christus te lasteren. Door het tegenstrijdige gedrag van de gelovige vrienden van onze Heere wordt Zijn zaak meer gehinderd dan door wat dan ook. ”Veronderstel dat u en ik een heel goede kennis hadden die dronken op straat werd gevonden of een inbraak of diefstal pleegde, zouden we ons niet vreselijk schamen voor zijn gedrag? Als hij voor de rechter zou worden gebracht, zou u het dan op prijs stellen als er werd gezegd: “Dat is nou de boezemvriend van die en die”? O, u zou uw handen voor uw gezicht houden en uw buren smeken er niet over te praten. Want als bekend zou worden dat zo’n kerel uw vriend is, dan zou dat uw goede naam en eer aantasten. Wij zeggen bedroefd dat de Naam van Jezus Christus wordt aangetast en Zijn eer wordt bezoedeld door velen die de naam van christen dragen zonder de geest van Christus te hebben. Zij kunnen niet Zijn dierbare vrienden zijn. Ach, wat een wonden zijn Jezus toegebracht in het huis van Zijn vrienden. Toen Caesar viel, werd hij vermoord door de dolken van zijn vrienden! In plaats van vertrouwen vond hij verraad. Hij had hun leven gespaard, maar zij spaarden zijn leven niet. Wee hen die onder het mom van christendom de Heere levend kruisigen en Hem openlijk te schande maken. Niets brandt zo op de wangen van Christus als een judaskus, en die heeft Hij vaak gekregen.”

			Wie Hem niet gehoorzaamt, kan niet gerekend worden tot de vrienden van Jezus, want dat zou Hem werkelijk te schande maken. Vroeger was het zo -ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat- dat als iemand graaf wilde worden of een eervolle titel wilde krijgen, hij alleen maar een bepaald bedrag hoefde te betalen aan de pauselijke schatkist in Rome en hij werd meteen tot de adelstand verheven. De titels die zo werden, verkregen waren niet eervol voor degenen die ze verleenden en ook niet voor de ontvanger. Wat een zogenaamde paus ook mag doen, onze Heere Zelf verkoopt geen waardigheden. De titel “vrienden van Jezus” gaat gepaard met een bepaald kenmerk, en kan niet op andere wijze worden verkregen. Zijn vrienden gehoorzamen Hem: “Als u mij liefhebt, houd dan Mijn geboden.” Hij verleent dat exclusieve recht van het adeldom aan alle gelovigen die vol liefde Hem volgen, maar op Zijn lijst van vrienden komt niemand via een zijdeurtje binnen. Ziet u dan niet dat dit moet tot Zijn eer? Zou u willen dat onze Heere opstond en zei: “Deze dronkelap is Mijn vriend”? Zou u Hem willen horen zeggen: “Die bankroete zwendelaar is mijn beste maat”? Zou u willen dat Jezus vriendschappelijke omgang eiste van verdorvenen en heidenen? Toon mij wie uw vrienden zijn, en ik zal zeggen wie gij zijt. Wat zou er van Jezus gezegd worden als Zijn naaste kennissen er een losse moraal en zondige principes op nahielden? Je onder hen begeven, is heel iets anders dan ze tot je vrienden maken. Als er geen verwantschap is, geen punt van overeenkomst, dan kan de mooie bloem van vriendschap geen wortel schieten. Daarom mogen we de tekst ook in het negatieve doortrekken: “U bent niet Mijn vrienden wanneer u niet doet wat Ik u gebied.” 

			III. Onze derde gedachte is dat wie Christus het meest gehoorzaamt op zeer goede voet met Hem staat. 

			“Gij zijt Mijn vrienden”, lijkt Hij te zeggen, “leef dicht bij Mij, geniet de praktische persoonlijke vriendschap en de dagelijkse omgang met Mij, indien je gewillig gehoorzaamt.” Een aantal van u, broeders en zusters, weet uit persoonlijke ervaring dat je niet in heilige omgang met Christus kunt wandelen tenzij je Zijn geboden houdt. Er is geen gevoel van gemeenschap tussen onze zielen en Christus als we weten dat we iets verkeerds hebben gedaan en we er geen berouw over hebben. Als we weten dat we gezondigd hebben, zoals zo vaak, dan breken onze harten omdat we onze Heiland bedroefd hebben. We gaan Hem van ons leed vertellen en onze zonden belijden. Dan zijn we nog steeds Zijn vrienden en Hij kust onze tranen weg en zegt: “Ik ken uw zwakheid; Ik wil graag de misdaden verzoenen. Onze vriendschap is niet verbroken. Ik zal Mijzelf nog in u openbaren.” Wanneer we weten dat we verkeerd hebben gedaan en we hebben er geen verdriet over, dan kunnen we niet bidden. Dan kunnen we niet met de Heiland spreken en we kunnen niet met Hem wandelen als Zijn vrienden. Wanneer we vertrouwd raken met de zonde, dan houdt de vertrouwelijke omgang met Jezus op. Wanneer we volharden in het kwaad, dan kan er geen gelukkige vriendschap zijn tussen ons en onze Zaligmaker. Als uw geweten u heeft gezegd, geliefde broeder, dat u bepaalde dingen moet opgeven en u blijft er toch mee doorgaan, dan zult u als u daarna knielt uzelf ernstig belemmerd voelen. Wanneer u met uw Bijbel open hoopt op gemeenschap met Christus zoals u die eerder ervaren hebt, dan zult u merken dat Hij Zich teruggetrokken heeft en u zult Hem niet vinden. Is het een wonder? Als de zonde aan de deur ligt, hoe kan God dan naar ons lachen? Verborgen zonde vergiftigt onze gemeenschap bij de bron van de fontein. Als er ruzie is tussen u en Christus, en u koestert uw boezemzonden die Hij verafschuwt, hoe kunt u dan ooit Zijn vriendschap genieten? Hij vertelt u dat de zonde een dodelijk venijn is, maar u antwoordt: “Het is een parelketting”, en hangt die vervolgens om uw nek. Vindt u het vreemd dat Hij bedroefd is over zulk dwaas gedrag omdat Hij u liefheeft? O, doe uzelf dat onrecht niet aan. Maak uzelf niet te schande onder Zijn wijze geboden.

			Er zijn christenen die nooit tot volledige kameraadschap met Christus komen omdat ze Zijn Woord niet voldoende bestuderen en niet onderzoeken wat Zijn wil is. Elke christen zou er ernstig mee bezig moeten zijn, vooral in het begin van zijn levensloop, om erachter te komen wat de wil van zijn Heere is op alle gebieden. De helft van de christelijke wereldbevolking is tevreden met zich de vraag te stellen: “Wat is regel in onze kerk?” Dat is helemaal niet de vraag. Het gaat erom: “Wat is de regel van Christus?” Er wordt gepleit: “Mijn vader en moeder hebben dat al gedaan.” Dat gevoel, daar kan ik tot op zekere hoogte inkomen. Kinderlijk ontzag dwingt bewondering af. Toch kunnen we in geestelijk opzicht geen mens vader noemen. De Heere Jezus moet onze Meester en ons voorbeeld zijn. God heeft uw geweten niet onder de zorg van uw moeder geplaatst. Ook heeft Hij uw vader niet het recht of de macht gegeven verantwoordelijkheid voor u af te leggen. Ieder mens moet zijn eigen last dragen en heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Onderzoekt de Schriften voor uzelf en volg geen andere leer dan die wordt geleid door de Geest. Uw licht moet rechtstreeks van de Zon komen. Laat de Heilige Schrift uw onbetwijfelde leefregel zijn voor geloof en praktijk. Mocht er iets zijn waarover u niet zeker bent, dan reken ik erop dat u als Zijn vrienden trouw bent aan Christus en erchter probeert te komen wat Zijn wil is. Zodra u daarover zekerheid hebt, trekt u zich dan maar niets meer aan van autoriteiten of hoogwaardigheidsbekleders die Zijn wet bestrijden. Laten er geen vragen zijn, geen aarzeling, geen uitstel. Wanneer Hij u beveelt, voer dan Zijn wil uit, al donderen de poorten van de hel. Tenzij u vastberaden probeert Hem tevreden te stellen, kunt u niet Zijn vriendschap genieten. De intimiteit tussen u en Christus zal verstoord worden door de zonde. U kunt niet uw hoofd op Zijn borst laten rusten en zeggen: “Heere, ik ken Uw wil, maar ik ben niet van plan die te doen.” Zou u werkelijk dat liefelijke gezicht kunnen aankijken, -dat ooit zo verstoord werd, en nu heerlijker is dan de hemel- en zeggen: “Mijn Heere, ik heb U lief, maar ik wil niet in alle opzichten Uw wil doen”? Met alle liefde die Hij voor u heeft, zal Hij u straffen om die oproerige geest als u eraan toegeeft. Het is een vreselijk kwaad. Heilige ogen kunnen dat niet verdragen. Hij is een jaloerse minnaar en Hij zal de zonde, die Zijn vijand is, niet toelaten.

			“Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied!” O geliefden, denkt u het zich eens in! Onder al de kruisen en verliezen en beproevingen van het leven is er geen betere troost dan de overtuiging dat u het doen van Gods wil op het oog hebt. Wanneer iemand lijdt om Christus’ wil terwijl hij geleidelijk doorgaat op het pad van de heiligheid, dan kan hij zich verblijden in de verdrukking. Verliezen die geboren zijn in de verdediging van het recht en de waarheid zijn winst. Nooit is Christus Zijn vrienden meer nabij dan wanneer ze moedig smaad verdragen om Zijnentwil. Als we in de problemen raken door onze eigen dwaasheid, dan voelen we de pijnscheuten in ons hart. Maar als we gewond raken in de strijd van onze Heere, dan zijn de littekens eretekens. Om Zijnentwil kunnen we verwijten aanvaarden en hangen we die om als een erekrans. Jezus schept er vreugde in de Kameraad te zijn van mensen die uitgestoten zijn door familie en kennissen vanwege de waarheid en trouw aan Zijn kruis. Iemand die gelovig is, noemen ze fanatiek, enthousiast en nog meer van zulke onwelluidende namen. Er is echter geen reden om je daarover druk te maken, want de eer van vriend van Christus te zijn, weegt veel zwaarder dan hoe de wereld erover denkt. Wanneer we het Lam volgen waar Hij ook heengaat, dan is Hij verantwoordelijk voor de afloop, niet wij. De gevolgen van wat wij goed doen komen God toe. De theorie dat je voor het goede doel wel een kleine overtreding mag begaan, is verwerpelijk. Ik heb mensen horen zeggen -en dat waren nog wel christenen-: “Als ik heel strikt mijn overtuiging zou moeten volgen, dan zou ik die plaats, die zo nuttig is, moeten verlaten. Daarom blijf ik maar waar ik ben en ik sus mijn geweten zo goed ik kan. Ik zou kansen die ik nu heb om goed te doen mislopen als ik alles wat ik geloof in praktijk zou moeten brengen. Daarom blijf ik maar op een plek die ik om andere redenen niet verantwoorden kan.” Ligt dat nu in de lijn van Christus? Is dit uw goedheid voor uw Vriend? Hoevelen buigen zich in het huis van Rimmon in de hoop dat de Heere Zijn dienaren in dit opzicht genadig zal zijn. Het valt nog te bezien of dat zo zal zijn. We mogen geen kwaad doen in de hoop dat er goed uit zal voortvloeien. Als ik zou weten dat goed doen dit hele eiland zou laten schudden, dan zou ik me genoodzaakt voelen dat te doen en, zo waarlijk helpe mij God, ik zou het doen. Heb ik echter gehoord dat een verkeerde daad blijkbaar tot zegen van het land kan zijn, dan heb ik het recht niet om voor dat doel verkeerd te doen. Geen omkoping of veronderstelde nuttigheid zou ons geweten moeten verleiden. Recht is recht, en dat eindigt altijd in zegen. Verkeerd is verkeerd, en dat loopt altijd uit op vervloeking, hoewel het een tijd lang ogenschijnlijk goed kan gaan. Heeft de duivel onze voorouders niet misleid met het voorstel dat hun overtreding hun veel voordeel op zou leveren? “Uw ogen zullen geopend worden, en u zult als god zijn”, zei de aartsmisleider. “Zou het niet geweldig zijn als mensen in goden veranderden?” “Zeker”, zegt Eva. “Die kans laat ik niet voorbijgaan. De komende mensheid zou het me kwalijk nemen wanneer ik dat zou doen. Ik wil niet dat de mens een ondergeschikt schepsel blijft door mijn nalatigheid.” Met dat beloofde doel op het oog riskeerde ze het kwade. Duizenden mensen zondigen omdat het zo voordelig lijkt, zo wijs, zo noodzakelijk en het vast en zeker goed af zal lopen. Hoor wat Christus zegt: “Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.” Als u kwaad doet en denkt dat daar het goede uit voort kan komen, dan kunt u niet met Hem wandelen. Houd Zijn geboden in uw hart en dan zal Hij u liefhebben en bij u wonen.

			IV. Ten vierde leert onze tekst ons dat het aangenaamste dat een mens kan doen voor Jezus is Hem te gehoorzamen. 

			“Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied.” Rijke mensen meenden dat ze uiterst welwillend waren voor Christus als ze een enorme som geld gaven om een kerk te bouwen of armenhuizen of scholen te stichten. Als ze gelovig zijn en zoiets uit gehoorzaamheid aan de wet van Christus over het rentmeesterschap doen, dan is het goed. Hoe meer er van dergelijke goedgeefsheid is, hoe beter. Dit alles wordt echter onacceptabel als enorme schenkingen worden gedaan uit praalzucht of met het idee dat er enige verdienste wordt verkregen door de grote welvaart in te zegenen. Al zou iemand op die manier zijn hele hebben en houden geven uit liefde, dan zou dat toch verworpen worden. Jezus vraagt geen verkwistende uitgaven, maar onszelf. Het kenmerk van ware liefde vindt Hij: “Zo gij doet wat Ik u gebied.” Gehoorzamen is beter dan offerande, luisteren is betere dan het vette der rammen. We horen echter wel te geven zoveel we kunnen en dat moeten we ook blijmoedig doen. Maar als we veronderstellen dat een gave de persoonlijke gehoorzaamheid kan vervangen, dan hebben we het goed mis. Onze weelde brengen zonder ons hart is hetzelfde als een juwelenkistje geven en de juwelen eruit stelen. Hoe durven wij ons offer te brengen in een melaatse hand? We moeten gereinigd worden in het verzoenend bloed voordat we aangenomen kunnen worden. Onze harten moeten veranderd worden, voordat ons offer zuiver kan zijn voor Gods aangezicht

			Anderen beelden zich in dat ze hun vriendschap voor Christus kunnen tonen door wat opmerkelijke zelfkastijding. Onder de roomsen werd vooral vroeger geloofd dat ellende en verdienste hand in hand gingen. Mensen martelden zichzelf om God maar te behagen. Dagenlang wasten ze zichzelf of hun kleren niet, en ze beeldden zich in dat ze zo een heilige geur kregen. Ik geloof niet dat Jezus iemand eerder Zijn vriend noemt omdat hij vuil is. Er waren er ook die een boetekleed aantrokken of een gordel van kettingen droegen, die ruwe wonden veroorzaakte. Volgens mij rekent de vriendelijke Heere Jezus deze dingen niet tot de vriendschappelijke daden. Vraag eens aan een menslievend persoon of het hem een genoegen zou doen wanneer een vriend  voor hem een boetekleed zou dragen. Dan zou hij antwoorden: “Laat dat arme schepsel toch dragen wat het prettigst is voor hem, dan doet hij me het grootste genoegen!” De liefhebbende Jezus schept geen behagen in pijn en ongemak. Kastijding van het lichaam is niet Zijn leer. Johannes de Doper was wel een asceet, maar Jezus was dat zeker niet. Hij at en dronk, als mens onder de mensen. Hij kwam niet om de ontberingen van een kluizenaar of een monnik te eisen, anders zou Hij nooit op feesten gezien zijn. We horen dat de nonnen van St.-Ann rechtop in kisten slapen. Daar kunnen we weinig waardering voor opbrengen. Liever zouden we hen smeken naar bed te gaan. Een tijdje geleden ging ik naar een klooster. Bij elk bed hing een karwats. Hopelijk werd die alleen gebruikt door de eigenaar ervan. Ik heb dat idee niet overgenomen door er een paar voor mijn zonen te kopen. Ook heb ik er geen gestuurd naar al mijn beste vrienden. Ik zou ze namelijk nooit vragen zichzelf te geselen als bewijs van vriendschap. Onze Heere heeft geen behagen in zichzelf toegebrachte, zelfverzonnen kwellingen. Deze dingen vormen eigenwillige godsdienst en dat is geen echte godsdienst. Al vast u veertig dagen, u zult er geen voordeel bij hebben. Jezus Christus heeft dit niet van ons gevraagd als maatstaf van vriendschap. Hij zal ons ook niet om die reden als Zijn vrienden beschouwen. Hij zegt: “Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied.” Hij gebiedt niet dat je moet verhongeren of in zak en as gekleed gaan of jezelf in een cel opsluiten. Hoogmoed vindt dergelijke dingen uit, genade leert gehoorzaamheid.  

			Bepaalde mensen vonden het wel een allernobelste vorm van heilige dienst om in een soort commune te gaan. Als ze lid werden van “de Gemeenschap van Jezus” dan zouden ze pas werkelijk vrienden van Christus zijn, dachten ze. Ik heb me wel eens afgevraagd of het niet goed zou zijn een bond op te richten van allemaal christenen samen, om alleen voor Jezus te leven en alles op te geven om volkomen voor Hem te werken. In het Nieuwe Testament vind je echter nergens de overweging om communes of leefgemeenschappen te stichten, behalve de grote broederschap van de Kerk van God. U vindt in het Nieuwe Testament geen voorafschaduwing van de franciscanen en de dominicanen. Alle gelovige vrouwen waren zusters van genade. Alle christelijke mannen hoorden bij de gemeenschap van Jezus. Over kloosters en kloostergeloften lezen we niets. Wat niet door de Schrift wordt geboden, is bijgeloof. Wij moeten God aanbidden volgens Zijn wil, niet volgens de onze. Als ik mezelf volledig zou toewijden aan wat de roomsen een godsdienstig leven noemen en mezelf wilde afzonderen van de omgang met gewone mensen en proberen om al mijn tijd door te brengen in eenzame overpeinzing, toch zou dat geen zin hebben, want de Heere Jezus heeft dat nooit van mij geëist. Waar Hij wel om vraagt, is dat we zullen doen wat Hij ons gebiedt. Waarom proberen mensen toch dingen te doen die Hij nooit heeft geboden? Een leraar zal me er toe dwingen te doen wat hij vraagt. Stel dat hij tegen een leerling zegt: “Nu moet je je schrift pakken en gaan rekenen.” Als die jongen dan zijn taalschrift pakt, zou hij dan niet vragen of hij hem wel begrepen heeft? Als hij na een paar minuten die jongen ziet schrijven, zegt hij dan: “Wat heb je die regel mooi geschreven”? Helemaal niet. Het maakt niet eens uit of hij goed of slecht heeft geschreven. Het feit dat hij aan het schrijven was terwijl hij de opdracht gekregen had om te gaan rekenen, is op zich al een grote ongehoorzaamheid. Zo is het ook met u en mij. We kunnen iets anders doen, en dat nog voortreffelijk doen ook, zodat anderen zeggen: “Wat een vroom mens is dat.” Maar als we Gods wil niet doen, zullen we Zijn vrienden niet zijn. We kunnen een stuk leer als sandaal dragen en een bruin kamgaren kleed aantrekken, laarzen en jassen afzweren, maar dat baat ons niets. Voortreffelijk is het pas als we doen wat Christus beveelt.

			Er zijn ook mensen die denken dat ze iets goeds voor Christus doen als ze vele kerkdiensten bijwonen. Ze zijn bij talloze ochtenddiensten, avonddiensten, feestdagen en vastentijden. Ook zijn er die elke dag thuis een godsdienstoefening houden, en het zou een slechte zaak zijn wanneer de bijeenkomst thuis opgegeven werd voor de openbare diensten. Niet iedereen ziet de noodzaak van godsdienstoefening in het gezin. Er zijn er die zo nodig het kerkgebouw moeten herstellen of een ander gebouw dat met mensenhanden gemaakt is. Denk maar niet dat Jezus zo onze vriend wordt. Wij moeten de onderlinge bijeenkomst niet verwaarlozen. Het is goed dat we zo vaak we kunnen samenkomen met de gemeente Gods. U kunt veelvuldig de sacramenten en allerlei diensten bijwonen tot uw hart verslijt van het malen op de molen van uiterlijke godsdienst. U bent vrienden van Christus wanneer u doet wat Hij u gebiedt. Dat is een betere toets dan een vroege communie of dagelijkse mis.

			Het komt erop neer, beste vrienden, dat we gestadig, zorgvuldig, volhardend, en blijmoedig de wil van God doen met ons hart in het dagelijks leven. Vanaf het moment dat we opstaan tot we weer gaan slapen. Bij alles wat u doet moet u vragen: “Zou Jezus willen dat ik dat doe? Wat leert Christus ons hierover?” “Of u eet of drinkt, of wat u ook doet, doe het alles in de Naam van de Heere Jezus, God de Vader dankend door Hem.” U bent misschien een dienstknecht en nooit in staat om geld te geven voor kerkenwerk. Als u doet wat Hij u gebiedt, dan bent u Zijn vriend. Of u bent een huisvrouw, en u kunt niets doen naast het gezin, dat al uw aandacht opeist. Wanneer u uw plicht vervult voor uw kinderen, doet u wat Christus u gebiedt, en u bent een van de vrienden van Jezus. Het kan zijn dat u een eenvoudige arbeider bent of een ambachtsman met een winkeltje. Niemand kent uw naam. Als u een voorbeeld bent van eerlijkheid, oprechtheid en vroomheid, en u doet dat voor Christus omdat Hij u gered heeft, dan zal Hij u Zijn vriend noemen. Welke aanspraak op het adeldom kan dat evenaren? Vriendschap met Christus is wel duizend hertogdommen waard.

			De praktische toepassing van dit alles is: onderzoek elke vraag over plicht tegen het licht van deze éne toets: “Is dat een vriendendaad voor Christus? Als ik dit doe, gedraag ik me dan als een vriend van Christus? Is mijn gedrag tot Zijn eer?” Dan ben ik blij. Wanneer het niet tot Zijn eer is, dan wil ik er niets mee te maken hebben. Elke afzonderlijke daad moet u voorzover mogelijk, op de weegschaal zetten. Het gewicht moet zijn: is het een vriendendaad voor mijn Verlosser? Ik zou willen dat we allemaal zouden leven alsof Jezus altijd aanwezig is, alsof we Zijn wonden kunnen zien en in Zijn heerlijke gelaat kunnen kijken. Veronderstel dat u morgen in de verleiding wordt gebracht iets te doen dat verdacht is. Besluit dan als volgt: als Jezus op dit ogenblik kon komen en u Zijn handen en voeten zou laten zien, hoe zou u dan handelen voor Zijn aangezicht? Gedraag u zoals u dat zou doen als Hij werkelijk aanwezig zou zijn. 

			Amen.

		

	
		
			De gehoorzaamheid van het geloof

			“Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou.” (Hebreeën 11:8)

			Het deel van de tekst waarbij ik uw aandacht wil bepalen zijn de woorden “door het geloof heeft Abraham gehoorzaamd.” Gehoorzaamheid, wat een zegen zou het zijn als we allemaal daartoe werden getraind door de Heilige Geest. Hoe volmaakt zouden wij eruit zien als we er goed in werden. Als de hele wereld de Heere zou gehoorzamen, wat zouden we dan een hemel op aarde beleven. Volmaakte gehoorzaamheid aan God zou betekenen dat er meer liefde is onder de mensen, gerechtigheid voor alle lagen van de samenleving en vrede in ieder land. Onze wil brengt afgunst, kwaadaardigheid en oorlog.

			Maar Gods wil brengt ons liefde, vreugde, rust en geluk. Gehoorzaamheid, laten wij erom bidden voor onszelf en anderen.

			“Is er een hart dat niet wil buigen

			voor Uw goddelijke regering?

			Kom neer, O soevereine Heer,

			en laat die koppige ziel door Uw liefde smelten!”

			Zeker, hoewel we onze ongehoorzaamheid met tranen en zuchten hebben moeten bewenen, vinden we nu vreugde in het overgeven van onszelf als dienstknechten aan de Heere. Onze diepste wens is Zijn wil te doen. Sommige mensen denken dat de leer van de rechtvaardiging uit vrije genade recht tegenover de leer van goede werken staat en dat gehoorzaamheid deel uitmaakt van die goede werken. Dat klopt niet. ”Wij prediken gehoorzaamheid door het geloof. Het geloof is de fontein, het fundament en de beschutting van de gehoorzaamheid. Mensen gehoorzamen niet aan God, totdat zij in Hem geloven. Wij prediken het geloof opdat mensen tot gehoorzaamheid gebracht worden. Ongeloof is ongehoorzaamheid.” Een van de eerste tekenen van praktische ongehoorzaamheid is te vinden in het ongehoorzaam zijn in de geest, in gedachten, in het hart. Dit komt tot uitdrukking in het geloof in het onderwijs van Christus, het vertrouwen in Zijn werk en het rusten op Zijn heil. Het geloof is de morgenster van gehoorzaamheid.” Als we het werk van God ter hand willen nemen, moeten we geloven in Jezus Christus, die Hij gezonden heeft.”

			Broeders, wij geven geen tweede plaats aan gehoorzaamheid, zoals sommigen denken. Wij kijken naar de gehoorzaamheid van het hart om de wil van God te doen als onze zaligheid. ”Het bereiken van volmaakte gehoorzaamheid houdt volmaakte zaligheid in. Wij zien heiliging of gehoorzaamheid als het grote plan waarvoor onze Zaligmaker stierf. Hij stortte Zijn bloed uit opdat Hij ons zou reinigen van dode werken, en om ons te maken tot een volk, ijverig in goede werken. Daartoe zijn wij uitverkoren: wij zijn verkoren tot heiligheid.”  Wij weten niets van uitverkiezing om door te gaan in de zonde. Wij zijn geroepen om heiligen te zijn. Gehoorzaamheid is het grote doel van het werk der genade in de harten van degenen die uitverkoren en geroepen zijn: zij zullen gehoorzame kinderen worden, gevormd naar het beeld van de Oudste Broeder, met Wie de Vader wel tevreden is.

			De gehoorzaamheid die door het geloof is, is van een edel soort. De gehoorzaamheid van een slaaf komt niet veel hoger dan die van een hond of een paard, want die is afgesteld op het klappen van de zweep. Gehoorzaamheid die niet met vreugde geschiedt, is geen gehoorzaamheid van het hart, en daarom weinig waard voor God. Als iemand gehoorzaamt omdat hij weinig keus heeft en, als hij vrij zou zijn, meteen in opstand zou komen, dan mag dat geen gehoorzaamheid heten. De geloofsgehoorzaamheid komt van binnenuit, niet van uitwendige dwang. Dit kunnen wij met ons verstand ook snappen en wij voelen dat met ons hart goed aan. Iemand weet met zijn verstand dat hij God moet gehoorzamen, zijn Verlosser, zijn Vader. Terzelfdertijd wordt hij hiertoe getrokken door de liefde van Christus. Wat het verstand zegt, wordt door de liefde praktijk. Een gevoel van grote verplichting, een gevoel voor de gepastheid van gehoorzaamheid en een geestelijke vernieuwing van het hart, bewerken een gehoorzaamheid die wezenlijk is voor de geheiligde mens. Laat daarom gehoorzaamheid niet verslappen in de tijd van verleiding en niet verloren gaan als er verlies wordt geleden of een tijd van lijden aanbreekt. Het leven kent geen verzoekingen die de mens kunnen afbrengen van de passie voor gehoorzaamheid. De dood zelf leidt tot een gehoorzaamheid die schittert, omdat zij dan pas echt volmaakt is. Het is een belangrijk bestanddeel van de hemel, dat we het aangezicht van onze Heere zullen zien en Hem dag en nacht in Zijn tempel zullen dienen. Ondertussen, hoe meer wij hier gehoorzamen, hoe dichter we bij de poort van die tempel komen. Moge de Heilige Geest in ons werken, zodat wij - als Abraham - mogen gehoorzamen.

			Ik heb het nu over de gehoorzaamheid van een kind, niet die van een slaaf. De gehoorzaamheid van liefde, niet van angst. De gehoorzaamheid van geloof, niet van vrees. Ik zal er bij u op aandringen dat u zoekt naar een sterker geloof - “Want door het geloof heeft Abraham gehoorzaamd”. Overal waar we bij Abraham gehoorzaamheid zien, was dat het resultaat van zijn geloof. Overal waar wij ware gehoorzaamheid laten zien, zal dat het gevolg van het geloof zijn. Gehoorzaamheid die God behagen kan, komt niet voort uit een hart dat denkt dat God een leugenaar is. Het wordt in ons gewerkt door de Geest van de Heere, door ons geloof in de waarheid en liefde en genade van onze God in Christus Jezus. Als sommigen van u nu ongehoorzaam zijn, of het zijn geweest, dan is de weg naar een betere toestand: meer vertrouwen in God hebben. U kunt uzelf niet zomaar dwingen tot meer gehoorzaamheid, of er gewoon toe besluiten met uw wil. Er loopt een weg via vrije genade naar gehoorzaamheid, dat wil zeggen, u moet door het geloof de Heere Jezus aannemen. Hij is de gave van God tot onze heiligmaking. Wij aanvaarden de Heere Jezus in het geloof en Hij leert ons gehoorzaamheid en legt dat in ons. Hoe meer geloof u in Hem hebt, hoe meer gehoorzaamheid in uw gedrag tot uitdrukking zal komen. Naar de mate van de kracht en de zuiverheid van het geloof, zal de gehoorzaamheid van iemand zijn.

			Eerst willen we overdenken welk soort geloof gehoorzaamheid voortbrengt. Vervolgens willen we overdenken welk soort gehoorzaamheid door het geloof wordt voortgebracht. En tenslotte doen we nog een stap om te komen tot de vraag welk soort leven uit dit geloof en deze gehoorzaamheid voortkomt. Ik zal het kort houden. Laten wij opzien naar de Heilige Geest voor Zijn genadige verlichting van onze geest.

			I. Allereerst het soort geloof dat gehoorzaamheid voortbrengt. 

			Het gaat hier over het geloof dat God ziet als Degene die het recht heeft gehoorzaamheid van ons te vragen. Geliefden in de Heere, u weet dat Hij de Soevereine is en dat Zijn wil wet is. U voelt dat God, uw Maker, uw Bewaarder, uw Verlosser en uw Vader, er recht op heeft dat u Hem dient.

			Wij zijn verenigd in het besef dat we niet van onszelf zijn. Wij zijn gekocht met een prijs. De Heere God heeft een recht op ons dat we niet ter discussie willen stellen. Hij kan meer aanspraak maken op onze vurige dienst dan op de dienst van de engelen. Want zij zijn nooit verlost door Zijn dierbaar bloed. Onze heerlijke God, Die onze natuur heeft aangenomen heeft een onbetwiste aanspraak op onze adem, op iedere gedachte, ieder moment van ons leven en al onze capaciteiten. Wij geloven in de Heere als onze Wetgever en onze meest geschikte Bestuurder.

			Dat wij trouw aan Hem zijn in onze geest vindt zijn oorsprong in ons geloof en is de voornaamste reden tot gehoorzaamheid. Ontwikkel dit gevoel voortdurend. De Heere is onze Vader, maar Hij is ”onze Vader die in de hemelen is”. Hij richt Zich tot ons in barmhartigheid, maar het is onverdiende goedheid van Zijn kant en we moeten niet denken dat Hij net zo is als wijzelf. Er bestaat wel een heilige, vertrouwelijke omgang met God waar u van mag genieten, maar er is ook nonchalante vertrouwelijkheid in de omgang met God die afschuwelijk is. De Heere is Koning; Zijn wil staat niet ter discussie; Zijn woord is wet. Laten wij nooit Zijn recht ter discussie stellen om te bevelen wat Hij wil, en tekortkomingen te bestraffen. Omdat wij geloof hebben in God als Heer van alles, geven we Hem graag de eer en willen in alles zeggen: “Uw wil geschiede in de hemelen, alzo ook op de aarde.”

			

			Vervolgens moeten we geloof hebben dat het juist en rechtvaardig is wat God zegt en doet. Ik hoop, geliefden, dat u Gods soevereiniteit niet als tyrannie ziet, of denkt dat Hij ooit iets zou doen of willen dat niet goed is. Wij moeten in onze geest geen verdachtmakingen tegen het woord van God toelaten, alsof er fouten in staan ten aanzien van bepaalde zaken, alsof God zich kan vergissen. Wij moeten niet denken dat God in Zijn heilig Boek fouten maakt in zaken als geschiedenis of natuurwetenschap. Die zaken zijn net zo correct als de waarheden over het heil. Als God echt God is, is Hij onfeilbaar. Als Hij fouten zou maken in zulke kleine zaken als menselijke geschiedenis en wetenschap kan Hij ook in grotere zaken niet vertrouwd worden. Mijn broeders, de Heere dwaalt niet in daden of in woorden. Wanneer u Zijn wet vindt in de tien geboden of ergens anders, dan gelooft u toch dat daar niet te weinig of te veel staat. De woorden van de Heere zijn zuiver, heilig, puur en van groot gewicht; niet één van die mag worden veronachtzaamd. Wij horen wel eens mensen spreken over ”minder belangrijke zaken” en zo, maar we moeten niet één van Gods woorden als minder belangrijk zien. Wij moeten elk gebod of verbod of onderwijs accepteren als dat wat het bedoelt te zijn. Wij moeten er niets bij- of afdoen. Wij moeten niet denken dat we Gods geboden kunnen negeren of ermee marchanderen. Hij vraagt gehoorzaamheid van ons. Moge die Geest van ware gehoorzaamheid in ons komen, het ongeschonden geloof dat God waarachtig is. Onze innerlijke mens moet niet te kort komen in deze gehoorzaamheid die God verlangt.

			Voorts moeten we geloof hebben in de oproep van God aan ons om te gehoorzamen. Abraham ging uit het ouderlijk huis weg omdat hij voelde dat het God was die tot hem gesproken had: “Ga uit uw land en uw maagschap en uit uws vaders huis”. Wat de Heere ook tegen andere mensen gesproken had, Abraham was ervan overtuigd dat dit een woord was voor zijn eigen ziel. O, dat wij toch ernstig trachten persoonlijk gehoorzaam te zijn. Het is erg gemakkelijk om God een “gehoorzaamheid van andere mensen” aan te bieden - te denken dat wij God dienen als wij opmerken wat de buren verkeerd doen en klagen dat zij niet zo godvruchtig zijn als ze zouden moeten zijn. Natuurlijk kunnen wij er niets aan doen dat die tekortkomingen ons opvallen, maar we moeten er veel minder op letten dan we nu doen. Richt u uw vergrootglas maar op uzelf. Het is niet onze taak het tuintje van de buren te wieden. Wij moeten de eigen wijngaard bijhouden. Ieder behoort zich af te vragen: “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” Wij zijn Zijn uitverkorenen, verlost van het menselijk geslacht en uit het mensdom geroepen. Wij behoren te weten dat, als geen andere menselijke oren de goddelijke roepstem horen, ònze oren die moeten horen. Als een ander hart niet gehoorzaamt, verheugt onze ziel zich erin om dat wel te mogen doen. Wij zijn gebonden aan het altaar. De sterkste koorden van dankbaarheid binden ons aan de dienst van Jezus. Wij moeten in ons leven gehoorzaam zijn aan Hem, Die gehoorzaam was tot de dood. Onze dienst aan de Heere is vrijheid; wij geven toe aan Zijn wil. Het is onze vreugde Hem te behagen. Het is een zegen als wij van binnen voelen dat wij verlangen om God te dienen, als gehoorzaamheid een gewoonte wordt en dat hetgeen wordt dat ons laat ademhalen. Anderen behoren ook te gehoorzamen, maar wij moeten vooral letten op onze persoonlijke verplichtingen en ons huis in orde maken. Onze gehoorzaamheid moet thuis beginnen. Daar zullen we onze handen vol genoeg aan hebben. Gehoorzaamheid komt voort uit een geloof dat voor ons het allervoornaamste principe van ons handelen is. Het soort geloof dat gehoorzaamheid voortbrengt, beheerst ons denken. Het is een koninklijk geloof. De ware gelovige laat zijn geloof in God boven zijn geloof in wie of wat dan ook gaan. Hij kan zeggen: “Laat God waarachtig zijn en alle mensen leugenachtig.” Zijn geloof in God is voor hem de kroon op alle andere dingen die hij gelooft. Het is datgene waarin zijn geloof het meest vast staat. Zoals men goud kan vergelijken met andere metalen, zo is ons geloof in God vergeleken met de andere dingen die we geloven. Voor de oprechte gelovige is het eeuwige ver boven het tijdelijke verheven. Het oneindige rolt, zoals de zondvloed in Noach’s tijd, over de toppen van de heuvels van het heden en de toekomst. Voor de gelovige is een waarheid pas echt waardevol als er iets van de heerlijkheid van God in zichtbaar wordt. Als God en de eeuwigheid er niet in betrokken zijn, zal hij het van geen waarde vinden en zulke bijzaken aan anderen overlaten. Uw geloof moet in uw leven de hoogste plaats hebben, want anders is Gods wil voor u ook niet van het allerhoogste belang. Alleen een geloof dat ons beheerst kan ons onderwerpen aan Zijn macht, zodat we in alle dingen gehoorzaam zijn aan de Heere. De belangrijkste gedachte in het leven van de ware gelovige is: “Hoe kan ik God gehoorzamen?” Hij stelt God geen voorwaarden en heeft geen bedenkingen en tegenwerpingen. Hij zal bidden: “Reinig mij van de droesem van de rebellie en laat de oven zo heet zijn als U wilt.” Zijn keus valt niet op rijkdom, eer of gemak, maar op het verheerlijken van God in lichaam en geest, die het eigendom van de Heere zijn. Gehoorzaamheid is voor hem de leefregel, die net zo sterk is als de eigen wil van andere mensen. Hij spreekt: “Op uw bevel blijf ik of sta ik op. Uw wil is mijn wil. Wat U behaagt is ook mij een genoegen; naar Uw wet gaat mijn liefde uit.” Met dit geloof zullen we het doel bereiken waartoe wij zijn verkoren, namelijk, dat wij heilig en onberispelijk voor Hem in liefde zijn.

			Mijn geliefde vriend, heeft u dit geloof? Ik zal de vraag van u terugnemen en aan mijzelf stellen: Heb ik dat geloof dat mij leidt in de gehoorzaamheid aan God? Gehoorzaamheid is geloof in aktie, het is een geloof dat met God wandelt. Als wij een geloof hebben dat graag wil luisteren, streng is in de beoordeling, en snel in het feliciteren van zichzelf, maar niet geneigd tot gehoorzaamheid, dan hebben we het geloof van de huichelaars. Als ons geloof ons in staat stelt om de ware leer duidelijk uiteen te zetten en daarmee degenen die afwijken te verpletteren, en de gehoorzaamheid ontbreekt, dan zijn we nog steeds buiten, waar de “honden” zijn. Alleen het geloof dat ons gehoorzaam maakt, is het geloof dat ons tot kinderen van God maakt. Het is beter een geloof te hebben dat gehoorzaamt, dan een geloof dat bergen verzet. Ik zou liever God gehoorzamen dan een wereldrijk besturen. Want er is tenslotte geen hoger soevereiniteit die de ziel kan bezitten dan de beheersing van het eigen zelf door gelovige gehoorzaamheid aan de Allerhoogste. Tot zover over het geloof. “Door het geloof heeft Abraham gehoorzaamd”. En alleen door het geloof kunnen u en ik gehoorzamen.

			II. Laten wij in de tweede plaats stilstaan bij het soort gehoorzaamheid dat het geloof voortbrengt. 

			Ik zal dit laten zien door het hele vers aan te halen. Een oprecht geloof in God leidt tot een prompte gehoorzaamheid. “Door het geloof heeft Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaamd.” Er was een directe respons op de opdracht. Uitgestelde gehoorzaamheid is geen gehoorzaamheid. Ik zou zo graag willen dat sommige christenen, die hun plicht maar voor zich uit schuiven, dit eens zouden beseffen. Voortdurend uitstellen van plichten is een voortdurende zonde. Dat is een ernstige toestand. Als ik weet dat ik nu iets zou moeten doen, en ik doe het niet, dan is dat zonde. Hoe langer men deze toestand van uitstellen laat voortduren, vaak jarenlang, hoe slordiger het geweten in deze zaken wordt.

			Maar de Heere ziet het als schuld. Weigeren om het goede te doen is een groot kwaad. Maar doorgaan in dit kwaad tot het geweten er niets meer van zegt, is nog veel erger. David zegt: “Ik heb mij gehaast en het doen van uw geboden niet uitgesteld.” Er zijn honderden geestelijke, morele, huishoudelijke, zakelijke en religieuze plichten die mensen op deze manier uitstellen. Zij schijnen te denken dat iedere tijd voor God goed genoeg is en Hij maar moet afwachten wanneer Hij aan de beurt is. Wat zou u tegen uw zoon zeggen, als u hem iets wilde laten wegbrengen waar u nogal haast mee heeft en hij zegt: “Dat doe ik morgen wel”? U zou hem zeker een “morgen” inpeperen die nog lang in zijn geheugen zou blijven. U zou hem scherp toespreken en zeggen dat hij meteen moet gaan. Als hij daarna zou beloven over een uurtje wel te gaan, noemt u dat dan gehoorzaamheid? Het zou onbeschaamdheid zijn. Gehoorzaamheid is voor het heden: het moet meteen gebeuren, anders is het niets. Gehoorzaamheid respecteert het tijdstip van de opdracht net zo goed als de andere aspecten van de opdracht. Aarzelen is ontrouw zijn. Stilstaan en het eens gaan overwegen of u het wel zult gaan doen, is de kiem van rebellie. Als u gelooft in de levende God, dan zult u snel zijn om de opdrachten van uw Heere uit te voeren. U bent niet als een paard dat de zweep en sporen nodig heeft. Uw liefde doet meer voor u dan dwang voor slaven. U zult vleugels aan uw voeten hebben om u te haasten op de weg van de gehoorzaamheid. “Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet.” 

			Vervolgens behoort gehoorzaamheid heel precies zijn. Zelfs Abrahams gehoorzaamheid miste hierin aanvankelijk nog iets. Hij vertrok meteen uit Ur der Chaldeeën, maar hij ging maar tot Haran. Daar bleef hij tot zijn vader stierf. Toen de opdracht opnieuw tot hem kwam, ging hij op weg naar het land dat de Heere beloofd had hem te laten zien. Als er hier iemand is die maar half heeft gehoorzaamd, wil hij daar dan nu eens op letten. Laat hij zijn best doen de hele opdracht te volbrengen en zich inzetten niets van de opbrengst van de gehoorzaamheid achter te houden.

			De fout van de aartsvader was spoedig gecorrigeerd, want we lezen dat “Abraham, toen hij geroepen werd, ... , ging hij uit.” De woorden die ik heb weggelaten veranderen de betekenis niet wezenlijk. Wat de Heere beveelt, moeten we doen, precies dat, en niet iets wat we zelf hebben bedacht. Het is heel merkwaardig om te zien hoe sommige mensen proberen God iets anders te geven dan wat Hij vraagt! De Heere zegt: “Mijn zoon, geef mij uw hart,” en zij geven hem ceremonieën. Hij vraagt van hen gehoorzaamheid en zij geven Hem eigenwillige godsdienst. Hij vraagt geloof, liefde en rechtvaardigheid. Zij geven Hem rivieren van olie, en het vet van hun beesten. Zij zullen alles geven behalve het enige waar Hij blij mee is: “gehoorzamen is beter dan offerande, en luisteren beter dan het vet der rammen.” Als de Heere u een waar geloof in Hem heeft gegeven, dan wilt u niet graag dingen doen die opvallen, maar precies dat wat God vraagt.

			Aandacht voor de kleine dingen is een mooie eigenschap van gehoorzaamheid: het wezen ligt vaak meer in de kleine dingen dan in de grote. Weinigen durven grote misdaden te begaan, maar een stilzwijgende weerstand houden velen er wel op na omdat hun hart niet recht is voor God. Vandaar dat zovelen gehoorzaamheid stukmaken, doordat zij vergeten dat zij een God dienen die het hart doorzoekt, de nieren proeft, die de gedachten en motieven van ons kent. Hij wil dat wij Hem met het hart gehoorzamen en dat zal ons niet enkel leiden tot het doen van enkele geboden die ons wel bevallen, maar tot echt doen van heel Zijn wil. Wat hebben wij een teer geweten nodig in deze dingen.

			Abraham gaf praktische gehoorzaamheid. Toen de Heere Abraham beval zijn ouderlijk huis te verlaten, zei Abraham niet dat hij er eens over zou denken. Hij besprak niet de voors en tegens, zoals we er nu een artikel over zouden kunnen schrijven. Hij ging niet naar zijn vader, Terah, en naar de buren om het met hen te bespreken. Zodra hij geroepen werd, ging hij op weg. Beste vrienden, wat praten wij vaak en doen zo weinig! De godsdienst die huist in ons brein en in de kaken brengt het niet ver. Wij willen de godsdienst van handen en voeten. Ik herinner mij een plaats in Yorkshire, jaren geleden, waar een goede man tegen mij zei: “Wij hebben een hele goede predikant.” Ik zei: “Wat ben ik blij dat te horen.” “Ja,” zei hij, “hij is iemand die met zijn voeten predikt.” Dat is een geweldig goede zaak, als een predikant preekt met zijn voeten, omdat hij met God wandelt en preekt met zijn handen door zijn werk voor God. Iemand kan God verheerlijken door zijn optreden. Hij doet meer voor God dan vijftig mensen die met hun tong preken.

			Geliefde toehoorders, u bent geen goede toehoorders als u alleen maar luistert. Wanneer het hart is bereikt via het oor en de hand het hart volgt, dan pas bewijst uw geloof zich. Dat soort gehoorzaamheid komt uit het geloof en het toont zich in de werken.

			Vervolgens brengt het geloof een gehoorzaamheid voort die vooruitziet. “Abraham werd geroepen om uit te gaan naar een plaats die hij daarna tot een erfenis zou krijgen.” Hoeveel mensen zouden God niet meteen gehoorzamen als ze ter plekke uitbetaald kregen! Zij willen graag loon zien. Zij denken; Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht.

			Wanneer zij horen dat de hemel te verkrijgen is, willen zij die best hebben, maar dan wel nu meteen. Zij kunnen niet wachten. Een land erven na dit leven is voor hen meer als een sprookje voor hun praktisch ingestelde geest. “Levert godsdienst wat op? Kun je er wat mee? Moet ik dan mijn  winkel op zondag sluiten? Moet ik mijn manier van zakendoen veranderen en mijn winsten verlagen?” Als zij zo de balans opmaken, komen zij tot de conclusie dat gehoorzaamheid aan God een negatief resultaat oplevert, tenminste tot aan het eind van hun aardse leven. De mensen die de beloning van het geloof in praktijk brengen, zien uit naar de beloning hierna en hechten daar de grootste waarde aan. Bezien door de bril van hun geloof is de winst enorm groot. Het kruis opnemen betekent een last dragen, maar het betekent ook rust vinden. Zij kennen het woord, “geen kruis, geen heerlijkheid.” Zij beseffen dat, als er geen gehoorzaamheid is, er ook geen beloning zal volgen. Daarvoor is een geloof nodig met ogen die ver vooruit kunnen zien, door de zwarte doodsrivier heen, door de sluier heen die ons scheidt van het onzienlijke. Een mens zal God niet gehoorzamen als hij niet heeft leren zien “als ziende de Onzienlijke.” 

			Bedenk, dat de gehoorzaamheid van het ware geloof vaak vanzelfsprekend en niet berekenend te werk gaat. ”Abraham ging uit, “niet wetende waar hij zou gaan.” God zei tegen Abraham dat hij op weg moest gaan en hij ging meteen. Hij baande zich een weg in een onbekend land. Hij kwam door vruchtbare en door dorre streken. Hij kwam langs vriendelijke en onvriendelijke mensen. Hij wist niet waar de reis hem zou brengen, maar hij wist dat de Heere hem had bevolen op reis te gaan. Ook slechte mensen zullen aan God gehoorzamen als het hen uitkomt, maar goede mensen gehoorzamen als zij niet weten wat er van komen zal. Het is niet onze taak om de bevelen van de Heere te beoordelen, wij moeten ze opvolgen. Ik word moe van al die mensen die zeggen: “Wij weten eigenlijk wel wat de goede weg is, maar de gevolgen kunnen pijnlijk zijn. Je moet goede mensen pijnlijke dingen vertellen, dat doet onze zaak geen goed en zo halen we ons veel moeilijkheden op de hals.” Het is tegenwoordig helemaal niet nodig om voorzichtigheid te prediken: er zijn er toch maar heel weinig die enig risico voor de goede zaak durven nemen. Gewetens die heel gevoelig zijn voor de eer van God, zijn de laatste jaren maar heel weinig tot bloei gekomen. Verstandige afweging van de gevolgen vinden we volop. Maar de geest van gehoorzaamheid, die alle dingen durft voor de zaak van Christus, waar vinden we die? De Abrahams van vandaag vertrekken niet bij hun familie vandaan. Zij zullen liever van alles verduren dan hun bestaanszekerheid opgeven. Als zij dan toch op weg moeten gaan, willen zij wel zeker weten waar zij heen gaan en hoeveel zij in het nieuwe land gaan verdienen. Ik ben hier nu niet gekomen om hen te veroordelen, ik constateer het alleen. Onze puriteinse voorouders gaven weinig om bezit of vrijheid als deze het geweten in de weg stonden. Zij trotseerden verbanning en gevaar om geen greintje van de waarheid te hoeven prijsgeven. Maar hun nakomelingen hebben toch liever rust en werelds vermaak. Zij zijn trotser op hun “cultuur” dan op hun heldhaftig geloof. De moderne gelovige heeft niet veel op met mysteries, alles moet het liefst volgens een wetenschappelijke methode kunnen worden verklaard. Abraham ging op weg, niet wetend waar hij zou komen, maar onze moderne mensen moeten iedere informatie over de weg hebben, en dan gaan ze nog niet. Als ze al gehoorzamen, dan is dat omdat hun superieure inzichten in die richting wijzen. Maar om op weg te gaan terwijl je niet weet waar je uit zal komen, met alle gevaren vandien, dat komt niet bij hen op. Zij hebben zo’n hoge culturele standaard, dat zij origineel willen zijn en hun eigen weg uitstippelen.”

			Broeders, als u de stem van God hebt leren onderscheiden, gehoorzaam dan. Als u alleen staat en niemand met u wil omgaan, blijf dan alleen en God zal uw vriend zijn. Spreken degenen die u toch hoog acht kwalijk over u, verdraag het. Wat zijn lelijke woorden tenslotte, als u ze stelt tegenover een zuiver geweten door het wandelen in de wegen van God? De weg van de waarheid is smal. U hebt de gouden sandalen van de vrede van God nodig om die weg goed te kunnen bewandelen. Door goddelijke genade mogen we onze hand leggen in de hand van de Heere, juist daar waar we de weg niet kunnen zien.

			De gehoorzaamheid uit het geloof houdt niet op. Toen hij eenmaal aan zijn afgezonderd leven begonnen was, bleef Abraham in tenten wonen en reizen in een land ver van zijn geboortestreek. Zijn hele leven kun je zo samenvatten: “Abraham gehoorzaamde God door het geloof.” Hij geloofde en daardoor wandelde hij voor God op een volmaakte manier. Hij was zelfs bereid zijn zoon Isaäc te offeren. “Dat was toch een fout van Abraham?” Mensen die zo spreken hebben er niets van begrepen. “Door het geloof heeft hij gehoorzaamd,” en tot het eind van zijn leven is hij nooit een originele geest geweest, geen uitvinder van eigen wegen. Hij bleef een gewillige dienaar van de grote Heer, die het niet beneden zijn waardigheid achtte om hem “vriend” te noemen. Moge het waar zijn dat iedereen hier door het geloof gehoorzaamt! Koester de twijfel niet, want al spoedig kweekt u ongehoorzaamheid. Neem dit als uw levensdevies: “Door het geloof heeft hij gehoorzaamd.”

			III. Nog even voor het laatste punt. Laten wij bedenken welk soort leven er komt na geloof en gehoorzaamheid. 

			In ieder geval een leven zonder het risico dat ons anders zo bedreigt. Mensen lopen een groot gevaar als ze zichzelf sturen. Of er nu rotsen zijn of niet, het gevaar zit hem in de stuurman. De gelovige is niet langer de stuurman van zijn eigen schip. Hij heeft een andere stuurman aan boord. In God geloven en Zijn wil doen is een goede ontsnapping aan de gevaren van persoonlijke zwakte en dwaasheid. Als wij doen wat God beveelt en het niet schijnt te lukken, is dat niet onze fout. De mislukking telt nog steeds als succes, zolang we niet ongehoorzaam zijn. Het kan zijn dat wij zonder erkenning door het leven gaan, onopvallend en af en toe uitgelachen door de wijzen van deze wereld. Men beschouwt dat als mislukking. Toch moet ons dat onverschillig laten zolang we weten dat ons geloof en onze gehoorzaamheid aan God in orde zijn. De voorzienigheid is Gods zaak, gehoorzaamheid de onze. Wat onze levensloop uiteindelijk zal zijn, blijft in Gods hand; onze enige zorg is of we gehoorzaam zijn. Wat de oogst van ons zaaien zal zijn, moeten we bij de Heer van de oogst laten. Wij houden het oog op de mand met zaad en strooien handenvol in de voren van de ploeg. Wij zullen dan horen: “Goed gedaan, gij goede en trouwe dienstknecht.” Het ligt niet in onze macht om een succesvol dienaar te zijn, wij worden daar ook niet verantwoordelijk voor gehouden. Ons grootste risico is er niet meer als we gehoorzamen. God maakt geloof en gehoorzaamheid tot een veilige weg.

			Wij zullen vervolgens ook merken dat in de weg van de gehoorzaamheid ons leven vrij is van de zwaarste zorgen. Al zaten we midden in het oerwoud, zoals Stanley, midden in Afrika, onze grootste zorg zou het zijn om onze weg naar buiten te vinden. Maar wij hoeven niets anders te doen dan te gehoorzamen, onze weg ligt voor ons klaar. Jezus zegt: “Volg mij,” en dat maakt onze weg duidelijk en tilt de zorgen van onze schouders. Als wij zelf op een politieke manier proberen onze weg uit te stippelen, leidt dit tot een weg vol doornen en distels. De weg van gehoorzaamheid is de koninklijke weg. Politiek moet steeds veranderen, iedereen te vriend houden en mist uiteindelijk het doel. Maar het geloof vaart meteen, als een stoomboot, de goede koers naar de veilige haven. Achter het geloof zien we het kielzog van de gehoorzaamheid. Als we zondigen om succes te hebben, zaaien we het zaad voor zorgen en verdriet en de oogst zal treurig zijn. Als we wat van de weg willen afsnijden, moeten we door de modder en het moeras, we komen onder de modder en raken dodelijk vermoeid. En dat alles omdat we God niet konden vertrouwen en gehoorzamen. Gehoorzaamheid kan moeilijk lijken en het kan offers met zich brengen. Maar uiteindelijk is het de kortste en beste weg. Hij die door de Heilige Geest altijd in het geloof gehoorzaam is, kan zingen dat al zijn zorgen Gods zorgen zijn en dat Gods triomf de zijne is. Hoewel hij misschien niet de hoogten van zijn ambitie bereikt en zijn eergevoel niet in hoge mate wordt bevredigd, zal hij toch de hoogste vreugde kennen. Hij kent de beste manier van leven onder de hemel, een leven dat dichtbij het volmaakte leven boven komt. Hij zal in Gods huis wonen en Hem voortdurend prijzen.

			De weg van gehoorzaamheid is een leven van de hoogste eer. Gehoorzaamheid is de heerlijkheid van een menselijk leven - de heerlijkheid die onze Heere aan zijn uitverkorenen heeft gegeven, Zijn eigen heerlijkheid. “Hij heeft gehoorzaamheid geleerd.” Hij verzon nooit een originele route, maar deed altijd de dingen die de Vader behaagden. Moge dat onze heerlijkheid zijn. Door het geloof stellen we onze intelligentie in dienst van de hoogste intelligentie; wij worden geleid, gestuurd. Wij volgen waar onze Heere gaat. Voor ons die geloven is Hij er. Het is voor een soldaat de grootste eer dat hij de bevelen van zijn Soeverein heeft uitgevoerd. Een mens verlaagt zijn mens zijn niet als hij het ondergeschikt maakt aan een eervolle bevelhebber. In dagen van gevaar wordt hij daarvoor geprezen. Het is niet oneervol als gezegd wordt: 

			“Theirs not to reason why;

			Theirs but to do and die”

			Zij hoeven niet te beredeneren waarom, zij moeten het doen en ervoor sterven. De dapperste en meest eervolle mannen zijn degenen die onvoorwaardelijk gehoorzamen aan de Koning der koningen. Onder zijn kinderen zijn zij het die de geest van hun Vader het beste kennen. Wat voor andere ambitie zouden wij moeten hebben, dan volmaakt gehoorzame kinderen te zijn van onze Vader en Hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen? Broeders, dit is het soort leven dat gemeenschap met God brengt. God verbergt Zijn aangezicht vaak achter wolken die zijn kinderen maken door hun eigenwilligheid. Als wij tegen Hem overtreden, geraken we spoedig in moeilijkheden. Maar een heilige levenswandel - die ik hiervoor heb omschreven als geloof dat gehoorzaamheid werkt - is een hemel onder de sterren. God komt neer om te wandelen met mensen die gehoorzamen. De Heere kan alleen maar gemeenschap hebben met zijn dienaren als zij gehoorzamen. Gehoorzaamheid is de hemel in ons, het is een voorspel op ons zijn in de hemel. Gehoorzaam geloof is de weg naar het eeuwige leven. De gehoorzaamheid van het geloof schept een leven dat veilig kan worden nagevolgd. Als ouders willen we graag zo leven dat onze kinderen ons kunnen navolgen. Leraren willen graag zijn wat zij hun klassen voorhouden dat zij moeten zijn. Als u naar school gaat in de gehoorzaamheid van het geloof, bent u goede leraren. Kinderen overdrijven vaak wat zij bij hun voorbeelden zien. Maar u hoeft er niet bang voor te zijn dat zij te ver gaan in geloof of in gehoorzaamheid aan de Heere. Ik hoor graag dat iemand mag zeggen: “Mijn goede vader was een man die God vreesde en ik wil hem graag navolgen. Toen ik nog jong was, dacht ik dat hij nogal stijf en Puriteins was. Maar nu zie ik dat hij daar goede redenen voor had. Ik denk er nu ook zo over en zou niet graag iets doen dat God niet goed vindt.”

			Het opvoeden van een gezin is een belangrijke zaak. Daar wordt tegenwoordig te veel aan voorbijgegaan. Toch is dit het heiligste werk dat u kunt doen en het is de hoop voor de toekomst. Grote mannen, in de goede betekenis, groeien meestal op in “heilige” gezinnen. Het godvruchtige voorbeeld brengt het meeste op in de godsdienstige middelen. Ik heb een kleine afgescheiden kerk gekend, van de strengste soort binnen onze godsdienst. Aan cultuur deed men daar niet. Maar de kerkleden waren krachtige gelovigen. Vijf of zes gezinnen die naar deze verachte vorm van godsdienst gingen, leerden wat geloven was en hoe dat in het leven in praktijk te brengen. Het was bepaald geen liberale leer, maar wat zij daar leerden, werkte in hun leven. De vijf of zes gezinnen kwamen weer uit die kerk terug en werden welvarend en vrijgevig in hun gedrag. Zij hadden dat geleerd van eenvoudige, nederige mensen, die hun Bijbel kenden en de leer van vrije genade geloofden. Zij leerden God te vrezen, Hem te vertrouwen, en te rusten in het oude geloof. Zelfs in wereldse zaken hadden zij voorspoed.

			

			Hun nakomelingen, nu de derde generatie, denken niet helemaal zo. Maar zij zijn gestegen op de maatschappelijke ladder door Gods zegen op het geloof van hun grootvaders. Deze mensen kregen goed geestelijk voedsel, zij werden erdoor gesterkt en konden zo de wereld aan en konden hun plaats in het leven bevechten. Ik zou graag willen dat we nu meer van die mensen hadden die de waarheid hooghouden, dwars tegen alle gevaren in. Helaas is de ruggegraat van vele afgescheidenen tegenwoordig van gummi en zoeken zij op een diplomatieke manier en met wat filosofie te schipperen met wat God vraagt. Zo verliezen wij de kracht van onze getuigenis. Op de lange duur gaat ook onze kerk daardoor leeglopen, vrees ik. De Heere geve ons weer deze voorbeelden die men veilig kan nadoen, ondanks de mensen die schamper over hen spreken als zouden ze “stijf” en “bekrompen” zijn. Wij dienen een jaloers God, een heilige Verlosser. Laten we daarom oppassen dat wij Zijn Geest geen verdriet doen en maken dat Hij bij ons weggaat.

			Ten slotte, het geloof dat gehoorzaamheid werkt, is een soort leven dat grote genade nodig heeft. Onzorgvuldige gelovigen leven niet op deze manier. Er is zelfonderzoek en gebed voor nodig, veel zoeken van God om het geloof te onderhouden dat in alles gehoorzaamt. Geliefden, “Hij geeft meerdere genade.” De Heere zal bij ons geloof alle deugden voegen. Wanneer u in uw leven tekortschiet in enig opzicht, ga niet bij de pakken neerzitten en trek de goedheid van God niet in twijfel, noch de macht van de Heilige Geest. Zo wordt de stroom van gehoorzaamheid niet versterkt. Ga meer geloven in plaats van minder. Probeer door Gods genade om meer in de vergeving van zonden te geloven, meer in de vernieuwing door de Heilige Geest, meer in het eeuwige verbond, meer in de liefde die geen begin noch einde heeft. Uw hoop ligt niet in het opzoeken van de duisternis, van de twijfel. Uw hoop ligt in het berouwvol weerkeren tot het steeds helderder licht van een steeds standvastiger geloof. Moge de Heere u ondersteunen als u hiermee bezig bent. Laten wij allen door het geloof voortgaan om de Heere in alle dingen te gehoorzamen. Ik laat het hierbij. Bedenk, “Door het geloof heeft Abraham gehoorzaamd.”

			Heb het geloof in God, en gehoorzaam, gehoorzaam, gehoorzaam, totdat de Heere u naar huis roept. Gehoorzaam op aarde, dan zult u in de hemel hebben geleerd te gehoorzamen. Gehoorzaamheid is de oefening van eeuwige gelukzaligheid. Breng gehoorzaamheid nu in praktijk met het lied dat voor altijd in heerlijkheid zult zingen. God geve ons Zijn genade! 

			Amen.
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